
 

Gebedsbrief mei: zit ik al of loop ik nog?  

“[…] en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.“ Ef. 2:6 

Beste bidder, 

De Heere Jezus zit. Het lopen en haasten van de priesters is voorbij. De niet-eindigende cirkel van offers 

heeft toch een einde gevonden, want Zijn offer is volmaakt. Zo eindigde de vorige overdenking. Het lijkt 

erop dat wij deze metafoor nog iets verder kunnen trekken. In Efeze 2:4-6 staat namelijk: “Maar God, Die 

rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij 

dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en 

heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus […]”. Dat is toch 

frappant?! Het lijkt dat ook wij zitten…  

Naar aanleiding van de vorige overdenking kreeg ik de vraag: ‘Als Hij zit, waarom loop jij dan nog?’ Goede 

vraag! Zouden ook wij de mogelijkheid hebben om te zitten, te rusten, te stoppen met een verdrukkende 

haast die ons vaak niet dichter bij de Heere brengt? Als ik het goed begrijp, kunnen volgens bovenstaand 

vers ook wij zitten. Maar, hoe zit dat dan? Het antwoord schuilt in het woord ‘zitten’. Het Griekse woord 

dat in de oertekst van Heb. 10:12 voor Jezus Christus wordt gebruikt, Die is “gezeten aan de rechterhand 

van God”, is kathizó (zitten). In Efeze wordt voor ons het woord sugkathizó (samen zitten) gebruikt. Dát is 

het verschil: alleen ín Christus kunnen wij zitten. Zonder Hem zou dit niet mogelijk zijn. Wij hebben Hem 

nodig. Wat een grote genade! Beseffen wij die wel? Misschien kunnen we ons deze maand eens laten 

uitdagen door de vraag: Als Hij zit, waarom loop ik nog? Waarom haast ik me, waarom probeer ik stiekem 

toch mezelf af te kopen van de dingen die ik verkeerd deed, waarom...? Misschien is Maria wel een heel 

goed voorbeeld; zij zat immers letterlijk aan Jezus’ voeten. 

Hartelijke groet,  

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF in Nederland 

In de gevangenis 

Bid en dank voor een bijzondere vlucht die Wim Hobo in Oeganda heeft gemaakt met aan boord Bijbels 

voor de gevangenis: “Onlangs vloog ik met een team van Jeugd met een Opdracht naar Moroto, een uur 

vliegen over één van de armste en meest afgelegen gebieden ter wereld. Aan boord: 200 Bijbels voor 

gevangenen (en hun bewakers). Een van de gevangenen, Isaac, zit een levenslange straf uit wegens een 

gewapende overval. Dankbaar neemt hij een Bijbel in ontvangst en fluistert: “Ik dank God voor het 

geschenk van een Bijbel, want we hebben zo verlangd naar het Woord.” Voor hem betekent deze Bijbel 

nieuwe kracht en richting, op een plek waar wanhoop dichtbij is. Zijn woorden bleven bij me hangen: 

“Verlangen naar het Woord…” Op de terugvlucht, hoog boven de wolken, dacht ik na: tweehonderd 

Bijbels betekent tweehonderd mensen die nu Gods Woord in hun eigen taal kunnen lezen. Tweehonderd 

levens waarin hoop en waarheid binnenkomen, juist op een plek waar uitzicht vaak ontbreekt. Dat maakt 

zo’n vlucht niet zomaar bijzonder, maar echt kostbaar.” Bidt en dankt u mee voor deze kostbare schat? 

 

Ze zorgde altijd voor de ander 

Dank God voor het leven en de toewijding van zuster Bianca, die al decennialang dient in Gods 

Koninkrijk. Bid voor haar herstel en voor alle mensen die afhankelijk zijn van MAF-vluchten om de zorg 

te krijgen die ze nodig hebben. Al jarenlang vliegt MAF zuster Bianca heen en weer tussen Zuid-Soedan 

en Oeganda. Niet voor zichzelf, maar om te dienen: ze zorgt voor weeskinderen en heeft haar leven 

toegewijd aan de kerk. Maar deze keer was alles anders. Voor de 88-jarige Bianca was het geen gewone 

vlucht, maar een ambulancevlucht. Al meer dan twintig jaar lijdt zij aan hoge bloeddruk, maar nu 

verslechterde haar gezondheid ernstig. De doorbloeding van haar rechterhand viel weg, waardoor haar 

vingers volledig uitdroogden. Een medische behandeling in Oeganda was dringend nodig. Waarschijnlijk 

zal zij zelfs een stuk van haar hand verliezen om de rest van de arm te kunnen behouden. MAF-piloot 



 

Andrew Parker vloog haar in bijna drie uur van Yambio naar Entebbe. Over de weg zou deze reis meer dan 

twee dagen hebben geduurd. De arts die haar begeleidde, zei dankbaar: “Dank u, dat u ons opgehaald 

hebt, we zaten vast.” Bid voor zuster Bianca’s herstel. Bid ook voor Zuid-Soedan, waar conflict en 

instabiliteit het leven zwaar maken en toegang tot zorg beperken. Bid om vrede en bescherming. Dank 

God dat MAF juist daar mag vliegen waar mensen anders geen kant op kunnen. 

 

Hulp na de storm 

Bid voor de mensen in Bougainville en Arnhemland die getroffen zijn door cyclonen. Bid voor troost en 

blijvende hulp voor afgesloten gemeenschappen. Cycloon Maila richtte in Bougainville, een eiland bij 

Papoea-Nieuw-Guinea, grote schade aan. Bruggen stortten in, wegen verdwenen en dorpen raakten 

hermetisch afgesloten. “Deze cycloon was enorm.”, vertelt Jonitha, “In tijden als deze moeten we op God 

vertrouwen.” Vanuit Buka vloog MAF voedsel, hulpgoederen en medicatie naar de getroffen eilanden en 

dorpen. Wat per boot dagen zou duren, kwam nu in minder dan een uur aan. Op de terugvluchten 

werden patiënten meegenomen, onder wie een man die tijdens de storm door een omvallende boom was 

geraakt. Ook in Arnhemland, Australië, werden na cycloon Narelle evacuatie- en hulpvluchten uitgevoerd 

om mensen in veiligheid te brengen en gemeenschappen te ondersteunen. Dank God dat hulp snel op 

gang kon komen. Bid voor alle gezinnen die hun huis of bezittingen verloren zijn. Bid voor de hulpteams, 

piloten en lokale leiders die onder zware omstandigheden werken. En bid dat MAF deze noodhulp kan 

blijven bieden waar wegen, bruggen en boten geen uitkomst meer bieden. 

 

Een jaar op missie 

Dank God voor Jean Thierry en Moise die op zendingsreis zijn. Bid dat God hen leidt, beschermt en 

gebruikt op plekken waar het Evangelie nog nauwelijks gehoord is. Jean Thierry en Moise zijn studenten 

bij missieorganisatie African Inland Mission en reisden vanuit Burundi helemaal naar Zuid-Soedan. Daar 

leren zij een jaar lang wat het betekent om zendeling te zijn. “We hebben in de opleiding veel gehoord 

over onbereikte bevolkingsgroepen. Ik dacht: ‘Als God de deur kan openen naar de plek waar er echt 

behoefte is, dan ga ik daarheen om het Goede Nieuws te brengen.’” MAF helpt hen om die plekken te 

bereiken. "In Burundi zijn de wegen goed en veilig. Hier in Zuid-Soedan zagen we voor het eerst dat auto's 

door de bush proberen te rijden. Alles was er volledig begroeid met struiken. We zijn meerdere keren vast 

komen te zitten!" Nog niet te spreken over de bendes die onderweg een constant gevaar vormen. 

“Voordat we hierheen kwamen, hadden we wel gehoord dat er geen wegen waren, maar nu ervaren we 

het zelf. MAF maakt het reizen voor zendingswerkers zo veel makkelijker”, zegt Moise dankbaar. Dank 

voor hun bereidwilligheid om te gaan waar God hen roept en bid dat Jean Thierry en Moise volharden en 

groeien. Bid dat hun werk vrucht draagt en mensen Jezus Christus leren kennen. 

 

Verdere gebedspunten 

• Dank voor de overweldigende steun die we ontvangen voor de brandstofcrisis. Blijf bidden dat er 

voldoende steun komt, zodat we geen vluchten moeten annuleren door de fors gestegen prijzen. 

• Dank God voor de teams die zich achter de schermen de hele dag inzetten voor veiligheid binnen 

MAF. 

• Bid voor de gemeenschap van Copataza in Ecuador. Een week lang heeft het MAF-team voedsel 

uitgedeeld aan kinderen, voor wie dit mogelijk de enige maaltijd van de dag was. 

• Prijs God dat het Nieuwe Testament is aangekomen bij de Mundu-sprekende bevolking in Congo, 

die hier al 20 jaar op wachtte. 

• In mei zijn wij aanwezig bij de christelijke conferenties Opwekking en Strandheem. Bidt u mee 

voor goede voorbereidingen, inspirerende ontmoetingen en dat God mag werken door de 

sprekers, aanbidding en gesprekken heen? 

Dank u wel voor uw trouwe gebed. We voelen ons erdoor gedragen en bemoedigd. Ik wens u van harte 

de zegen van de Almachtige toe. 


