Flying for Life

Lieve mensen,

De afgelopen periode stond in het teken van ons verhaal delen, ontmoeten en
afronden: we zijn nu echt onderweg!

We hebben ons verhaal op verschillende plekken mogen vertellen. Tijdens
ontbijtsessies, een avond in Kockengen en een presentatie op het werk van
Leindert. Ook waren er waardevolle ontmoetingen met ondernemers, zoals de
Surinaamse avond in Lunteren en de bijeenkomsten van MAF Businessclub in
Hattemerbroek.

Inmiddels hebben we ook afscheid genomen op ons werk. Een bijzonder
moment, waarin dankbaarheid en vooruitkijken samenkwamen en het besef
groeide dat er nu een nieuwe fase is begonnen.

Ook hebben we ons huis aan de Spinnerij verlaten en zijn onze spullen
opgeslagen. Daarnaast hebben we afscheid genomen van onze twee lieve
katten, dat vonden de jongens best lastig. We leven nu uit koffers en verblijven
tijdelijk op een vakantiepark, in de laatste dagen véér ons vertrek naar de
bijbelschool in Engeland.

Donderdag 16 april nemen we de boot vanaf Hoek van Holland, waarna we
eerst nog een paar dagen in Greenwich Londen zijn. Vanaf 22 april starten we

met het 10-weekse En Route-programma bij All Nations. In juli reizen we
daarna nog naar Amerika voor een programma bij MAF US.

Volg onze reis van dichtbij

Via onze socials delen we updates, voorbereidingen en persoonlijke momenten.

Volgers ontvangen bovendien als eerste nieuws over nieuwe acties en

initiatieven.

U kunt ons volgen op Facebook, Instagram en via ons Whatsapp-kanaal.

Scroll verder naar de tweede pagina!
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Mooie ontmoetingen en presentatieavonden, o.a.
deze Surinaamse avond 26 maart in Lunteren.

We hebben de deur van Spinnerij 45 in Ede achter ons
dichtgetrokken.

“Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,

Beogende Instelling CBF "\ tft-lm@outlook.com

Erkend www.maf.nl/leindert-en-manon
ANBI 7%

dan baant hij voor jou de weg” Spreuken 3:5-6



Bidden & Danken

Dankpunten

Een tussenfase

Sinds 1 april zijn we uit dienst en leven we zonder vast inkomen. We leven uit
koffers, zonder vaste plek, en laten veel van het bekende achter ons. Dat is
soms spannend, maar tegelijk ervaren we ook rust en vertrouwen.

Juist in deze periode merken we hoe God voorziet. Door mensen om ons
heen, door praktische hulp en door de stappen die we ook financieel mogen
zetten richting het startbedrag voor onze uitzending.

We leren om los te laten en te vertrouwen, stap voor stap. En steeds weer
komen we daar uit: Hij is trouw. We realiseren ons meer dan ooit dat we dit
niet alleen doen.

We willen iedereen die ons de afgelopen periode heeft ondersteund enorm
bedanken. Voor praktische hulp, voor meedenken, voor gebed, voor financiéle

steun en voor het er gewoon zijn.

Ons thuisfrontteam en alle mensen om ons heen die betrokken zijn: zonder
jullie zouden we deze stap niet kunnen zetten.

Dank jullie wel!

Voortgang uitzending

We willen jullie kort meenemen in de ontwikkeling van ons steunfonds.

Planning (update)

1 april

16 april

6 juli

9 juli

27 juli

Huis uit, werk afgerond

Vertrek naar Engeland voor
10 weken All Nations College

Terug naar Nederland

Naar MAF US voor
Candidacy Programm

Terug naar Nederland
(laatste fase voor uitzending)

Voor onze uitzending met MAF is een bepaald bedrag aan structurele (maandelijkse) giften nodig. Dit is een

belangrijke voorwaarde om het ‘groen licht' te krijgen voor vertrek naar Suriname. We zijn dankbaar voor de groei die

we hierin de afgelopen periode zien. Tegelijk zijn we er nog niet.

Daarom nemen we, in overleg met ons thuisfrontteam en MAF, iets meer tijd om tot een goede en duurzame basis te

komen. Wanneer we het definitieve groen licht krijgen, weten we op dit moment nog niet. Ons vertrek kan daardoor

later worden dan eerder gedacht. We gaan deze fase in met vertrouwen en zien hoe God hierin steeds opnieuw

voorziet.

De goede afronding van ons werk
Dat we nu echt onderweg gaan als gezin

Actieagenda

e 11 april - ‘Birdride’ fietsevenement in Ede
e Zalmactie in voorbereiding

presentatie? Laat het ons weten, we helpen u graag

e De groei in ons steunfonds en het aantal betrokken mensen Heeft u zelf een idee voor een mooie actie of
e De praktische en financiéle hulp die we ontvangen
e Rust en vertrouwen in ons gezin in deze periode van loslaten verder!

Gebedspunten

e Wijsheid en vertrouwen in het proces richting het ‘groen licht’
e Verdere groei van het steunfonds

Een gezegende en vormende tijd in Engeland

e Onze kinderen in alle veranderingen



