VLIEGEN VOOR

in Oeganda (- Nneuws‘onef Fam. HoLo

”Zend/ng is geen kwest:e van een speciale roeping voor sommigen, maar God vragen naar Zijn leiding in ZIJN missie.”
- Patrick Johnstone -

Beste vrienden en bekenden,

De afgelopen maanden zijn voorbijgeviogen. Het was druk in de lucht, op het vliegveld
en ook thuis. Juist in die drukte merken we hoe waardevol het is om dit werk te mogen
doen en hoe bijzonder het is dat jullie al zo lang met ons meeleven.

In deze nieuwsbrief nemen we jullie graag mee in enkele verhalen en momenten die
ons zelf hebben geraakt. Veel leesplezier en een hartelijke groet!

Wim & Marlies en Yenthe

Hoop in Karamoja: Het Woord van God in de gevangenis

Veel van mijn dagelijkse vluchten zijn bijzonder: zendingswerkers naar afgelegen
dorpen, artsen en verpleegkundigen naar ziekenhuizen, hulpverleners naar
vluchtelingenkampen en ontwikkelingswerkers naar Zuid-Soedan. Maar soms heb
je een dag waarbij je je realiseert hoeveel impact een enkele vlucht kan hebben.
Onlangs vloog ik met een team van Jeugd met een Opdracht naar Moroto, een
uur vliegen over één van de armste en meest afgelegen gebieden ter wereld.
Aan boord: 200 Bijbels voor gevangenen (en hun bewakers). Een van de
gevangenen, Isaac, zit een levenslange straf uit wegens een gewapende overval.
Dankbaar neemt hij een Bijbel in ontvangst en fluistert: “Ik dank God voor het
geschenk van een Bijbel, want we hebben zo verlangd naar het Woord.”

Voor hem betekent deze Bijbel nieuwe kracht en richting, op een plek waar
wanhoop dichtbij is. Zijn woorden bleven bij me hangen: “Verlangen naar
het Woord...” Op de terugvlucht, hoog boven de wolken, dacht ik na:
Tweehonderd Bijbels betekent tweehonderd mensen die nu Gods Woord in
hun eigen taal kunnen lezen. Tweehonderd levens waarin hoop en waarheid
binnenkomt, juist op een plek waar uitzicht vaak ontbreekt. Dat maakt zo’n
vlucht niet zomaar bijzonder, maar echt kostbaar.

e e = En het zet mij ook stil bij ons eigen leven: wij hebben onbeperkte toegang
' ' tot de Bijbel, in vrijheid en zonder beperkingen. Hoe vaak maken wij gebruik
van die vrijheid om Gods Woord te lezen en Hem beter te leren kennen?




Voor meer informatie en contactgegevens -> WWW.VLIEGENVOORLEVEN.NL

Gezin, gezondheid en gewone dagen

We zijn dankbaar dat we gezond zijn (al heeft Wim een aardige verkoudheid
tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief). Na de drukke maanden voelen we
ons wel behoorlijk moe. Met Yenthe gaat het goed op school; ze studeert hard in
de avonden en behaalt goede resultaten. Naast haar schoolwerk had ze de
afgelopen jaren veel plezier met haar kat Tijger. Tweeénhalf jaar geleden vond ze
haar als kleine kitten op straat en heeft er vanaf dat moment super voor gezorgd.
Tijger werd echt haar maatje, gaf haar afleiding als ze niet lekker in haar vel zat
en kwam haar dagelijks tegemoet rennen zodra ze uit school kwam. Onlangs vond
ze Tijger plotseling dood langs het moeras. Dat was erg moeilijk voor haar en het
is sindsdien een stuk stiller rond het huis.

Marlies is in februari weer begonnen met een nieuw schooljaar voor de Somalische kinderen. Ze begeleidt nu zo’n 30
kinderen in rekenen, taal en Bijbelonderwijs en gaat elke week enthousiast op pad. Het is mooi om te zien hoe deze
kinderen, die vaak weinig kansen krijgen, nu toch onderwijs en Gods boodschap ontvangen.

Begin dit jaar waren er verkiezingen in Oeganda. Het bleef gelukkig relatief rustig, al werd het internet compleet plat
gelegd. Dat was toch wel even wennen: geen nieuws, geen contact met collega’s, geen recepten of weersverwachting
opzoeken. President Museveni werd opnieuw gekozen en blijft na 40 jaar aan de macht.

“Werk aan de weg... of beter: de baan”

Ons vliegveld in Kajjansi wordt volledig vernieuwd. Door de stijgende waterstand
van het Victoriameer kwam de baan de laatste jaren regelmatig onder water te
M staan. Dat maakte het soms onmogelijk om te vliegen. Daarom wordt de baan nu
| een meter opgehoogd, een gigantische klus waar zo’n 50.000 m® grond met
vrachtwagens moet worden aangevoerd! Daarnaast komt er een nieuwe, sterke
toplaag zodat ook ons amfibische toestel veilig kan landen. Het project duurt vijf
~ maanden en betekent dat we tijdelijk onze passagiers vanuit Entebbe vliegen.
Dat maakt onze vliegdagen snel zo’n 1.5 uur langer, maar we hopen dat dit voor
de lange termijn een goede verbetering is.

Zomer in Nederland: tijd voor ontmoeting

We kijken uit naar ons verlof in Nederland deze zomer. Twee maanden lang hopen we
familie en vrienden te ontmoeten en ook wat vakantie te hebben. We zijn dankbaar voor
de woonruimte in Gorinchem die ons is aangeboden, dat ligt mooi centraal voor ons.

Op zaterdag 20 juni hopen we weer een Ontmoetingsdag te houden in het gebouw
van de VBG Papendrecht. Het is altijd bijzonder om velen van jullie daar te zien, samen
terug te kijken op het werk in Oeganda en vooruit te kijken naar de toekomst.

Meer details volgen later, maar noteer de datum alvast in uw agenda.

Ook willen we dit verlof benutten om in gemeenten en verenigingen te vertellen over
het werk van MAF en ons leven in Oeganda. Als u ons wilt uitnodigen voor een
presentatie of een bijeenkomst, horen we dat graag zo snel mogelijk.

Dank voor: Bid voor:

- Het vinden van woonruimte voor verlof - De gevangenen en bewakers in Moroto die onlangs
f - Gezondheid een Bijbel hebben ontvangen...dat het Woord van God

- Relatief rustige verkiezingen hun harten zal veranderen.

- Energie in een drukke periode

Van de TFC: De afgelopen jaren hebben velen van jullie Wim en Marlies trouw gesteund. Daar zijn we
uiteraard erg dankbaar voor! Het is echter zo dat de uitzendkosten door inflatie en stijgende kosten
jaarlijks omhoog gaan, terwijl giften niet automatisch meestijgen. Wilt u graag deel uitmaken van het
werk van Wim en Marlies door sponsor te worden, of hebt u de mogelijkheid om uw structurele gift iets
te verhogen dan zou dat zeer welkom zijn! Voor nieuwe giften, kunt u eenvoudig de QR code hiernaast
gebruiken. In het geval u uw huidige supportbedrag wilt aanpassen, dan kan dat via adres@maf.nl

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Hobo. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de
Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Wim & Marlies als supporter wilt
ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan
MATF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Hobo gaat.
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