
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Nieuwsbrief 27   -   Jaap en Mieke de With   -   maart 2026 

 
Beste familie, vrienden, bekenden en collega’s, 
 

Vanuit een heel warm Zuid-Soedan schrijven we weer 
een bericht aan jullie. We zitten aan het einde van de 
droge periode en dan lopen de temperaturen op tot 
rond de 40 graden. Dat maakt de (werk)dagen intensief. 
Alles is droog en stoffig. ’s Middags is het te warm om 
buiten te zijn. Wat zijn we in deze periode dankbaar voor 
onze airco! We kijken met elkaar uit naar de eerste buien 
die begin april verwacht worden. Dat brengt wat 
verkoeling met zich mee. Heerlijk!  
 
Jaap is druk met de organisaties van de vrede en 
verzoening workshops. Die worden juist in het droge 
seizoen gegeven, omdat de locaties dan beter 
bereikbaar zijn. Sinds begin januari heeft hij een stagiaire 
die hem helpt bij de organisatie. Dat is erg fijn, omdat 
Jaap ook nog andere taken heeft. Hij is onder andere ook 
druk met de veiligheid. Vooral noordelijk is het erg 
onrustig en vinden er steeds gevechten en 
schermutselingen plaats. Daarom moet er regelmatig 
beslist worden dat er even niet gevlogen wordt naar 
bepaalde plaatsen/gebieden. Jaap brengt steeds in kaart 
waar en hoe hevig de onrust is en aan de hand daarvan 
worden de beslissingen genomen. 

 

 

 

 
 

Mieke heeft sinds januari weer één ochtend wondzorg 
op zich genomen. Ze geniet er enorm van om met soms 
zo’n klein gebaar een enorm verschil te kunnen maken. 
Verder doet ze nog rustig aan, omdat ze al haar energie 
nodig heeft voor het gezin. In februari is er een 
echtpaar vertrokken van het compound: James en 
Ruth. Ze zijn teruggegaan naar hun thuisland Australië. 
Mateo werkte veel met James op het compound, ze 
klusten veel met elkaar. James en Ruth waren als een 
(o)pa en (o)ma voor het gezin. Het vertrek doet pijn, 
het is een rouwproces. Het hoort erbij, maar het went 
niet! 
 

  
 

De kinderen kunnen gelukkig nog steeds hele 
schoolweken maken. Het team is aangevuld met twee 
nieuwe juffen. De één geeft parttime les en de ander 
doet alle administratieve taken. Daarnaast is er ook 
een meeste voor 1 dag in de week. Hij blijft een half 
jaar. Daarmee is de bezetting tot de zomervakantie 
geregeld. Voor volgend schooljaar is het nog erg 
onzeker. Nieuw personeel blijft een gebedszaak. Bidt u 
mee? Mateo en Thirza hebben met schoolzwemmen 
(in het zwembad op de compound) hun A en B 
zwemdiploma’s gehaald. Dit diploma is ook in 
Nederland geldig, omdat de zwemlerares Nederlandse 
is. 
 

 



                                                       

 

Pas ontmoette ik een meisje op het compound. We 
kennen elkaar van wondzorg en ook haar vader is 
bekend. Hij doet regelmatig klusjes voor MAF. Ze kwam 
vragen of we haar wilden helpen met haar schoolgeld. 
Het meisje zit op school A en wil graag naar school B. Op 
school B geven ze (in het) Engels les. Dat biedt meer 
mogelijkheden en daarom wil ze graag naar school B. 
Helaas is die school veel duurder. School A kost 65.000 
ssp (Zuid Soedanese pond) en school B 1.000.000 ssp. 
 

Ik kan haar 100.000 ssp geven. Dat is lang niet genoeg, 
maar hopelijk kan ze de rest ook bij elkaar sprokkelen. 
De volgende dag kwam ze weer langs. Ze had het 
inschrijfformulier bij zich. Daar stond op dat de school 
360.000 ssp vroeg in plaats van 1 miljoen. Dat is een 
groot verschil. Ze mocht ook per termijn betalen: 
120.000 per termijn. Dat heeft ze inmiddels en ze kan 
dus starten op deze school. Eerst moet ze nog even 
inkopen doen, want ze moet zelf haar schooluniform, 
wc-papier, pennen schriften en dergelijke kopen. 
 

 
 

Misschien is het lastig om bovenstaande getallen op 
waarde te schatten, daarom even de koers: 6800 ssp is 
ongeveer 1 dollar en 1 dollar is ongeveer €0,90. 
 

 
 

Een hele hartelijke groet, 
Jaap, Mieke, Mateo, Thirza, Joachim en Naomi de With 
 
E-mail: thuisfrontdewith@outlook.com  
Website: www.maf.nl/dewith  
Facebook: www.facebook.com/FlyingdeWith/ 
NL80ABNA0555315487 t.n.v. MAF Nederland  
o.v.v. 176 Steunfonds De With 
Postadres: C/o MAF, P.O. Box 21123, 00505 Nairobi, 
Kenya 
 

Vanuit de TFT 
Het is alweer een hele poos geleden, maar toch 
vermelden we het nog even. In december hielden we de 
jaarlijkse fair. Wat een gezellige dag met de achterban 
van Jaap en Mieke. De fair bracht €6000 op. Wat een 
mooi bedrag.  
 

  
 

Gebeds- en dankpunten: 

• Dank voor de workshops die gehouden mogen 

worden. 

• Dank voor de stagiair, zodat het werk wat 

verdeeld kan worden. 

• Dank dat de bezetting op school dit jaar rond is. 

• Dank voor de meelevende achterban. 

• Bid voor rust en vrede in het land. 

• Bid voor gezondheid, kracht en energie voor 

elke dag. 

• Bid voor voldoende leerkrachten voor het 

volgende schooljaar. 

• Bid om kracht elke keer als we afscheid moeten 

nemen van mensen. 

 

Begin januari kregen we bezoek van drie (schoon)zussen. 
Wat een fijne week hadden we met elkaar. We konden een 
stukje van ons leven hier delen met hen. De zussen hebben 
hun verhaal gedeeld op Polar Steps en op die manier 
konden veel mensen meeleven en meelezen met ons leven. 
Voor ons was het erg interessant om ons ‘normale’ leven 
door hun ogen te lezen. We zijn al zo gewend aan veel 
dingen. Als u het nog niet gelezen hebt, mag u gerust om 
de link vragen. 
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