
De laatste maand van 2025 stond in het teken van inpakken. We
besloten om een pallet met dozen te versturen via een bedrijf dat
regelmatig verzendingen verstuurt naar ontwikkelingslanden. Omdat
hiervoor ontheffing voor de importbelasting moest worden
aangevraagd, kwam de vraag of we op tijd een lijst met spullen
wilden aanleveren. Hiermee ging MAF Zuid-Soedan de ontheffing
aanvragen, maar dat is deze keer een langer proces dan normaal.
Dus op het moment van schrijven is de vracht nog niet onderweg.
Gelukkig hadden we wel een aantal koffers om mee te nemen, dus
de belangrijkste dingen hebben we hier bij ons. 

De laatste dagen voor vertrek
stonden vooral in het teken van
afscheid nemen. De afscheids-
bijeenkomst in de kerk en de
laatste paar dagen met de
naaste familie. Tijdens de
laatste dagen in Nederland
konden we nog even genieten
van een flink pak sneeuw. In
Zuid-Soedan zullen we dat niet
snel tegenkomen, dus hebben
we het er nog even extra van
genomen.  
Dat betekent wel dat we een
flinke overgang hadden qua
temperatuur: van -5°C in
Nederland naar 40°C in Juba.
Inmiddels kunnen we ons niet
veel meer voorstellen bij kou,
maar het zal nog wel even
duren voordat we echt gewend
zijn aan de warmte. 
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De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Joost & Marianne
van Keulen. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontteam in
samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of
Joost & Marianne als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website:
www.maf.nl. Wijzigingen (adres, e-mail, support bedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of
aan MAF Nederland, Postbus 7,7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om familie Van Keulen gaat.

De verzending

Op reis
Op 8 januari was het zover. Na bijna vier jaar voorbereiden werden
we naar Schiphol gebracht om daadwerkelijk te vertrekken. De
dagen voor en na onze vertrekdatum werden er vluchten
geannuleerd i.v.m. de sneeuw. Op de ochtend zelf was er een
stroomstoring op Schiphol, maar bij onze vlucht (die ’s middags
vertrok) ging alles voorspoedig. Iets om God dankbaar voor te zijn!
Via een overstap in Istanbul en een tussenlanding in Eritrea kwamen
we aan in Juba. Bij aankomst moesten we eerst ons gelekoorts 
vaccinatieboekje tonen, daarna langs de immigratie voor een
stempel op ons visum en kwamen we uiteindelijk in de aankomsthal
aan. Hier stond personeel van MAF ons op te wachten om ons te
helpen met de bagage. Dat was maar goed ook, want één van onze
koffers was er niet. En bij wie moet je zijn als 25 mensen in de
aankomsthal willen helpen? De koffers die wel waren aangekomen,
moesten we openmaken, zodat de douane kon kijken of we spullen
bij ons hadden, waarover ze importheffing kunnen eisen. Gelukkig
hadden we al wat tips gekregen, zodat de douane weinig interesse
had in onze spullen.  



Willen jullie meebidden voor:
Vrede en verzoening in Zuid-
Soedan. In sommige streken zijn de
spanningen weer opgelopen.
De training t.b.v. het inwerktraject
van Joost de komende periode.
Het werk van Marianne dat ze op de
school hoopt op te pakken.

Willen jullie danken voor:
Een goede reis naar Zuid-Soedan.
Het fijne team en alle kennis en
ervaring die er is.

Gebedspunten

THUISFRONTTEAM (TFT) UPDATE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief via

www.maf.nl/vankeulen

Puzzelwedstrijd

Terugblik 

Heer' wij komen hier bijeen
Onze vrienden gaan nu heen
Ver weg gaan zij, Zuid-Soedan
U gaf rust, ze mogen gaan

U gaat mee waarheen U zendt
U die al hun taken kent
Heer' wij vragen U om kracht
Voor het werk dat op hen wacht

Nu zij gaan Heer' vragen wij
Wees hen elke dag nabij
U gaat mee, ja: overal
Waar U 't vliegtuig brengen zal

Amen

Als TFT organiseren we op 6 maart een echte legpuzzelwedstrijd! De
inschrijving is al gesloten, maar we nodigen jullie van harte uit om
de wedstrijddeelnemers te komen aanmoedigen. Onder het genot
van koffie of thee met wat lekkers is er alle gelegenheid om zélf
puzzels te komen kopen. Het aanbod varieert van Jan van
Haasteren en WASGIJ puzzels en nog veel meer.

En de opbrengst is natuurlijk voor Joost & Marianne, twee fanatieke
puzzelaars!

Adres: 't Visnet / Graaf Lodewijkstraat 25, Ridderkerk
Tussen 19.00 - 21.30 uur

Op 5 januari werd een afscheidsbijeen-
komst gehouden in de thuisgemeente
van Joost en Marianne. We kijken terug
op een mooie en persoonlijke avond.
Joost en Marianne werden toegezongen
met onderstaand lied. 

Juist nu ze uitgezonden zijn, is Gods
aanwezigheid en leiding onmisbaar. Jouw
gebed is daarom nodig!

De eerste week in Juba werden we opgevangen door het team
op de compound. Elke avond mochten we mee-eten bij een
gezin, om elkaar te leren kennen. Overdag werden we
meegenomen naar de winkels, de lokale markt, de medische
kliniek, de kerk en nog meer plekken die voor ons interessant
zijn, zodat we de tijd hebben om te settelen en ons leven hier
op te bouwen.  

Settelen en aan de slag!

Marianne is hierna vrij snel aan de slag gegaan op de Juba
Christian Academy, de internationale basisschool. Ze gaat
daar iedere ochtend heen, de eerste tijd is het vooral
inkomen in al het Engels en de huidige leerkracht
ondersteunen bij verschillende lessen. Joost is weer hard aan
de studie voor zijn conversie-examen en hij vliegt elke week
een dag mee om een beeld te krijgen van het vliegen in Zuid-
Soedan. In april staat zijn standaardisatie in Oeganda gepland
om zijn bevoegdheid voor de C208 Caravan te krijgen, het
vliegtuig waarmee MAF vliegt in Zuid-Soedan.


