
“ 
 

 

 

Dat hoor ik mezelf zeggen aan de telefoon, 

verbonden met een vertrouwde Nederlandse stem 

aan de andere kant van de wereld. 

 

Het leven op z’n kop 
 

Natuurlijk leven we hier letterlijk ‘op z’n kop’ aan de 

andere kant van de wereld, maar ook veel gewone 

dingen van ons leven zijn plotseling heel anders. 
 

Temperatuur – Waar we uit Nederland vertrok-
ken toen er nog een pak sneeuw lag, zijn we hier 

inmiddels zo gewend aan de warmte dat de 

kinderen ‘ik heb het KOUD’ roepen bij 27°C. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Tijdzone – Ook na het uitslapen van de jetlag, moeten 

we rekening houden met een andere tijdzone. Zo 

moeten we contactmomenten met familie en vrienden 
goed plannen, omdat je meestal slaapt als de ander 

wakker is. Natuurlijk zijn we wel heel dankbaar dat we 

goed contact kunnen houden via appen, spraak-

berichtjes en videobellen! 

 

Tropische dieren – Ook raken we gewend aan het feit 

dat insecten hier niet alleen in groter getale aanwezig 

zijn, maar ook een stúk groter dan in Nederland. Alleen 
de mieren binnen zijn klein, maar dan wel met 

honderden tegelijk ;) Waar Jelle en Dylann van nature 

heel opmerkzaam zijn, leren ook Mirjam en Lize nu hun 

ogen goed de kost te geven. Zo leren we alvast om  
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Ja, eigenlijk zijn we hier al wel goed 
gewend! Het is echt waardevol dat 
we deze tijd in Australië hebben als 
tussenperiode voor we in Timor 
Leste aankomen. Alvast wennen 
aan veel kleine dingen die zo anders 
zijn. Maar we kijken er ook naar uit 
om weer een echt ‘thuis’ te hebben! 
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eerst te kijken voordat we onze handen ergens 

insteken of op een reling leggen. Hoewel we nog geen 

slangen in het wild hebben gezien, is die mogelijkheid 

er wel! En ook een ervaring met giftige spinnen kun je 

natuurlijk beter vermijden. Hoewel het hier een 

prachtig tropische plek is, kunnen we ook niet op het 

strand relaxen, vanwege de krokodillen die hier voor 

de kust hun thuis hebben. Gelukkig zijn er ook leuke 
dieren! Zo hebben we naast prachtige vlinders al een 

aantal kangoeroes in het wild gezien, zoeken we nog 

steeds naar de hier beroemde cassowaries en hebben 

de kinderen lol met gekko’s in en rond het huis. 

 
Thuisonderwijs – In Nederland hadden we ons al goed 

voorbereid op het geven van thuisonderwijs. Maar 

‘niets is wat het lijkt’ en zo blijft ook het stukje 
homeschooling constant in ontwikkeling. Er waren 

voldoende boeken vanuit de Nederlandse basisschool 

voor Dylann mee, maar hier leren we stukje bij beetje 

hoe we die het best kunnen inzetten. Voor Lize is het 

als kleuter natuurlijk vooral spelenderwijs leren, maar 

het combineren van groep 1 en 4 vergt een flinke dosis 

creativiteit. Elke week gaat een beetje anders en leren 

we van en met elkaar! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Trots - Als we een ding zouden willen zeggen, dan is 

dat wel hoe trots we op onze kinderen zijn! Op hun 
flexibiliteit en aanpassingsvermogen, op hun eigen 

reflecties en creativiteit om er hier wat van te maken. 

En natuurlijk zijn er genoeg uitdagingen met een gezin 

dat door zoveel veranderingen heen gaat in korte tijd, 

maar wat zijn we dankbaar dat we dit als gezin samen 

kunnen doen!  
 

Tijdelijke basis 
 

We ervaren in al deze veranderingen en uitdagingen 

heel sterk dat God voor ons zorgt! Zowel in het halen 

van alle benodigde onderdelen voor het vliegen, maar 

ook in het zorgen voor verschillende contacten. We 

hebben hier een fijne tijdelijke thuisbasis gevonden in 

een kerk die ons met open armen heeft ontvangen! Zo 
ervaren we dat we met medechristenen over de hele 

wereld een grote familie zijn van Hem. 

 

Training 
 

Maar we zijn hier natuurlijk niet met als enige doel om 

te wennen aan een leven in een andere tijdzone, 

klimaat, taal en omgeving. Na een eerste week 

acclimatiseren heeft Jelle een vierweekse vliegtraining 

gehad, de Line Pilot Standardisation (LPS). Hierin heeft 
hij een nieuw vliegtuig leren vliegen, de Airvan GA8TC, 

waarmee hij ook in Timor Leste zal vliegen. Belangrijke 

onderdelen in de training waren onder andere het 

vliegen in bergachtig gebied en het omgaan met het 

snel veranderende weer hier boven het regenwoud. 

Daarnaast werden de puntjes op de ‘i’ gezet wat betreft 

de procedures en regels die MAF hanteert, zeker met 

betrekking tot het bepalen van je eigen limieten. 
Na de LPS volgden twee theorie-examens, die in-
middels ook zijn gehaald. Op het moment van schrijven 

staat alleen het praktijkexamen dat nodig is voor het 

Australische brevet, nog op de planning. Dat zal 

bestaan uit een drie uur durend mondeling examen èn 

een vlucht van ook zo’n drie uur waarin Jelle zijn 

kundigheid nog een keer moet laten zien. 
 

 
 

 
Alles wat adem heeft, loof de 

HEERE! Hallelujah! 
Psalm 150 : 6 

 

 



Deze nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van 

Jelle & Mirjam Hardenbol. De verzending van de nieuwsbrief wordt verzorgd door 

het ThuisFrontTeam, in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt 
geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Jelle & Mirjam als supporter wilt 

ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl of 

www.hardenbolopmissie.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u 
doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. 

Vermeld daarbij dat het om familie Hardenbol gaat. 

 
 

Hartelijke groetjes, 

Jelle en Mirjam, Dylann, Lize & Noah 

 

 

 
 

 

Timor Leste 
 

Ergens in de week na verspreiding van deze 

nieuwsbrief hopen wij opnieuw op het vliegtuig te 

stappen: op naar Timor Leste! Omdat de passagiers 

straks Tetun spreken, zal Jelle beginnen met drie weken 

taalschool. In de middag gaat hij dan meevliegen, zodat 

hij de routes en vliegvelden in het land vast leert 
kennen. Daarna volgt de zogenoemde tweeweekse 

Line-Oriented Flight Training (LOFT), waarbij Jelle wel 

zelf vliegt, maar nog onder begeleiding van een 

instructeur. Doel hiervan is om uiteindelijk de hele 

vliegoperatie zelfstandig uit te kunnen voeren, waarbij 

zaken als het omgaan met de passagiers, al het 

papierwerk, medische evacuaties en lokale procedures 

aan bod komen. Als dit succesvol is afgerond, mag Jelle 
zelfstandig voor MAF vliegen.   

 

Vanuit het ThuisFrontTeam 
 

Terwijl we regelmatig berichten binnenkrijgen vanuit 

Australië, is het ThuisFrontTeam aan de slag gegaan 

om ook dit jaar een mooie (2e) Hei Challenge te 

organiseren op 9 mei. Deze keer hardlopen in de 

variaties 5, 10 en 21 km. Doe je mee met hardlopen 

en het werven van sponsors voor jouw kilometers 
t.b.v. het steunfonds van Jelle en Mirjam? Opgeven 

kan via tinyurl.com/heichallenge. 
 

Ook wordt binnen de Bethelkerk een gezamenlijke 

‘smaakvolle’ actie gevoerd voor de vier Bethel-

zendingsgezinnen met heerlijke Markus Stroopwafels 

en Wilhelmina pepermunt. En hoewel het ophalen 

van bestellingen ook op 9 mei staat gepland, hoeft 

dat de Bethelkerk-leden er niet van te weerhouden 

om aan het hardlopen mee te doen. Doe je op 9 mei 
mee met hardlopen en kun je de bestelling daarom 

niet ophalen, dan regelen we een alternatief! En die 

calorieën van de bestelling ben je met hardlopen vast 

kwijtgeraakt ;) 

 

 

 

Van de presentatie-coördinator 
 

Mijn naam is Menno Kwakkel, 33 jaar oud, 

getrouwd met Anne-Dien en woonachtig 

aan de Merwede in Sliedrecht. 

Jelle ken ik sinds de basis-

school, Mirjam heb ik op het 
voortgezet onderwijs leren 

kennen. Het is voor mij een 

voorrecht mijzelf een vriend te 

kunnen noemen! 
 

In het dagelijks leven ben ik 

geschiedenis docent binnen 

het voortgezet onderwijs. Mijn 

interesses zijn o.a. militaire geschiedenis, 

geopolitiek, criminologie en theologie. 
Verder probeer ik fit te blijven door een 

combinatie van hardlopen en fitness. 
 

Binnen het TFT ben ik vooral het 

aanspreekpunt voor voorlichting en 

presentaties. Ik vind het erg mooi dat ik op 

deze manier betrokken mag blijven en me 

kan inzetten voor ‘Hardenbol op Missie’ en 

een schakeltje kan zijn in Gods Koninkrijk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

www.hardenbolopmissie.nl  

 

 Bidden & Danken 
 
 

• Danken voor het bemoedigende afscheid 

van (de gemeente in) Nederland. 

 

• Danken dat de kinderen het zo goed doen, 

ondanks alle veranderingen. God verhoort! 

 

• Danken voor het afronden van vliegtraining 

en het halen van de theorie-examens.  
 

• Bidden dat God ons blijft dragen en helpen 

in het werk (en de uitdagingen) dat in Timor 

Leste op ons wacht.  

http://www.maf.nl/hardenbol
https://hardenbolopmissie.nl/help-hardenbol-op-missie/
mailto:adres@maf.nl
http://tinyurl.com/heichallenge

