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STARTBAAN

Ja, zou dit dan voorlopig het laatste jaartje in Nederland zijn?

Daar lijkt het wel op met alle voorbereidingen die genomen worden,
Ondanks dat je het weet, voelt het nog niet altijd zo. De dagen en
weken zijn nog vergelijkbaar met die van een jaar geleden. Dit zal
over ongeveer een jaar zeer waarschijnlijk geheel anders zijn.

Hoe zien de kerstdagen er dan uit? Geen idee. Tegelijk hebben we
veel zin in komend jaar!

Na allerlei testen hebben we inmiddels ook de medische keuring
achter de rug. En binnenkort staat er een 3-daagse HEAT-training op
de planning. HEAT staat voor Hostile Environment Awareness
Training: een internationale veiligheidstraining voor mensen die
werken in gebieden waar risico's kunnen voorkomen. Geen lichte
kost, maar wel een belangrijk onderdeel van de voorbereiding.

Het contact met het TFT loopt erg fijn en de voorbereiding zijn in
volle gang.. Begin mei gaan we een week naar Suriname om kennis
te maken met het land, de cultuur, sfeer en collega’s. Daar kijken we
erg naar uit. Het is prettig om een gevoel te hebben bi] de plek waar
je voorlopig naartoe gaat verhuizen.

In het najaar van '26 gaan we niet naar de bijbelschool in Engeland,
maar naar Zuid-Afrika! Naast allerlei praktische redenen is het ook
gewoon ontzettend gaaf om daar twee maanden te mogen zijn.
Het idee is dat we steeds meer wennen aan het leven buiten
Nederland én optrekken met andere missionaries die dezelfde weg
bewandelen. Natuurlijk gaan de kinderen mee — en ja, ook daar
zullen ze vast nieuwe vriendjes en vriendinnetjes krijgen.

Extra fijn dat Lieke in deze periode met ons meegaat.

Zij zal Jennifer en Ralf helpen terwijl wij de Bijbelschool volgen. Top!
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BABBELPRAAT MET JENNIFER EN RALF

We zijn nog een jaar in Nederland, wat willen jullie nog
graag doen? Jennifer hoeft daar niet lang over na te
denken: "Naar de Efteling met Davide en Gerieke!"

Ralf weet het ook meteen: "Naar de skatebaan.”

Samen voegen ze eraan toe dat ze ook heel graag gezellig
film willen kijken met popcorn en natuurlijk lekker willen
spelen met vriendjes.

Wat gaan jullie het meest missen? Voor Jennifer is dat
duidelijk: "Het huis; vooral mijn stapelbed en turnen.”
Ralf noemt het huis, de familie en de vriendengroep - en
Davide en Gerieke. "Jqg, ik cok," zegt Jennifer meteen.

Wat willen jullie graag meenemen naar Suriname?

Het antwoord komt in koor: “Alles!"

Maar als je moet kiezen? "Euhm, mijn stapelbed en mijn
spulletjes,” zegt Jennifer. "En ik mijn aapje en kleden en
kussens om een tent te bouwen,” zegt Ralf.

“Ja," zegt Jennifer enthousiast.

En hebben jullie een beetje zin om naar Suriname te
gaan? Daar twijfelen ze allebei over. "Soms wel en soms
niet,” zegt Ralf. "Ik eigenlijk niet," zegt Jennifer. "Maar we
zifn wel bij elkaar," zegt Ralf.

Jennifer; "Ja, gelukkig wel!"

Introductie video
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Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief of familie van Gelder onderst

aganmelden via www.mar.nl/vangelder.

DWARS DOOR DE WOLKEN

Daar sta je dan. Vooraan in de kerk.

Geen lang verhaal, geen slides — gewoon een
kort woordje. Wie had dat ooit verwacht?!

En daar, op dat moment, beseffen we pas
echt: we staan hier niet alleen.

Wat een warme reacties kregen we!!

Meteen, en ook in de dagen en weken erna.
Een kaart valt op de mat. Een appje pingt
binnen. Een bemoedigend gesprek.

Reacties die Je niet ziet aankomen, maar die
precies op het juiste moment binnenrollen.
Want er komen wat emoties bij kijken en hoe
bijzonder om juist dan een (biddende)

gemeente om je heen te hebben.

EEN APPJE, KAARTIJE OF GESPREK

Juist op die momenten dat we het |lastig
vinden en ons afvragen: Wat laten we
eigenlijk achter? Is dit wel de juiste keuze? En
waarom doen we dit ook alweer?

Precies dan ervaren we dit als knipogen van
God. Genoeg om verder te gaan — stap voor

stap.
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