Maar natuurlijk, hij is mijn broeder!

Het eind van het jaar is in zicht. Ondanks dat het hier nog helemaal niet ‘kerst-achtig’
voelt (de temperaturen liggen rond de 35 graden), komen de feestdagen eraan. En
wat een zegen dat we — in Nederland én in Tsjaad — mogen vieren dat God mens is
geworden! Een van de dingen waar ik laatst bij stilgezet werd, is de gedachte dat

Jezus niet alleen geboren is als onze Redder, maar ook als onze Broer.



Dit kwam namelijk zo. Op kantoor vroeg ik aan een van onze Tjadische collega’s hoe
het met hem en zijn familie ging. Tsja, het bleek niet zo goed te gaan, omdat hij die
middag naar het politie bureau moest... Wat bleek: hij had getekend als borgsteller bij
de lening van een ‘ver’ familielid, die een clando (motor) had gekocht. Helaas
‘verdween’ deze neef vervolgens, en moest onze collega dus naar het politiebureau
om met een plan te komen hoe hij deze lening terug zou gaan betalen. Op mijn vraag
“Maar waarom heb je dan getekend om voor zo’n groot bedrag garant te staan!?” gaf

hij ietwat verwonderd ten antwoord “Maar natuurlijk, hij is mijn broeder!”

Stel dat ik dezelfde vraag zou hebben gekregen — zou ik garant staan voor een (verre)
bekende? Mijn Nederlandse en praktische hoofd denkt gelijk: wat is het risico voor
mij? Is dit een financieel handige beslissing? En hoewel ik denk dat het zéker goed is
ons verstand te gebruiken bij dit soort beslissingen, denk ik ook dat de Tsjadische
cultuur soms zoveel dichter ligt bij hoe God het bedoelt heeft: om zorg te dragen voor
elkaar, om garant te staan voor elkaar, om voor onze families te zorgen en niet alleen

ons eigen belang voorop te stellen. Zelfs als dat ons iets kost...

En zo heeft God dit ook voor ons gedaan. Was het ‘handig’ en ‘wijs’ voor Hem om
mens te worden? Om het risico te nemen kwetsbaar te zijn, al Zijn glorie af te
leggen? Om garant te staan voor mensen die Hem NOOIT terug zouden kunnen
betalen? Toch is dat wat Hij voor ons gedaan heeft; Hij is de Broer geworden van wie
in Hem geloven, en Hij schaamt zich daar niet voor (Hebr. 2:11)! Romeinen 8 vers
29 zegt “Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe
bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de

Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.”




Dank!

Waar ik in de vorige nieuwsbrief nog schreef over de tegenslag dat onze vliegtuigen
niet vlogen, doen we dat nu weer vollop, zelfs 5 dagen in de week! Daar zijn we erg
dankbaar voor. Want dat is waar we het voor doen - om hulp, hoop en heling te
brengen daar waar het nodig is. En dat kan niet zonder uw steun, ook in het afgelopen
jaar. Uw steun door bemoedigende woorden, door gebed, door betrokkenheid, door
financiéle giften. Hartelijk dank daarvoor — que Dieu vous bénisse (dat God u zegent).
Ook kijken we vooruit naar het nieuwe jaar, waar voldoende uitdagingen liggen te
wachten. Omdat onze Operations Manager en piloot Tobias eind 2025 voorgoed uit
Tsjaad vertrekt, zal de werkdruk voor de overigen in het team nog hoger komen te
liggen. We bidden dat de vacatures die open staan, snel door de juiste mensen gevuld
zullen gaan worden. En ook dat ik in het nieuwe jaar het team goed zal kunnen leiden,
om balans te vinden in werk en rust, en om altijd het oog gericht te houden op
Christus.

Ik wens u allen goede feestdagen toe, en Gods zegen in het nieuwe jaar.

Dank- en gebedspunten



Dank: dat we weer veel vluchten kunnen maken.

Dank: dat monteur Ronnie is aangekomen in Novemer.

Dank: voor de zegen die Tobias en Moriah voor MAF Tsjaad zijn geweest.
Bid: dat de vacatures die nu open staan, gevuld zullen worden.

Bid: dat Esmara goede feestdagen zal hebben, nu ze deze voor het eerst in Tsjaad

zal vieren.

Van het thuisfront team

Acties

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met de verkoop van kerstkaarten,
ontworpen door verschillende mensen uit ons netwerk. In totaal zijn er maar liefst 723
kaarten besteld en is er 1.200 euro opgehaald.

Daarnaast heeft er een rookworstenactie plaatsgevonden. Daarmee is €200

opgehaald.

Fijne feestdagen!
Namens het TFT willen wij u bedanken voor de steun het afgelopen jaar. Wij wensen

u fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2026.

Het kanaal MAF Esmara
Bent u ook zo benieuwd hoe het Esmara in Tsjaad vergaat? Om op de hoogte te blijven

van haar missie en avonturen, kunt u zich aanmelden bij het kanaal ‘MAF Esmara’. Dit



doet u door op de link hieronder te klikken of de QR-code te scannen onderaan de
nieuwsbrief: https://whatsapp.com/channel/0029VacMcQ4CBitxIPs110b05
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