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Erik Jan BeerlageN O . 3 J A N U A R Y  2 0 2 6

Beste vrienden, familie en belangstellenden,

#Flying For Life

“Laten we niet liefhebben met woorden of mooie praat, maar met daden en in waarheid.” —1 Johannes 3:18

De vorming van het Thuis Front Team (TFT) is absoluut
een hoogtepunt in de voorbereiding, een waar antwoord
op gebed. Een team dat me helpt mijn missie met MAF in
Guinee te kunnen realiseren. Een team van 7 dat me helpt
met fondsenwerving, maar belangrijker dat om mij heen
staat, mij op afstand wil steunen, zal bemoedigen en
motiveren wanneer het even tegen zit.   

Enorm bijzonder dat zij vertrouwen in mij hebben gesteld
om via mij een steentje bij te dragen aan een mooiere
wereld - hoe klein of groot die impact ook zal zijn. Het is
een teken dat er nog zoveel hoop en vertrouwen is tegen
de achtergrond van een wereld die anders doet
vermoeden. 

Ik ben dankbaar dat ik me geleid mag voelen, en,
ontroerd dat ik mag volgen. Dat klinkt voor sommigen
radicaal en misschien wel absurd maar stel je nou eens
voor dat er inderdaad een andere ‘realiteit’ is. Ik weet dat
het moeilijk te rijmen is met veel van wat er op onze
mooie aarde gebeurt. Maar wat ik wel uit ervaring weet is
dat de wereld verandert als je zelf met een andere bril
naar de wereld gaat kijken; je kiest zelf. Met die andere
bril op wil je actief gaan bijdragen om te doen wat je kunt
doen. We hoeven onverschilligheid geen ruimte te geven
maar mogen kiezen liefde als leidraad te volgen.

Een tekst die hierop aansluit komt uit Romeinen 12:2. “U
moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar laat u
veranderen door een nieuwe manier van denken. Dan
kunt u onderscheiden wat de wil van God is, en wat goed
is, welgevallig en volmaakt.” Ons denken is niet statisch,
we hebben onze vrije wil om ons denken te vernieuwen.

 In het Engels beschrijft de mooie term empowerment
de kracht die uit gaat van onze vrije wil. Je mag hulp
vragen, om de situatie, jezelf of God, op een andere
manier te zien. Je oude manier van denken wordt
vervangen door een hoger perspectief. Ik spreek uit
ervaring als ik zeg dat dit de reden is van mijn eigen
transformatie. Ik ben dankbaar dat het me stapje voor
stapje, in vertrouwen, leidt naar een nieuw hoofdstuk
van mijn leven. 

Vernieuw uw denken
Even voorstellen: het TFT    —    De vervolgstappen

Gebeds- en Dankpunten

In deze nieuwsbrief

Met het TFT bij MAF Nederland in Teuge. Vlnr: Achter: Erik, Arie,
Jannietha, Guido; Midden: Cobie, Klaartje, Marijke; Voor: Erik Jan



Arie van Dijk - Voorzitter
Hij houdt van aanpakken en heeft een bijzondere drive 
om er altijd wat van te maken. Arie ken ik al sinds de
basisschool, en al die jaren zijn we bevriend gebleven. Hij
heeft me ook altijd aangemoedigd mijn weg te vinden.

Jannietha Kramer - Secretaris
Ik heb haar aan boord leren kennen van ziekenhuisschip
Global Mercy toen we allebei als vrijwilliger voor Mercy
Ships werkte. Geregeld kwam ze langs om plezier te
maken met de patiënten toen ik in de ‘Low Care Unit’
werkte. 

Erik Boer - Penningmeester
Hij kwam langs toen ik bij het Hope Center in Sierra Leone
werkte. Onze paden bleven elkaar kruisen. Erik heb ik ook
ontmoet aan boord van de Global Mercy en we hebben
contact gehouden toen hij voor Mercy Ships in Rotterdam
ging werken.

Guido Kortleven - Actiecoördinator / Digitale media
Op zaterdagavond zat ik geregeld met zijn vrouw 
Marie-Anne en een clubje Nederlanders gezellig in zijn
gezinscabin op de Global Mercy. Ook Guido ken ik van
Mercy Ships.

Even voorstellen: het Thuis Front Team

Deze Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Erik. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door het 
Thuis Front Team in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Erik als supporter wilt ondersteunen,

dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/beerlage. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl 
of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA in Twello. Vermeld daarbij dat het om Erik gaat.

Concreet is het plan in februari op bezoek te gaan in
Guinee ter voorbereiding op uitzending. In maart
organiseert MAF in Thailand een 10-daagse
‘Orientation’ voor alle internationale staf. Ik krijg dan
de nodige trainingen waaronder een ‘security’
training. Het doel is dat ik medio 2026 uitgezonden
zal worden naar Guinee. 

Om dat doel te bereiken is nodig dat er voldoende
structurele steun is voor deze missie. Om kosten
zoals levensonderhoud en huisvesting te kunnen
betalen. Op www.maf.nl/beerlage of via de QR-code
is het mogelijk bij te dragen aan het steunfonds dat
mijn uitzending zal bekostigen. 

Het TFT en ik zullen acties organiseren om meer
mensen te bereiken over het mooie werk van MAF.
Daarover later meer...

De vervolgstappen

Ik ben dankbaar voor de oprichting van het
Thuis Front team. Op 31 december hebben we
al een mooie oliebollen verkoop georganiseerd.
Gebed voor bezoek aan Guinee in Februari,
kennismaking met de missie, het team, het land,
de mensen. Dat het mag inspireren.
Gebed voor de Orientation training van MAF in
Thailand. Dat het me verder mag vormen en
voorbereiden op uitzending.

Gebeds en Dankpunten

Klaartje Beerlage - Nieuwsbriefcoördinator
We houden allebei erg van de natuur en hebben ook
geregeld samen gewandeld in de Alpen of op de Veluwe.
Klaartje is mijn zus. Ik kan al van jongs af aan bij haar
terecht.

Cobie Waasdorp - Presentatiecoördinator / Gebed
Altijd gezellig elkaar op de zaterdagavond bij Guido te
treffen. Ook Cobie ken ik van Mercy Ships. Na de ‘patient
selection’ werkte ze bij ‘pre-operative’ om patiënten te
begeleiden naar hun operatie. 

Marijke Bal - Liaison Ichthuskerk Zoetermeer
Haar vraag om deel te nemen aan het TFT heb ik met
beide armen omarmd. Marijke ken ik van de Ichthuskerk,
maar toevallig zat haar zoon bij mij in de klas op de
basisschool.

http://www.maf.nl/

