ONTMOETING

Wat gaat de tijd snel. Onze tweede
nieuwsbrief is alweer aan de beurt. We
hebben in de achterliggende tijd veel
kunnen doen. Zo hadden we in november
een ontmoetingsdag bij MAF in Teuge. Het
was heel fijn om elkaar weer te zien. Een
moment om gedachten en ervaringen met
elkaar te delen en daar kun dan zo je
voordeel mee doen. Het thema was: Als
alles anders gaat. En ja, in het leven gaan
dingen vaak anders dan je van tevoren had
bedacht. Als je in een traject van
voorbereiding zit of uitgezonden bent, is
dat niet anders; ook dan gaan regelmatig
dingen anders.

MEDISCHE KEURING

Na het dagje Teuge verbleven we in
Garderen, want maandag stond de
medische keuring op het programma. We
hadden een heerlijke plek om even tot rust
te komen van de vele voorbereidingen.
Lekker wandelen door de bossen en
ontspannen om er weer fris tegen aan te
gaan. Na de medische keuring werd er nog
bloed geprikt in het Gelre ziekenhuis. En zo
konden we weer een item van ons lijstje
afvinken. Het voelt fijn dat we weer een
stapje hebben gezet. En zo gaat het steeds.
Elke keer een stapje dichterbij ons doel.
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BIJBELSCHOOL

Ondertussen hebben we ons aangemeld voor
de Bijbelschool. Wat gaan we daar doen? Op
de Bijbelschool leer je om het Evangelie op
een aansprekende manier te delen, het
Koninkrijk van God zichtbaar te maken en
mensen te begeleiden in hun geloof. Ook
krijgen we les in hoe je Bijbelse principes
integreert in een andere cultuur. Thema's
zoals interculturele vaardigheden, leiderschap
en pastoraat zullen aan de orde komen. Je
ontwikkelt vaardigheden hoe je omgaat met
verschillende culturen in het kader van
zending en evangelisatie. We zien ernaar uit
om hierin toegerust te worden, om het
Evangelie te delen onder de mensen in
Angola.




THUIS FRONT TEAM

Ondertussen hebben we een prachtig TFT
(Thuis Front Team) gevormd. Ons TFT bestaat
uit negen personen. Samen hebben we alle
leden persoonlijk bezocht en met hen de taak
binnen het TFT besproken. Het was intensief,
maar ook heel waardevol. We Kijken terug op
mooie gesprekken. Na elk gesprek zijn we met
elkaar in gebed gegaan. Zo was ook deze stap
voor het hele team een biddende weg. En God
heeft voorzien in een geweldig team om
dienstbaar te zijn voor Hem. Inmiddels hebben
we onze eerste vergadering gehad en
binnenkort hopen we met het TFT een dag naar
Teuge te gaan. Daar zal het team verder kennis
maken met de verschillende werkzaamheden
van het TFT. We zijn dankbaar dat deze groep
mensen ons ondersteunen bij het werk wat wij
mogen gaan doen. Maar ook het TFT heeft hulp
nodig. Zonder TFT, uw/jouw hulp en financiéle
ondersteuning kunnen wij niet uitgezonden
worden. Wilt u of jij een bijdrage leveren in het
mogelijk maken van Gods missie met ons?
Neem dan gerust contact op met een van de
TFT-leden.

Eéf’"ii’j a'a"n GO
aarde, inimi

melen, en vrede op.
gen. Lukas 2:14 =~ "3

Bedankt voor uw steun en betrokkenheid.

We wensen u en jou, Gods zegen op het

kerstfeest en een hoopvol, zegenrijk 2026

Liocve groet,
ﬁ?aaamﬁxwzganmﬁz

KENNIS MAKEN TFT

Y. 4 -5
Staand v.l.n.r: Karin, Klaas, Jeroen, Willemijn,
Annemarijn (via Teams) en Wim.

Zittend v.l.n.r: Jeanet, Chananja en John.

EVEN VOORSTELLEN

Hoi, ik ben John van der Maas. Binnen het TFT
ben ik benoemd tot voorzitter. Ik ben getrouwd
met Connie en vader van drie kinderen. We
wonen in Nieuwerkerk,(Zeeland). Mijn hobby's
zijn: sporten, vissen, mountainbiken, motorrijden
en nog veel meer. In het dagelijks leven ben ik
projectleider bij een scheepswerf en ben collega
van Maarten. Toen ik werd gevraagd door
Maarten hoefde ik niet lang na te denken of ik
aan deze missie mee zou willen werken. Als
collega kennen we elkaar al vele jaren en het was
voor mij al jarenlang duidelijk dat God een plan
heeft in het leven van Maarten en Jantine. Samen
met het TFT willen we een steentje bijdragen in
het mooie werk wat Maarten en Jantine gaan
doen, namelijk ondersteuning en hulp bieden en
het Evangelie delen in Angola.

GEBED

Danken voor:

+ het gevormde Thuis Front Team
+ Gods trouw en leiding
+ uw/jouw gebed, hulp en financiéle steun

Bidden om:

+ een gezegende tijd op de Bijbelschool
+ Gods hulp in het proces van loslaten
+ blijvende vreugde in de voorbereidingen

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Maarten en Jantine de Ronde. De verzending van de Nieuwsbrief
wordt verzorgd door de Thuisfrontteam in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Maarten

en Jantine als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.)
kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7,7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om familie De Ronde gaat.
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