
 

Gebedsbrief februari: Ik wil het! 

“En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil 

het, word gereinigd!” Mar. 1:41 

Beste bidder, 

Wat vind ik dit een prachtig Bijbelverhaal! Het is zo rijk dat je er waarschijnlijk een hele prekenserie mee 

kunt vullen. Wat mij zo raakt, is de vastberadenheid van de Heere Jezus. Op een dag komt er een 

melaatse naar hem toe en smeekt Hem op z’n knieën om hem te genezen. Hij zegt: “Als U wilt, kunt U mij 

reinigen.” (Mar. 1:40). Jezus twijfelt geen seconde: “Ik wil het, word gereinigd!” (Mar. 1:41). Geen 

wedervragen, geen gesprek, geen twijfels. Een simpel en krachtig: Ik wil het. Dit geeft mij hoop voor de 

mensen waarvoor wij vliegen, voor mezelf en voor ons allemaal. De Heere heeft het beste met ons voor. 

Dit zegt niets over de omstandigheden waarin we verkeren en ook niets over hoe ‘het beste’ er dan uitziet 

en dat we dat soms niet begrijpen. Wat dit zegt, is dat Hij wíl.  

Trouwens, was u het gebaar van Jezus op dit moment opgevallen? Hij strekt Zijn hand uit en raakt de 

melaatse aan. Een simpele uitdrukking van Zijn liefde, erbarmen en ontferming. Deze man heeft 

waarschijnlijk in jaren geen knuffel of hand op z’n schouder gekend. Uit alles wat Jezus hier zegt én doet, 

spreekt de ‘Ik wil het’. Vastberaden als altijd! 

Hartelijke groet,  

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF Nederland 

 

Een jaar eindigt, een jaar begint 
Dank God voor een heel bijzonder jaar 2025 en bid om Zijn zegen voor dit jaar. Prijs Hem voor Zijn 

eeuwige trouw en bid voor het werk dat ook dit jaar weer op ons wacht. We zijn dankbaar voor de vele 

zegeningen die de Heere in 2025 heeft gegeven. Dankbaar voor elke vlucht: ambulancevluchten die levens 

mochten helpen redden, Bijbels die aankwamen op plekken waar mensen nog nooit Gods Woord hadden 

gelezen, kinderen die weer naar school kunnen en ziekenhuizen die weer medicijnen op voorraad hebben. 

We hopen en bidden dat elke vlucht een stuk van Gods Liefde mocht weerspiegelen. Ook willen we God 

danken voor de enorme steun vanuit Nederland, voor iedereen die heeft gebeden, gegeven in tijd of 

financiën of op een andere manier betrokken is bij MAF. We bidden om zegen voor onze donateurs, 

bidders en vrijwilligers. Voor 2026 bidden wij opnieuw om Zijn bescherming, leiding en kracht en om de 

middelen om zoveel mogelijk vluchtaanvragen te kunnen beantwoorden. Nog altijd is de vraag naar 

vluchten groter dan wat wij kunnen uitvoeren. Om alle afgelegen plekken te kunnen bereiken en de 

groeiende nood te kunnen bijbenen, zijn er extra vliegtuigen en mankracht nodig. We kijken uit naar de 

wonderen die de Heere gaat doen en bidden dat het werk van MAF te allen tijde tot Zijn eer mag zijn! 

 

Ambulancevlucht in Nate Saints voetsporen 
Dank God voor de moeilijke, maar succesvolle ambulancevlucht voor een kleine jongen uit het 

Ecuadoraanse regenwoud. Bid dat MAF in dit gebied, waar Nate Saint zijn leven gaf, Zijn licht mag 

blijven verspreiden. In januari kreeg het team in Ecuador een noodoproep vanuit het afgelegen dorp 

Charapacocha, diep in het regenwoud. Een jongetje van twee had ernstige ademhalingsproblemen. Alleen 

een ambulancevlucht kon hem op tijd bij medische hulp brengen. Maar, de landingsbaan was deels 

overstroomd! Na een zorgvuldige berekening van de invloed van een verkorte landings- en startafstand 

en de windrichting besloten de MAF-piloten om toch te gaan. De landing slaagde! De moeder en haar 

kindje, samen nog geen 70 kilogram, waren binnen de kortste keren bij het ziekenhuis. Deze regio is niet 

zomaar een plek op de kaart. Meer dan 70 jaar geleden werkte ook Nate Saint hier, de MAF-piloot die in 

1956 samen met vier andere zendelingen zijn leven gaf om het Evangelie te delen met het Waorani-volk. 

Zijn erfenis leeft voort in het werk dat MAF hier nog steeds doet: vliegen naar onbereikbare plekken om 



 

levens te redden en mensen te bereiken met Gods Liefde. Bid voor de mensen in afgelegen dorpen in 

Ecuador, dat ze op tijd hulp mogen ontvangen. Dank God voor de piloten die in Nate Saints voetsporen 

treden. En bid dat de boodschap van vergeving blijft voortleven in dit bijzondere deel van de wereld. Het 

indrukwekkende verhaal van Nate en zijn vrienden beluisteren? Ga snel naar maf.nl/luisterverhaal.  

 

Van wapens naar Woord 

Dank dat Zijn Woord levens verandert, ook op de meest afgelegen plekken ter wereld. Bid dat de 

Bijbellessen van Scripture Application and Leadership Training (SALT) nog veel meer mensen in Papoea-

Nieuw-Guinea mogen bevrijden van verslaving, geweld en duisternis. “Ik overviel boten met een 

geweer”, getuigt een deelnemer van de SALT-training. “Maar toen gaven deze mensen mij een Bijbel en 

onderwijs. Ik leefde in geestelijk gevangenschap, maar God heeft mij bevrijd.” Verhalen als deze zijn geen 

uitzondering. Overal waar het SALT-programma komt, hunkeren mensen naar Gods Woord. SALT werkt 

samen met lokale kerken om Gods Woord te verspreiden in Papoea-Nieuw-Guinea, via Bijbels en Bijbelse 

training. MAF Technologies, de technische tak van MAF die onder andere aan het samenstellen van de 

Bijbelbox werkt, helpt SALT om Bijbels te verspreiden. “Mensen smeken om een Bijbel”, vertelt SALT-

medewerker Luke. “Soms kunnen we het niet bijhouden en zijn we alweer uitverkocht. En als we in het 

ene dorp een training hebben gegeven, komt alweer de aanvraag vanuit een ander dorp.” Dank de Heere 

dat zoveel mensen op deze afgelegen plekken tot geloof komen. Bid dat MAF en SALT de vraag om Bijbels 

kunnen bijhouden. En bid dat Gods Woord diep wortel schiet en blijvende verandering brengt. 

 

Een ziekenhuis in de woestijn 

Dank God voor het werk van Mark en Andrea Hotchkin in het afgelegen Bardaï in Tsjaad. Bid voor 

kracht, volharding en voor goede samenwerkingen die leven brengen in dit dorre gebied. Sinds 2010 

werkt het artsenechtpaar als medische zendelingen in het uiterste noorden van Tsjaad, midden in de 

Sahara. Ze werken in het enige ziekenhuis in de hele provincie, verantwoordelijk voor zo’n 150.000 

mensen. De dichtstbijzijnde andere kliniek ligt 850 km verderop. “Mijn vrouw voert keizersnedes uit en ik 

behandel mensen met schotwonden”, legt Mark uit. “We werken samen met Tsjadische artsen en 

verpleegkundigen en leiden ook mensen op, zodat de standaarden kunnen worden verbeterd.” De kliniek 

ligt veraf in de woestijn. De omgeving is ruig, heet en onherbergzaam. Om naar de hoofdstad te komen, 

moeten 1.700 km worden overbrugd. Een vierdaagse autorit die eerst door de Sahel – een halfdroog 

gebied met voornamelijk struikgewas – voert en vervolgens de uitgestrekte, hete Sahara in leidt. “De 

laatste dag brengen we door met klimmen door de bergen met een maximale snelheid van 20 km/u.” 

MAF kan het traject daarentegen in minder dan zes uur vliegen. Zonder deze vluchten zou hun werk bijna 

onmogelijk zijn. Bid dat hun werk vrucht draagt, dat er nieuwe werkers opstaan en dat MAF in dit 

afgelegen gebied een blijvend verschil mag maken, in de zorg én in mensenlevens. 

 

Verdere gebedspunten 

• Bid voor Omina, een zwangere vrouw uit Papoea, Indonesië. Zij werd op een brancard naar de 

landingsbaan van Kono gebracht, van waaruit MAF haar naar het ziekenhuis vloog. 

• Bid voor openstaande vacatures in onze MAF-programma’s. 

• Dank voor de eerste vlucht met passagiers van het nieuwe vliegtuig in Madagaskar. Aan boord 

waren onder andere medewerkers van Mercy Ships. 

• In Timor-Leste begint het regenseizoen. Bid voor wijsheid voor de vluchtplanning en de piloten. 

• Dank dat MAF twee nieuwe leraren naar Dodomona, Papoea-Nieuw-Guinea, mocht vliegen. Zij 

werden met groot onthaal ontvangen! Bid dat zij veel kennis kunnen doorgeven en zo kunnen 

bijdragen aan de toekomst van de kinderen van Dodoma. 

 

Dank u wel dat u ook in 2026 met ons mee wilt blijven bidden. Dat waarderen we enorm. Dank u wel! 

Ik wens u van harte Gods zegen toe! 


