
 

Gebedsbrief januari: delen uit wat je hebt 

“Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle vrijgevigheid, die door middel van ons dankzegging aan God 

teweegbrengt.” 2 Kor. 9:11  

Beste bidder, 

We gaan terug naar het voormalige lepradorp in Kenia, waar we samen met de ‘oude generatie’ zongen 

en dansten. We sloten dit bezoek af met het uitdelen van voedselpakketten. Ik probeerde dit te 

combineren met een moment van ‘ik zie u’. Even door mijn knieën gaan, écht in iemands ogen kijken, een 

hand geven. Met één vrouw duurde dit moment iets langer. We hielden elkaars handen even vast. Er 

werden onuitgesproken woorden uitgewisseld. Een apart moment. Toen onze groep vanuit het dorp 

terugliep, kwam deze vrouw vanuit haar hut naar ons toe. Met een stralend gezicht overhandigde zij mij 

een papaja. Ik tuurde even achter haar. In haar tuintje stond een eenzame papajaboom. Zij moest die 

vrucht hebben geoogst om ons te bedanken. Een brok in mijn keel. Ik had haar hut eerder gezien. Het was 

niet meer dan een paar samengebonden rietstengels. In termen van werelds bezit had deze vrouw bijna 

niets, maar in termen van schatten van de hemel had zij overvloedig. Zo overvloedig dat ze kon uitdelen… 

Een week later gebeurde er iets soortgelijks. Inmiddels deden we vrijwilligerswerk in een 

revalidatiecentrum voor kinderen, die een operatie hadden ondergaan. De samenhorigheid en 

behulpzaamheid van deze kinderen maakten behoorlijk indruk op me. Diegene die maar één been in het 

gips had, bracht al springend een looprek – hoog boven zijn hoofd balancerend – naar de ander die 

helemaal niet kon lopen. Bizar! Als echte Nederlanders hadden we een zak pepernoten meegenomen. 

Achteraf bleek het een veel te kleine zak voor al die kinderen, maar gelukkig kon ieder kind wel een klein 

handje krijgen. Ik raakte aan de praat met een meisje in een rolstoel. Ze stopte net een pepernoot in haar 

mond toen ze opeens haar gesloten hand naar me uitstak, hem opende en… een eenzame laatste 

pepernoot tevoorschijn kwam. Ze hield hem voor mijn gezicht en knikte aanmoedigend. “Maar dit is je 

laatste!”, zei ik. “Voor jou!”, was haar enige antwoord. Ik hoop dat ik ooit zo vrijgevig mag zijn… 

Hartelijke groet,  

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF Nederland 

 

Betrouwbare stroom in Bougainville 
Dank God dat MAF een eerste gezondheidskliniek in Bougainville heeft voorzien van zonne-energie en 

radiocommunicatie. Bid dat dit project de gezondheid en geestelijke groei zal helpen verbeteren. In het 

bergachtige binnenland van Bougainville, een autonome regio van Papoea-Nieuw-Guinea, zijn duizenden 

mensen afgesloten van betrouwbare stroom of communicatie. De lokale kliniek in Roreinang, waar ruim 

5.000 mensen van afhankelijk zijn voor medische zorg, is nu als eerste uitgerust met zonnepanelen en een 

HF-radio. Dankzij de stroom kan de kliniek nu medicijnen koelen, noodgevallen ook ‘s nachts behandelen 

en hun apparatuur opladen. Ook de HF-radio’s zijn cruciaal, want mobiel bereik ontbreekt. In de dorpen in 

de omgeving deelt MAF AudioBijbels op zonne-energie uit. Bid dat deze eerste installatie een begin mag 

zijn van blijvende verandering, voor lichaam én ziel. Bid ook voor de geplande installaties: MAF hoopt de 

komende drie jaar nog 21 verdere klinieken te verzorgen met zonnepanelen en HF-radio’s. 

 

Een race tegen de klok 

Prijs God dat baby Kayla op tijd hulp kreeg na een levensbedreigende luchtweginfectie. Bid voor 

kwetsbare kinderen in afgelegen gebieden en voor het MAF-team in Suriname dat voor hen klaarstaat. 

In het zuiden van Suriname klinkt een noodkreet: een drie weken oud meisje, Kayla, is ernstig ziek. Haar 

toestand is zorgwekkend: ze ademt moeizaam, is te zwak om te drinken en haar conditie verslechtert 

snel. MAF-piloot Johan Bals reageert direct en vliegt met spoed naar het dorp. Daar vindt hij Kayla in de 

kliniek, waar een verpleegkundige haar net gestabiliseerd heeft. Na een gebed stijgt het vliegtuig op. 



 

Maar halverwege de vlucht gaat het opnieuw mis! Kayla stopt met ademen. Terwijl Johan het toestel zo 

laag mogelijk probeert te vliegen voor voldoende zuurstof, biedt verpleegkundige Habo eerste hulp. Prijs 

de Heere: Kayla komt weer bij. Na een spannende vlucht landt het toestel met voorrang en wordt Kayla 

overgebracht naar het ziekenhuis. En nu? Kayla is van de IC ontslagen. Een wonder! Bid dat Kayla volledig 

herstelt en dank God voor Zijn leiding tijdens deze vlucht. 

 

Boodschappers over het meer 
Dank God voor Bijbelverspreiding op een afgelegen eiland van het Victoriameer in Oeganda. Bid dat de 

harten van de mensen daar geraakt worden door Gods Woord en levens blijvend veranderen. De 

eilanden van het Victoriameer zijn prachtig, maar moeilijk bereikbaar. Door hun afgelegenheid en 

diepgewortelde traditionele geloofssystemen is het Evangelie er nauwelijks doorgedrongen. Veel mensen 

houden vast aan hekserij en afgodendienst. Toch ging een team van Youth With A Mission (YWAM) vol 

geloof op pad. Dankzij een MAF-vlucht hoefden zij niet tien uur over het gevaarlijke water te varen, maar 

konden ze binnen een half uur veilig aankomen op Bukasa. Ze deelden 200 Bijbels uit en 27 mensen lieten 

zich dopen. “We geloven dat het Evangelie het leven van de mensen hier voorgoed zal veranderen. Het is 

wel heel moeilijk om zo lang op een vissersbootje te reizen. Dat MAF ons binnen 30 minuten ernaartoe 

kan vliegen, is een wonder voor ons.”, vertelt Abel Rukundo van YWAM. Dank dat veel mensen de Heere 

hebben leren kennen tijdens het laatste bezoek. Bid dat zij nog veel van dit soort bezoeken kunnen 

afleggen. Bid dat de pilotentraining voor het watervliegtuig voorspoedig verloopt, zodat snel alle eilanden 

bereikbaar worden voor hulp en het Evangelie.  

 

Licht in Dimanbil 

Dank voor de landingsbaan van Dimanbil. Dank voor de uitweg uit de jungle die er nu is. Bid dat de 

bewoners hierdoor gezegend mogen worden. Voor de bewoners van Dimanbil betekende 

‘afgelegen’ dat ze vier dagen moesten lopen om een school te bereiken. Onderweg sliepen ze in 

kleine hutjes. Veertig jaar lang werkten ze met hun blote handen om een landingsbaan uit de dichte 

jungle te graven. Het leek een onmogelijke taak, maar het is hen gelukt! Wokul Timoti, een oudere 

vrouw, herinnert zich het begin: "Ik weet mijn precieze geboortedatum niet. Maar ik was nog een 

meisje toen de bouw aan de landingsbaan begon. Nu is mijn haar grijs geworden. En nu is het 

vliegtuig er. Ik ben zo blij en ik zing omdat ik jullie hier zie. Vroeger leefden we in het donker en 

keken we toe hoe de vliegtuigen over ons heen vlogen. Maar nu landt het vliegtuig híer. Deze 

verandering is alsof de zon op ons schijnt.” Voor dit dorp is de landingsbaan meer dan een strook 

gras. Het is een reddingslijn voor onderwijs, handel, zorg en een nieuwe toekomst voor hen die al 

generaties lang strijden tegen afgelegenheid. Er zijn nog zoveel mensen die niet bereikbaar zijn! We 

hopen in 2045 dubbel zoveel plekken te kunnen bereiken. Bidt u mee in deze droom? 

 

Verdere gebedspunten 

• Bid voor bescherming van de bewoners van Sumatra, Indonesië, waar overstromingen al meer 

dan 500 levens hebben geëist. Bid dat MAF hulp kan bieden en dat het waterpeil snel zakt.  

• Dank voor de samenwerking tussen Medair en MAF in Zuid-Soedan om de zwaarste en langste 

cholera-uitbraak in decennia het hoofd te bieden. 

• Bid voor veiligheid in gesloten gebieden, voor uitgezonden gezinnen en de vliegoperaties.  

• Bid voor een goede afsluiting van het jaar 2026, dat er voldoende financiële steun bijeen mag 

komen om alle vliegaanvragen te kunnen beantwoorden. 

• Dank God voor de zegen die Hij dit jaar heeft gegeven, voor Zijn bescherming en genade door 

alles heen. 

Voor 2026 wil ik u van harte Gods rijke zegen toewensen. Dank u wel voor uw trouwe gebed dit jaar. Ik 

hoop dat u ook in 2026 voor het werk wilt blijven bidden. Dank u wel! 


