
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Nieuwsbrief 26   -   Jaap en Mieke de With   -   november 2025 

 
Beste familie, vrienden, bekenden en collega’s, 
 
Het is alweer tijd voor een nieuwsbrief. De tijd vliegt. In de 
afgelopen tijd is Zuid-Soedan regelmatig in het nieuws 
geweest, omdat de rechtszaak tegen de vicepresident en 
zeven oppositieleden is gestart. Dat zorgt voor onrust. In 
het blauwe kader leest u daar meer over. Daarnaast is Jaap 
bezig met medische evacuaties, het geven van trainingen 
en houdt hij zich ook bezig met de veiligheid. Mieke is erg 
druk geweest met de wondzorg, naast de ‘gewone’ taken in 
het gezin. Bij die dagelijks terugkerende taken hoort 
bijvoorbeeld ook het geven van de lessen Nederlands, 
zodat de kinderen dat goed bijhouden. Samen met anderen 
geeft ze ook de zwemlessen aan de kinderen. Mieke merkte 
in de afgelopen weken dat de taken buiten het gezin teveel 
werden en ze heeft besloten dat even helemaal neer te 
leggen om er voor het gezin te kunnen zijn. Binnenkort 
hebben we weer onze periodieke vakantie en daar kijken 
we naar uit. We zijn toe aan een beetje rust en afstand van 
ons werk.  
 

 
 
De kinderen maken het goed. Ze hebben het naar hun zin 
op school en vermaken zich goed met de kinderen op de 
compound. Tot nu toe lukt het de school om alle lessen te 
geven. Er wordt nog steeds uitgezien naar personeel. We 
hopen en bidden dat er een oplossing komt voor deze 
situatie. 
 
 

  
 
 

 

  
 

Medische evacuatie 
Het is vrijdagavond 20:00 uur als mijn telefoon gaat. Het 
Internationale Rode kruis (ICRC) belt me of we voor hen de 
volgende dag vier patiënten kunnen ophalen. ICRC helpt in 
Zuid-Soedan mensen die gewond zijn geraakt tijdens 
gewapende conflicten -vaak militairen maar ook burgers-. 
Hoewel ICRC zelf een vliegtuig en een helikopter heeft, 
worden we steeds vaker gevraagd om hen te helpen, omdat 
het aantal patiënten door de conflicten hoger is dan 
voorgaande jaren. Wij doen nu vaak voor hen de minder 
acute patiënten die zittend en zonder dokter kunnen reizen. 
Maar die door hun schotwonden natuurlijk wel binnen 48 uur 
behandeld moeten worden. 
Deze keer dus vier patiënten van twee locaties en als ik even 
de security-berichten check van de laatste dagen, weet ik 
bijna zeker dat de verwondingen van deze mensen komen 
door schermutselingen. Ik check met de stand-by-piloot of hij 
de volgende dag kan vliegen. Dan geef ik ICRC door dat we de 
vlucht kunnen uitvoeren. En met hun akkoord zet ik de rest 
in gang. Want mensen moeten ingelicht worden; er moet 
iemand aanwezig zijn om de vlucht te volgen, een persoon 
moet het vliegtuig klaarmaken en begeleiden op de grond 
voor het taxiën etc..  
Binnen een uur is alles geregeld en hoef ik alleen nog de 
gegevens in ons planningsysteem te zetten en kan ik naar 
bed.  
De volgende morgen merk ik dat iedereen goed geïnstrueerd 
is en hoef ik alleen stand-by te zijn voor vragen. Op een paar 
kleine vragen na loopt alles op rolletjes en vertel ik iedereen 
dat ik supertrots ben op hun teamwork om deze vier 
patiënten de nodige zorg te laten ontvangen. 
 

 

 

 

 



                                                       

 Vandaag nemen we jullie mee in de hectiek van het reizen 
door de stad tijdens de procesdagen (court-days) tegen de 
vicepresident en zeven andere oppositieleden. Zij staan 
terecht voor oorlogsmisdaden in maart van dit jaar. 
Sinds de start van het berechtingsproces spreekt men hier 
over ‘court days’ of ‘no court days’ in plaats van de normale 
weekdagen, omdat tijdens de ‘court days’ het verkeer 
volledig ontregeld is.  
Vandaag is het ‘court day’ en we willen naar de office om 
een nieuw, net-aangekomen-familie-in-het-programma 
kennis te laten maken met de lokale collega's. Het is één van 
onze taken als hun link/contact-familie. 
Vandaag zijn we dus in de MAF auto onderweg en nemen we 
één van de onverharde wegen om het drukke verkeer te 
omzeilen. Als we net onderweg zijn, zien we de eerste 
militaire checkpoint. Die worden tijdens de ‘court-days’ 
opgericht om het de UN zo moeilijk mogelijk te maken om 
aanwezig te zijn bij het proces of om hun taken in de 
omgeving uit te voeren. 
Omdat MAF als NGO geregistreerd staat, hebben wij geen 
last van autodoorzoekingen en/of dat we door de 
checkpoints worden tegengehouden. Het is toch wel weer 
even spannend om met een nieuwe familie door de stad te 
rijden met al die militairen op straat. Spannend hoe ze 
hierop reageren. Aan de andere kant kunnen ze bij ons 
afkijken hoe wij omgaan met zulk soort situaties, waar zij 
mogelijk in de toekomst ook wel eens mee te maken zullen 
krijgen.  
De eerste twee checkpoints laten ons zonder te stoppen 
doorrijden. Wel moet de nieuwe familie uitleggen aan hun 
kinderen waarom al die soldaten op straat zijn. De kinderen 
stellen er vragen over. 
Bij de derde checkpoint moeten we stoppen. Zo vriendelijk 
mogelijk spreken we de soldaat aan en direct ontstaat er een 
gemoedelijke sfeer. Hij vertelt dat hij even de auto wil 
checken en of ik even wil uitstappen en de achterdeur wil 
opendoen. Of hij het recht heeft om dit te doen of niet, we 
hebben geleerd om in deze gevallen gewoon te luisteren, 
want er tegen ingaan brengt hem in verlegenheid en kan de 
situatie alleen maar moeilijker/vervelender maken.  
Auto gechecked, zwaaien naar de kinderen en nadat we hem 
een ‘goede dag’ hebben gewenst, vervolgen we onze weg. 
Nog geen 300 meter verderop staat de volgende militair ons 
op te houden. Waar we naar toegaan en of we UN zijn, zijn 
de vragen. Als we zeggen niet van de UN te zijn, mogen we 
direct door. We vervolgen onze weg, door diepe 
baggerpoelen, zoekend naar het beste spoor om te volgen. 
Gelukkig zonder vast te raken en zonder verdere stops bij 
checkpoints komen we een uur later bij kantoor aan. 
Normaal is het 20 minuten rijden. Even voor de context :-).  
Hoewel we niet verwacht hadden opgehouden te worden  
was het achteraf wel een goede les voor de nieuwe familie 
hoe om te gaan met checkpoints en hoe Juba er uitziet met 
veel militairen op straat. Iets wat voor ons meer normaal is 
geworden, maar wat natuurlijk helemaal niet zo normaal is.  
Gelukkig zijn de ‘court days’ niet iedere dag, want op ‘no 
court days’ zijn er geen checkpoints aanwezig. 

Een hele hartelijke groet, 
Jaap, Mieke, Mateo, Thirza, Joachim en Naomi de With 
 
E-mail: thuisfrontdewith@outlook.com  
Website: www.maf.nl/dewith  
Facebook: www.facebook.com/FlyingdeWith/ 
NL80ABNA0555315487 t.n.v. MAF Nederland  
o.v.v. 176 Steunfonds De With 
Postadres: C/o MAF, P.O. Box 21123, 00505 Nairobi, 
Kenya 
 

 Vanuit de tft 
We kijken terug op een zeer geslaagde boterkoekactie. 
Dank aan alle vrijwilligers! 
 
DV zaterdag 29 november is er opnieuw een 

winterfair in het Hervormd Centrum te Groot-

Ammers ten bate van het steunfonds van Jaap en Mieke. 
U bent welkom van 10:00 tot 14:00. We zien uit naar uw 
komst en hopen weer op een mooie gezegende dag. 
 

 
 
 
Gebeds- en dankpunten: 

• Dankbaar dat het goed gaat met de kinderen 

• Dank voor de hulp die geboden kan worden aan 
gewonden en zieken 

• Bid voor rust en vrede in Zuid-Soedan 

• Bid voor het onderwijs van de 
kinderen(voldoende leerkrachten) 

• Bid voor kracht en energie voor het vele werk 
wat er te doen is 
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