
 

Gebedsbrief december: danken voor de thee 

“Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles.” 1 Thess. 5:16-18  

Beste bidder, 

Heeft u weleens gedankt voor uw kop koffie of thee?  

Nou, eerlijk is eerlijk: ik niet. Als u hetzelfde antwoord in gedachten heeft, dan kunt u zich mijn verbaasde 

blik bij het volgende wel voorstellen: We zijn weer in Kenia. Ergens in de miljoenenstad Mombassa – ik 

ben al lang kwijt waar we precies zijn – omringd door straatverkopers van vruchten die ik niet ken, 

kruiden die ik in Nederland waarschijnlijk niet in de kast heb staan, een overdaad aan slippers en wel 20 

dozen eieren opgestapeld op een fiets. Opeens maken we een scherpe bocht naar links en gaan een van 

de duizenden winkelstraatjes in. We lopen een klein winkeltje binnen, een naaiatelier. Mijn reisleider kent 

de eigenares al lang en zo brengen we een bezoekje. Je hoort vaak over de gastvrijheid in Afrikaanse 

landen, daar worden we dan ook ter plekke op getrakteerd. “Jullie moeten een kop thee blijven drinken!”  

Binnen de kortste keren worden ergens vijf dampende koppen thee vandaan gehaald. Dat alleen al is 

ontzettend lief, maar dan gebeurt er iets nog mooiers. “Zal ik voor de thee gaan danken?”, vraagt de 

naaister alsof dit de normaalste zaak van de wereld is. En dan begint ze – inderdaad alsof ze dit dagelijks 

doet – de Heere te danken voor de thee. Ik sta versteld en voel me betrapt. Hoe mooi is het dat deze 

vrouw ook voor haar thee dankt? En waarom heb ik hier nog nooit over nagedacht? Waarom dank ik wel 

voor een grote maaltijd, maar niet voor een ‘kleine’ thee? Wie ben ik om te bepalen welke zegening groot 

genoeg is voor een dankgebed? Paulus is het eens met de naaister. “Dank God in alles”. Hier in dit kleine 

naaiwinkeltje ergens in de grote stad Mombassa leert deze vrouw mij iets over de grootte van 

dankbaarheid, dwars door een kop thee heen.  

Laten we zo bidden én danken. Ook als we in de Adventsweken toeleven naar Kerst. Denkend aan de 

grootste ‘kleine’ reden voor dankbaarheid ooit: het Kind in de kribbe. 

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF Nederland 

 

Evangelie zonder grenzen 

Dank God dat MAF het mogelijk maakt dat zelfs in de meest afgelegen gebieden van Tanzania mensen 

bereikt worden met het Evangelie. Bid dat voorganger Tobiko Fanuel vol kracht en geloof zijn werk mag 

blijven doen. In de onherbergzame Ngorongoro-regio dient voorganger Fanuel in dorpen waar geen 

wegen zijn en een wandeling van zes uur vaak de enige optie is. Toch blijft hij doorzetten! Dankzij MAF-

vluchten kan hij toch mensen bereiken met het Goede Nieuws. Inmiddels heeft hij vijf nieuwe 

zendingsposten gestart en vele mensen gedoopt. Zelfs toen mensen moesten verhuizen, bleef hij hen 

opzoeken. Regelmatige vluchten brengen hem nu ondersteuning en materialen vanuit het Malambo 

Discipleship Training Centre. Hij vertelt: “Er zijn gebieden zonder enig vervoer, zelfs geen motor. Maar via 

MAF bereikt het Evangelie nu ook de mensen hier. En niet alleen het Evangelie, maar ook fysieke hulp, 

zoals de medische hulp die vanuit de klinieken wordt gegeven.” Dank voor zijn hart voor de mensen in dit 

gebied en bid dat het zaad van het Evangelie diep wortel mag schieten in de levens van velen. 

 

Ademloos 

Dank God dat een ambulancevlucht vanuit Sikoi in Papoea-Nieuw-Guinea een jong leven kon helpen 

redden. Bid dat dit afgelegen dorp blijvend toegang krijgt tot medische hulp en dat Iprio volledig zal 

herstellen. Sikoi ligt diep verscholen tussen de bergen van Papoea-Nieuw-Guinea. Zelfs de dichtstbijzijnde 

weg is al drie dagen lopen bij hen vandaan. Voor moeder Ani werd dat ineens heel persoonlijk toen haar 

dochter Iprio ernstig ziek werd. “Ze ademt al drie dagen moeilijk, is geel geworden, valt af en kan 

nauwelijks slapen”, vertelde Ani vlak voor vertrek. In slechts 19 minuten vlogen Ani en Iprio naar het 



 

ziekenhuis in Mount Hagen. Dank God voor deze vlucht. Bid dat Iprio mag herstellen. Bid ook dat de 

kliniek in Sikoi steeds betere zorg kan verlenen en dat de mensen in dit afgelegen dorp zich gezien weten. 

 

Bescherming in de lucht 

Bid God om bescherming voor onze MAF-piloten die onder uitdagende omstandigheden moeten 

vliegen. Bid om scherpte, rust en afhankelijkheid van God bij elke beslissing die zij nemen. Soms moet 

een MAF-piloot landen op een korte gras- of zandbaan, in uitdagend weer, met een ernstig zieke patiënt 

aan boord. Dat vraagt om veel vaardigheden. "Eén van de dingen die we goed bespreken tijdens de 

training is dat we ons altijd houden aan bepaalde minimale weerslimieten en we benadrukken het belang 

van procedures. Ook als dat betekent dat we misschien een paar minuten later aankomen op de plek. En 

soms betekent dat dat we daardoor niet iedereen kunnen helpen”, vertelt Pieter Room, MAF-piloot en 

instructeur. Dat zijn lastige situaties. ‘Wij geven medische zorg, maar God geneest’ las hij laatst op een 

ziekenhuismuur in Kampala. “Voor mij maakt dat weer duidelijk dat wij het werk mogen doen in 

afhankelijkheid van God. Wij zijn niet degenen die over leven en dood beslissen. We mogen een glimp van 

Gods Koninkrijk laten zien aan de mensen die we helpen. En daardoor brengen we hoop." Bid voor onze 

piloten om wijsheid in lastige beslissingen, om vrede als ze ‘nee’ moeten zeggen en om kracht om elke 

dag iets van Gods Liefde te laten zien.  

 

Hulp na het water 

Dank voor de samenwerking van MAF met verschillende organisaties in Zuid-Soedan om voor en na 

overstromingen hulp te bieden. Bid voor de bescherming van levens in overstromingsgevoelige 

gebieden. Overstromingen zijn een jaarlijkse crisis geworden voor gemeenschappen in heel Zuid-Soedan, 

met duizenden ontheemden en verwoeste huizen en infrastructuur. Alleen al in 2024 werden meer dan 

735.000 mensen getroffen door overstromingen in 38 regio’s. MAF heeft onlangs het team van Nile Basin 

Discourse naar Mundri gevlogen om de lokale bevolking te helpen zich voor te bereiden op toekomstige 

overstromingen, bewustwording te creëren en systemen voor vroegtijdige waarschuwing op te zetten. 

Daarnaast vlogen we voor Dorcas, Tearfund en ZOA een paar vliegtuigladingen hulpgoederen. Aan boord: 

reddingsvesten, zuiver drinkwater, matten, landbouwwerktuigen, hygiëne-artikelen. Bestemming: Pibor 

en Pochalla. Twee gemeenschappen die recent opnieuw door een overstroming zijn getroffen. Bid dat de 

getroffen families hun veiligheid en stabiliteit terugvinden. Bid dat God hun toevlucht mag zijn in deze 

tijd. Bid dat de voorzorgmaatregelen van Nile Basin Discourse steeds meer effect zullen hebben. 

 

Verdere gebedspunten 

• Bid voor voldoende leerkrachten voor de internationale scholen in Zuid-Soedan en Papoea-

Nieuw-Guinea. De gezinnen van MAF en onze partnerorganisaties zijn aangewezen op goed 

onderwijs voor hun kinderen. 

• Dank dat er eindelijk een monteur voor het vliegtuigonderhoud in Tsjaad is gevonden.  

• Bid voor de verstrekking van visa in verschillende landen. 

• Dank God voor de MAF-vluchten in Timor-Leste die experts van Blue Ventures vliegen om de 

lokale vissers te ondersteunen in het beschermen van hun inkomen én de oceaan. 

• December is vaak een mooie maand. Tegelijk treden juist in deze maand de moeilijke dingen – de 

nood in de wereld, eenzaamheid, geweld – schrijnend op de voorgrond. Bid dat, hoe groot de 

nood ook is, we als individuen en als MAF nooit vergeten dat God groter is. 

 

Dank u wel voor uw trouwe gebed. 


