
 

     

 

Alweer een half jaar in Tsjaad. De tijd vliegt hier! Helaas vloog de tijd hier in de afgelopen 
maanden sneller dan onze vliegtuigen vlogen... Die stonden ruim anderhalve maand aan 
de grond, vanwege papierwerk dat niet op orde was. 

  

Tegenslag 

  

Niet vliegen terwijl dat je missie is... om mensen in de meest afgelegen gebieden te 
bereiken met hulp en het Evangelie. Tegenslag - dat is ingewikkeld! We zetten ons ergens 
met al onze energie voor in, en toch krijg je iets niet voor elkaar. Wat als ‘ons uiterste best’ 
niet goed genoeg is? Daar liep ik afgelopen maanden wel eens tegenaan. Na een 
zoveelste gesprek met de luchtvaartautoriteiten over vlieg-vergunningen, of als we ‘bijna’ 
konden vliegen, maar er toch nog een addertje onder het gras zat. Dan kost dat (veel!) 
energie. Zeker als je zelf houdt van efficiënt werken, en hier alle regelgeving vaak iets 
minder zwart-wit is, en de processen vooral veel geduld vragen.  

 



En dan ook het lijden wat je hier elke dag om je heen ziet. Huizen (ook van lokale 
stafleden) die onder water lopen vanwege het regenseizoen. Een cholera uitbraak in het 
oosten van Tsjaad, onder de vluchtelingen vanuit Soedan daar. Een staflid Jean dat meer 
dan drie weken opgenomen moest worden in het ziekenhuis... Allemaal moeilijke, 
confronterende dingen. Zeker als je het zelf zo goed hebt! 

 

Tijdens een van onze gebedsavonden op de compound, deelde ik uit Romeinen 5:3-5 “(..) 
we verheugen ons ook in ons lijden, wetende dat lijden volharding voortbrengt, en 
volharding karakter voortbrengt, en karakter hoop voortbrengt; en hoop stelt ons niet 
teleur, omdat Gods liefde in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is 
gegeven". Ik zou kunnen mopperen en klagen en negatief zijn dat dingen niet gaan zoals ik 
ze graag zou zien. Of vragen hebben over het ‘waarom’ we niet kunnen vliegen – het draagt 
toch bij aan Gods Koninkrijk!? Waarom zou God de deuren dan niet wat vlugger openen... 
Maar dat is niet de houding die ik wil hebben. Juist in tegenslag, vormt God ons karakter. 
Leert Hij ons op Hem te vertrouwen en op Zijn timing te wachten. En juist in tegenslag, wil 
ik een getuigenis zijn van Wie Hij is, van Zijn karakter: geduldig, vriendelijk, liefdevol. 

  

 

 

 

 

        

 

  
 

 

 

 

 



Genietmomenten 

  

 

En gelukkig geeft God zoveel dingen om van te genieten!! Zomaar wat voorbeelden: 

·     Kleine Esmara (de baby van onze bewaker Ouring) die naar mij vernoemd is, waar ik op 
kraambezoek mocht gaan, en waar ik zo nu en dan fotootjes van doorgestuurd krijg.  

·     De EO serie op TV ‘jungle piloten’, het resultaat van twee weken filmen bij MAF Tsjaad. 
Dan ben ik echt trots op ons team, en het werk dat we mogen doen! De serie is terug te 
kijken via NPO start; meer informatie op maf.nl/junglepiloten 

·       Zoveel lieve berichtjes (en gebeden!) van mensen ver weg en dicht bij 

·       De eer om met een team (met zoveel nationaliteiten) in Gods Koninkrijk te mogen 
dienen. Al met al ben ik erg dankbaar hier te zijn! 

  

Dank- en gebedspunten 

           

 

·       Dank: Voor het eerste half jaar hier in Tsjaad 

·       Dank: voor alle ‘genietmomenten’ zoals hier boven beschreven 

·       Bid: Dat, in tegenslag én in hoogtepunten, ik een goed getuigenis mag geven en mag 
zijn van de Hoop die in ons leeft. 

·       Bid: Voor visa’s voor Amerikanen in Tsjaad. Veel hulpverleners en zendelingen 
vertrekken uit Tsjaad omdat hun visa verloopt, en ze geen nieuw visum aan kunnen 
vragen. Bid dat hier verandering in komt. 

  



 

 

 

         

 

Van het thuisfront team 

  

Acties 

Afgelopen maanden hebben we op verschillende markten gestaan. Daarmee hebben we 
een mooie bedragen opgehaald. 

 

Nieuwe gebedscoördinatie 

Wij willen Nanda hartelijk verwelkomen in het thuisfrontteam. Nanda en Esmara kennen 
elkaar van Filadelfia, de thuisgemeente van Esmara. Nanda neemt de taken van Esther 
over en is dus de nieuwe gebedscoördinator. 

Het kanaal MAF Esmara 

Bent u ook zo benieuwd hoe het Esmara in Tsjaad vergaat? Om op de hoogte te blijven 
van haar missie en avonturen, kunt u zich aanmelden bij het kanaal ‘MAF Esmara’. Dit 
doet u door op de link hieronder te klikken of de QR-code te scannen onderaan de 
nieuwsbrief: https://whatsapp.com/channel/0029VacMcQ4CBtxIPs1IOb05 

  

https://whatsapp.com/channel/0029VacMcQ4CBtxIPs1IOb05


 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      

 

Steun Esmara  

https://whatsapp.com/channel/0029VacMcQ4CBtxIPs1IOb05
https://maf.us17.list-manage.com/track/click?u=9c3bdd8fdf431645976cb21b8&id=5e26f2049c&e=20f572c5b5
https://maf.us17.list-manage.com/track/click?u=9c3bdd8fdf431645976cb21b8&id=f89a7694a2&e=20f572c5b5
https://maf.us17.list-manage.com/track/click?u=9c3bdd8fdf431645976cb21b8&id=11feddd07e&e=20f572c5b5
https://maf.us17.list-manage.com/track/click?u=9c3bdd8fdf431645976cb21b8&id=df52984f41&e=20f572c5b5

