“Laten, we niet biefhebber, met woorden of mooie praat, maar met daden en in waarheid.” —1 Qohanmes 3:18

Beste vrienden, familie en kennissen,

In mijn vorige nieuwsbrief vertelde ik over mijn — best
wel radicale — keuze om als vrijwilliger te gaan werken
voor Mission Aviation Fellowship (MAF). Ik wil mijn leven
wijden aan een wereld waarin liefde en verbondenheid
centraal staan — door er niet alleen over te praten, maar
er ook naar te leven in woord en daad. Ik geloof dat dit
mogelijk is: dat liefde werkelijk de basis kan zijn van ons
samenleven.

We leven in een tijd die vaak gebroken en oneerlijk
aanvoelt. Verdeeldheid en conflict lijken op individueel en
collectief niveau heersend. Daar bovenop worden we
vaak geconfronteerd met distopische vergezichten op
alle gebieden van ons bestaan. Het lijkt wel alsof het
allemaal onafwendbaar is. Maar toch, noem mij een
optimist of utopist, als je niet gelooft dat drastische
verandering kan plaatsvinden, dan gaat die er zeker niet
komen. Wanneer we blijven geloven in de goedheid die
ieder mens in zich draagt, begint er iets te verschuiven.
Verandering begint niet met macht, maar met moed —
met €én hart dat kiest voor vertrouwen in plaats van
angst.

Koninkrijk

Jezus had het ook over een paradigmaverschuiving. Hij
sprak over het Koninkrijk der Hemelen — niet als een
verre plaats na dit leven, maar een werkelijkheid die
hier en nu kan beginnen.
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Hij zei: “Het Koninkrijk van God is midden onder u” (Lukas
17:21). Daarmee bedoelde Hij een nieuwe manier van
leven: een wereld waarin liefde, vergeving en recht
centraal staan, waar mensen elkaar zien als broeders en
zusters en waar God's liefde zichtbaar wordt in daden
van goedheid. Het Koninkrijk is dus geen rijk van macht,
maar van dienstbaarheid. Telkens wanneer iemand kiest
om te geven in plaats van te nemen, om vrede te
brengen in plaats van oordeel, breekt er een stukje van
dat Koninkrijk door in deze wereld.

Soms mag ik iets proeven van dit Koninkrijk. Ik zie het
bijvoorbeeld in de manier hoe de deuren blijven openen
in dit nieuwe seizoen met MAF. In ontmoetingen met
mensen die geraakt worden als ik over dit werk vertel.
In onverwachte gebaren van steun, zoals een
rommelmarkt waarvan bijna de hele opbrengst
plotseling naar mijn steunfonds gaat. Of wanneer
mensen mij benaderen met nieuwe ideeé&n om mij te
steunen. Dat zijn voor mij wonderen — voorbeelden van
onbaatzuchtige intenties geént om het goede te doen.
Het lijkt wel alsof mijn eigen intenties voor deze keuze
naar mij terug reflecteren. Het gaat niet om mij, maar
door mij. Als ik zelf uit de weg ga, kan God’s Geest door
mij heen werken. Wat onmogelijk lijkt, blijkt mogelijk
wanneer ik niet alles zelf probeer te dragen.
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Verwezenlijking droom

Ook het ontstaan van MAF zelf is ooit begonnen met zo’'n
geloof in het onmogelijke. In 1945 droomden een paar
vliegeniers ervan hun ervaring te gebruiken om goed te
doen. Zij geloofden dat vliegtuigen gebruikt kunnen
worden om mensen te bereiken in geisoleerde plekken.
Tachtig jaar later is MAF uitgegroeid tot een wereldwijde
organisatie met ruim 1.400 medewerkers, meer dan 120
vliegtuigen en jaarlijks tienduizenden viuchten. MAF
verbindt hulpbehoevenden met hulpverleners in gebieden
die anders onbereikbaar zouden zijn — letterlijk en
figuurlijk bruggen bouwend door de lucht.

Jezus liet zien dat de meeste beperkingen niet buiten ons
liggen, maar in hoe we de wereld waarnemen. Hij nodigde
mensen uit om te kijken met de ogen van vertrouwen in
plaats van angst — en precies daar begint het wonder: het
vermogen om waargenomen beperkingen te overstijgen,
en te ontdekken dat liefde altijd de weg vindt.

Inmiddels is duidelijk geworden dat ik aan de slag zal
gaan in Guinee in West-Afrika. Daar mag ik bijdragen aan
het werk dat levens verbindt door aan de slag te gaan als
Operations Manager. Daarover later meer. Want de
voorbereidingen zijn in volle gang. We zijn al mooi op weg,
maar om uitgezonden te kunnen worden is hog een
aanzienlijk bedrag nodig. Iedere bijdrage, hoe groot of
klein, helpt om deze missie te laten vliegen.

In dankbaarheid en vertrouwen,
Erik Jan Beerlage

Gebeds- en Dankpunten

. Ik ben dankbaar voor de verrijking tijdens de
bijbelschool in Spanje en voor de leergang
Accountable Manager in de Luchtvaart die ik volg
met collega aspirant managers.

. Ik ben dankbaar voor de wonderen die ik heb
mogen ontvangen in financiéle steun en
bemoediging.

. Gebed voor de fondsenwerving, samenwerking
binnen het Thuis Front Team en de praktische
voorbereiding op uitzending naar Guinee.

Over MAF Guinee

MAF Guinee werd eind 2021 opgericht en de
eerste vlucht vond plaats in april 2022. Sinds
januari 2023 vliegt MAF regelmatig op 9 binnen-

landse bestemmingen. Het team bestaat uit 3
internationale en 7 lokale staf. Er wordt gevliogen
met één C208 Grand Caravan met een bereik van
1700km.

Samen dient het team met trots partners in Guinee
om hulp, hoop en genezing te brengen. Zowel
lokale als internationale hulporganisaties, kerken
en zendingsinitiatieven verspreid over het hele
land maken gebruik van de diensten van MAF.

MAF vliegt bijvoorbeeld onderwijzers en
lesmateriaal in om zo onderwijs bereikbaar te
maken voor kinderen in afgelegen dorpen, waar
goede scholing anders buiten handbereik zou
blijven.

De vervolgstappen

De komende maanden bereid ik mij voor op
uitzending door trainingen te volgen, maar vooral
ook om bekendheid te geven aan dit mooie werk.
Dat doe ik niet alleen maar samen met het Thuis
Front Team (TFT). Ik ben ontzettend dankbaar voor
de TFT leden die nu al om mij heen staan. Zij zullen
zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen. De
fondsenwerving krijgt de volle aandacht. Leven in
een ontwikkelingsland is kostbaar dus structurele
financiéle steun is nodig om uitzending mogelijk te
maken. Het TFT zal samen met mij allerhande acties
opzetten en open staan voor initiatieven die op ons
pad komen.

Deze Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Erik. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door het

Thuis Front Team in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Erik als supporter wilt ondersteunen,
dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/beerlage. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adresemaf.nl
of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA in Twello. Vermeld daarbij dat het om Erik gaat.
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