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De tijd vliegt. Het inmiddels alweer bijna een jaar geleden dat ik uit Nederland 
vertrok richting het zuiden, waar ik na een aantal omzwervingen nu eindelijk thuis 
ben in Juba. Mijn brevet is binnen en ik ben nu aan het vliegen. Voorlopig nog wel 
met een collega piloot naast me, totdat ik helemaal vertrouwd ben met het reilen 
en zeilen in Zuid-Soedan!

Foto hierboven: vliegtuigen worden klaargemaakt voor vertrek in de morgen.

Thuis in Juba
Ik voel me hier helemaal thuis en het leven gaat zo z’n gangetje. Bijbelstudies en 
gebedsbijeenkomsten zijn bemoedigend en het is heerlijk om te ontspannen met vrienden en te 
sporten. Het boodschappen doen blijft altijd leuk, omdat je niet altijd weet of iets beschikbaar is, 
maar tot nu toe gaat het beter dan gedacht en kan ik zelfs een paar Nederlandse gerechten maken! 
Gelukkig is er geen andijvie hier ;-).

RnR
Om het op de lange termijn uit te houden in Zuid-Soedan ga ik elke 14 weken het land uit om even te 
kunnen ontspannen en op te laden (RnR staat voor Rest and Relaxation). Het doet me goed om er 
even tussenuit te zijn en tegelijkertijd van het continent te genieten. Afgelopen keer heb ik met een 
aantal collega’s de hoogste berg van Afrika beklommen (zie de foto’s hieronder).

Bijzondere ontmoetingen
Het blijft bijzonder om zoveel mensen te ontmoeten die op een of andere manier weer connecties 
zijn van andere connecties. Een hoogtepunt was John die ik ontmoette op de vliegstrip van 
Chukudum waar hij woont. De laatste keer dat ik hem zag, was in Zambia, toen we samen 
missietraining deden. Destijds had ik het niet verwacht om hem hier weer te ontmoeten.



Een selfie met nieuwsgierige kinderen.

In de laatste nieuwsbrief deelde ik een foto met 
de Kilimanjaro op de achtergrond. Dit keer ben 
ik onderweg naar de top!

Gezelligheid met de luchtverkeersleiding van 
Juba. Soms ga ik even langs om bij te praten en 
het is bijzonder te zien hoe weinig hulpmiddelen 
ze hebben…

In het regenseizoen is de compound mooi groen. 
Mijn huisje is in het midden.

In het regenseizoen bouwen stormen zich 
langzaam op. Prachtig gezicht, maar je moet er 
wel omheen vliegen.

Op het hoogste punt van Juba!



Gebedspunten

Danken voor:
• Gezondheid en kracht om in Zuid-Soedan te kunnen werken en dienen
• De perfecte timing  van de afgifte van mijn Keniaanse brevet

Bidden voor:
• Discipline om theoriekennis op peil te houden
• Vrede en vergeving voor de conflicten die gaande zijn in Zuid-Soedan

Een paar nieuwsgierige bezoekers…

Samen met John Straatbeeld bij zonsondergang, gezien vanaf de compound.



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Jesse Barendregt. De verzending van de Nieuwsbrief wordt
verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of
Jesse als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/barendregt. Wijzigingen (adres, e-mail,
supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan info@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om Jesse
Barendregt gaat.

Vanuit het thuisfrontteam (TFT)

Het regenseizoen in actie!Samen met passagiers op de foto die nu terug 
zijn in hun dorp na medische operaties in Juba.

Meer tussentijdse updates ontvangen?
Volg via Instagram en WhatsApp:
www.instagram.com/missionflying
https://whatsapp.com/channel/0029Var4fj52ER6nIqPxMS1f 

Ook proberen? Bekijk hier het recept:
https://www.studiokook.nl/ricotta-hapjes-
met-gerookte-zalm-pesto-en-pijnboompitjes/
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