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Leuk dat je een kijkje wilt nemen in onze nieuwsbrief. Op deze 
manier willen we jullie op de "hoogte" houden van onze 
bediening en uitzending. Veel leesplezier!!

ONS LEVEN IN TARAKAN
Inmiddels is de zomervakantie achter de rug en zitten we weer volop 
in de schoolbanken. Linde zit nu in groep 6 en Tieme in groep 4. 
Tieme is volop aan het lezen. Rekenen is zijn favoriete schoolvak. 
Linde vindt vooral spelling en lezen leuk. Momenteel is de school in 
een  grote  renovatie.  Daarom  geef  ik  nu  les  in  een  tot  "klas" 
omgebouwd  schuurtje  achter  ons  huis.  Kortgeleden  zijn  er  2 
teachers vanuit Amerika in Tarakan komen wonen om les te gaan 
geven  aan  de  MAF-kinderen.  Betekent  dat  dan  dat  Jorine  gaat 
stoppen  met  homeschooling?  Nee.  We  hebben  na  lang  nadenken 
toch  besloten  dat  Jorine  verder  zal  gaan  met  thuisonderwijs.  We 
hadden  2  jaar  geleden  besloten  om  te  starten  met  Nederlands 
onderwijs. Een stuk stabiliteit is nu nodig voor ons gezin. Zeker voor 
Linde  die  al  in  5  verschillende  schoolsituaties  heeft  gezeten  de 
afgelopen  5  jaar.  De  nieuwe  teachers  hebben  nu  een  tijdelijke 
aanstelling in Tarakan. Het kan zijn dat ze langer blijven maar dat is 
allemaal  nog  erg  onzeker.  Daarom hebben  we  toch  besloten  dat 
thuisonderwijs het beste is voor de kids en voor stabiliteit  in het 
gezin.  Wel  gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn om mee te 
draaien in extra vakken zoals gym, muziek, creatieve vorming, enz. 
De  basisvakken  blijft  Jorine  doen  en  hopelijk  kunnen  de  kids 
meegenieten van wat andere lessen op het schooltje met alle andere 
MAF-kids  om  zo  wat  meer  te  kunnen  bouwen  aan  sociale 
vaardigheden. Helaas betekent de hele schoolrenovatie wel  dat  er  
nu geen ruimte meer is voor ons in de school. We zijn druk aan het 
zoeken naar een oplossing maar deze is nog niet gevonden. Thuis in 
het kleine schuurtje is het veel te klein. Het liefst zitten we in de 
school bij alle andere kinderen. Vooral ook omdat er toch een risico 
bestaat van isolatie nu wij het enige thuisonderwijs gezin zijn. We 
hopen en bidden dat we een mooie oplossing mogen vinden zodat 
onze kinderen toch ook echt onderdeel zijn van de MAF-school. 

Maar wie hopen op de HEERE 
zullen hun vleugels uitslaan 
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De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Versteeg. De verzending van de nieuwsbrief 
wordt verzorgd door de Thuisfrontcommisie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de 

nieuwsbrief of Henk & Jorine als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl 
Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. 

Vermeld daarbij dat het om de familie Versteeg gaat.

FAMILIEBEZOEK
De maand augustus was een bijzondere maand.  Allereerst  kwam 
Henk zijn broer met zijn vrouw en kinderen. Een gezellige drukte 
met  6  volwassenen  erbij!  Het  was  heel  bijzonder  om  de 
mogelijkheid  te  hebben  ons  leven  in  Tarakan  te  laten  zien,  een 
bezoek brengen aan MAF, meevliegen, kijken bij  de school en al 
onze bijzondere plekjes in Tarakan te bezoeken. Daarnaast zijn we 
met elkaar een paar dagen weggeweest.  We zijn met een bootje 
naar een eiland geweest zo’n 4 uur varen van Tarakan. We hebben 
genoten  van  Gods  mooie  schepping.  Snorkelen,  schildpadden, 
walvishaaien. Wat een adembenemende schoonheid. Toen Henk zijn 
familie weer vertrok richting Nederland is Jorine samen met Linde 
en Tieme meegereisd. De dag na aankomst trouwde Jorine's zusje. 
Henk bleef in Tarakan met Sietze en Jesse. Hij werkte gewoon elke 
dag bij MAF en onze huishulp werkte die periode wat extra uren om 
voor Sietze en Jesse te zorgen. Na 6 dagen Nederland vertrok ik 
weer en dit keer vergezelde het pasgetrouwde stel ons op de reis 
naar Tarakan waar ze hun huwelijksreis zijn gestart. Na een aantal 
dagen zijn zij ook weer vertrokken naar hun volgende bestemming 
en was er voor ons een moment aangebroken van een korte pauze 
voordat  school  weer  startte.  We  hebben intens  genoten  van  alle 
bezoeken. 

UIT DE COCKPIT
Het  was  een  drukke  zomer  waarbij  Henk  voor  een  periode  6 
verschillende rollen moest vervullen. Het blijft  lastig om goed de 
balans  de  vinden.  Zo  heeft  Henk  nu  de  taak  als  Director  of 
Operations gekregen. Hij is verantwoordelijk voor de vliegoperatie 
binnen Kalimantan. Een taak die hij leuk vind en waar hij goed zijn 
vaardigheden in kwijt  kan. Een van de verantwoordelijkheden die 
daarbij horen is het beheren van de vliegvelden en zorgen dat deze 
op MAF standaard zijn en blijven, en waar nodig samen te werken 
met de lokale bevolking om verbeteringen aan te brengen. Daarom 
werd hij gevraagd om een bezoek te brengen aan "Sungai Anai" om 
daar  een "survey"  te  doen omdat  het  dorp een landingsbaan wil 
bouwen.  Samen  met  een  collega  vloog  Henk  naar  een 
dichtbijgelegen  dorp  om  vervolgens  per  boot  en  auto  naar  de 
lokatie te gaan. Daarmee werd gelijk duidelijk hoe noodzakelijk het 
is om in dit gebied een landingsbaan te bouwen. 

KIDSCORNER
Jesse  en  Sietze  zijn  inmiddels  weer  gewend  aan  het  ritme  van 
thuisonderwijs. Ze blijven bij onze huishelper en daar hebben ze het 
goed naar hun zin. Sietze loopt inmiddels rond en die is niet meer 
te houden. Jesse helpt graag de huishulpen bij de huishouding.

GEBEDS- EN DANKPUNTEN
Willen jullie met ons bidden voor de schoolsituatie? We hopen zo 
dat  we  een  oplossing/ruimte  kunnen  vinden/creëren  binnen  de 
huidige MAF-school.  Het zou geweldig zijn als we toch echt een 
onderdeel kunnen zijn van de MAF-school. We danken God dat we 
zo  gezegend waren  met  alle  bijzondere  familiebezoeken.  Bidden 
jullie mee dat we nu weer mogen “settelen” in het normale ritme 
met school? Het is nog steeds druk met MAF-families op verlof. 


