
 

We zijn verhuisd! En wat is het heerlijk om niet op 
de bouw van een huis te focussen, maar op het werk 
van MAF en het wonen hier. En wat zijn we blij met 
ons nieuwe stekje, met uitzicht op de rivier en 
voldoende ruimte om de grote groepen bezoekers te 
ontvangen. 
Judah en Salomé zijn weer met school begonnen, 
Marijn blijft druk met vliegen en heel veel andere 
klussen en Noortje investeert veel in de mensen hier 
op allerlei manieren. 

Bijbelbox
In Juni vloog Marijn een 
groep docenten van de 
Bijbelschool in Lubango 
naar Luanda en op de 
terugweg ruim 300 kinder 
samenleesbijbels van het 
Angolees Bijbelgenoot-
schap naar Lubango. MAF 
is begonnen met een 
Bijbelbox; een doos aan 
boord met Bi jbels in 
verschillende talen. Een 
bordje op het vliegtuig 
maakt duidelijk dat we 

Bijbels verkopen. Veel afgelegen gebieden hebben 
simpelweg geen winkel die Bijbels verkoopt en dit is 
een mooie manier voor MAF om dit gat te vullen. 

ANWB

Een onverwachte vlucht bracht Marijn naar Luena, in 
het oosten van het land, waar een ander vliegtuig 
naast de baan stond met een lekke band. Wij konden 
helpen met het vervoer van het wiel en de installatie 
daarvan onder toeziend oog, van politie, leger, 
brandweer en quality assurance van het bedrijf. Het 

bedrijf was verantwoordelijk en Marijn kon helpen 
om het proces te versnellen zodat hij voor 
zonsondergang terug kon met het verwijderde wiel. 

Medevacs
De afgelopen weken 
zijn er veel medische 
evacuaties geweest van 
z o w e l k i n d e r e n e n 
baby’s als van vrouwen 
m e t v e r s c h i l l e n d e 
zwangerschapsproble-
men. Twee dames met 
een buitenbaarmoeder-
l i jke zwangerschap 
waarvan één zelfs 8 
maanden! Eén van de 
v r o u w e n h e e f t d e 
operatie overleefd de 
andere helaas niet. Een 
andere dame verloor 
eerder dit jaar haar man, en nu ook het ongeboren 
kindje van hem. Het is niet voor te stellen waar zij 
allemaal doorheen is gegaan. Veel vluchten die we 
doen zijn levens reddend, maar helaas komt hulp 
niet altijd op tijd. 

Muhakaona

Prachtige haardracht en sieraden van een Muhakaona dame. 

De tijd rondom de verhuizing was best hectisch en 
het was daarom ook heerlijk om er even tussenuit te 
kunnen met het gezin. Het begon met een 
conferentie met alle andere zendelingen, waarna we 
rondreisden door zuidwest Angola. Op deze reis 
verbleven we drie nachten met goede vrienden en 
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zendelingen van Overland 
Missions. Zij werken al geruime 
tijd met een afgelegen stam, de 
Muhakaona. Niemand sprak 
voldoende Portugees, dus er 
waren verschillende vertalers 
mee. Terwijl wij er waren 
werden de eerste 65! Mensen 
van deze stam gedoopt. Wat een 
ervaring om daar bij te zijn en 
hoe mooi om de blijdschap te 
zien met hun nieuwe leven in 
Jezus. 

De eerste Muhakaone vrouw gedoopt 

Mensen stonden daadwerkelijk te popelen om 
gedoopt te worden, ze vonden het soms gewoon 
moeilijk om op hun beurt te wachten. 

’S avonds zingen en leren rond het kampvuur 

Off grid
Ons nieuwe huis is volledig off-grid, dat betekent dat 
alle elektriciteit door de zon wordt opgewekt. Ons 
water komt uit een lokale bron, ook met een 
zonnepomp. Er is meer dan voldoende stroom om 
water elektrisch te verwarmen en zelfs onze oven is 
elektrisch. Het enige waar we nog gas voor gebruiken 
is het gasstel, hiervoor hebben we twee grote 
gasflessen die ongeveer een jaar meegaan. Door de 
nieuwe accutechniek is zelfs lassen mogelijk. Wat een 
zegen om niet na te hoeven denken over brandstof 
en onderhoud voor een generator. 

Voor de geïnteresseerden: we hebben een 10 kVa-
inverter, met 9,6kW aan zonnepanelen en 24 kW aan 
lithiumaccu’s. Op een zonnige dag zijn de accu’s dan 
’s ochtends om 10 uur al volledig vol. 

4x4 autokrik in de koffer
Een van de bezoekers in de afgelopen tijd nam een 
3.5 ton autokrik op wielen mee als donatie aan 
Cavango. Marijn heeft hier al heel veel gebruik van 
gemaakt voor onderhoud aan auto’s en ambulance. 
Er is zoveel onderhoud aan auto’s en generatoren e.d. 
dat Marijn hier simpelweg onvoldoende tijd voor 
heeft.  
In Mei en Juni kregen we versterking van Maarten en 
Jantine uit Nederland. Dit leek hen op het lijf 
geschreven en ze zijn nu in het proces met MAF om 
ons team hier in Cavango te komen versterken. 

 Een van de vele onderhoud klusjes naast het MAF werk, MET de nieuwe 
krik 

Maartens rol zal zijn om lokale mensen op te leiden 
tot onderhoudtechnici, op heel veel verschillende 
vlakken. Denk aan zonnestroom, auto’s, generators, 
elektriciteit, gebouw onderhoud, lassen, etc. Jantine 
hoopt haar verpleegkundige kwaliteiten in te zetten. 
Meer informat ie en mogel i jkheid om hun 
voorbereiding en werk te ondersteunen op 
www.maf.nl/deronde. 

Sebastião
Sinds half Augustus is Judah’s beste vriend, 
Sebastiao ernstig ziek. Wat eerst Tuberculose leek, 
bleek een vorm van kanker te zijn (Burkitt 
lymphoma). Dit zat in zijn maag en darmen. Heel zijn 
systeem was gestagneerd en hij heeft in totaal 
praktisch zeven weken geen voeding kunnen 
verdragen.  
Na de derde week ziekenhuis was hij plotseling 
verdwenen. Door zijn familie was hij naar de 
traditionele heler (medicijnvrouw) gebracht. Na veel 
rondvragen zijn we met zijn broer daar ook naartoe 
gereden en in overleg met de familie hebben we hem 
gelukkig terug naar het ziekenhuis kunnen brengen. 
Zonder goede medische hulp had hij die nacht nooit 
overleefd. 
Na de eerste chemokuur is alles in zijn maag 
verdwenen en zijn de tumoren in zijn darmen 
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geslonken. Hij heeft veel kritieke momenten 
doorstaan. Meerdere keren kon de arts niet 
uitleggen hoe hij het kon overleven, zonder een 
wonder. Het is voor ons allemaal heel intens om mee 
te leven in steun en gebed en bij iemand die we 
bijna dagelijks over de vloer hadden. Nog twee 
chemorondes te gaan. Het is bijzonder om de 
toewijding van het medisch personeel te zien met de 
beperkte middelen die er zijn (zoals bijvoorbeeld 
geen sondevoeding). 

Kapelaan groep
Toen de lokale dominee en zijn gezin in augustus 
vertrokken viel er eigenlijk ook direct een gat in  het 
ziekenhuis. Samen met zijn vrouw bezochten ze 
iedere dag! het ziekenhuis om samen voor de 
patiënten te bidden. Naar aanleiding van Sebastião’s 
ziekte is Noortje begonnen om een groep te trainen, 
zodat dit belangrijke werk wordt voortgezet: bidden 
voor de zieken, hen en hun familie bemoedigen. Ze 
kreeg hier afgelopen maand nog steun en 
handvatten voor van degene die binnen SIM (de 
organisatie waar Tim en Betsy onderdeel van zijn) 
door heel Afrika de kapelanen traint.  

Met vriendelijke groet, 

fam. Goud 
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