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Dat vroeg Lize op de tweede dag na terugkomst in 

Nederland. Hoewel we er van genoten om weer een 

eigen huis te hebben en met alleen ons gezin samen 

te eten, waren we toch ook erg gewend geraakt aan 

de gezelligheid die het wonen in een gemeenschap 

met zich meebrengt. Op onze website staat nu een 

eerste blog over onze tijd op All Nations, waarin je 

meer kunt lezen over wat we daar leerden. De 
komende weken zullen er nog een aantal volgen.  

 

MAF Oriëntatieweek 
 

De laatste week voordat we terugkeerden naar 

Nederland, volgden we een oriëntatieweek bij MAF 

International. Waar we op de Bijbelschool 

medestudenten van allerlei zendingsorganisaties in 

de klas hadden, ontmoetten we hier juist alleen 

mensen die al járen met MAF hebben gewerkt ofwel 

op hetzelfde punt als wij aan het begin van de reis  
 

 

 

 

 

 
 

 

staan. Inspirerend én een warm gevoel om deel uit te 

mogen maken van deze ‘MAF-familie’. Elke dag startte 

met Worship & Devotion, om niet te vergeten dat we 

niet een gewone organisatie zijn maar één waarin God 

en Zijn werk centraal staan. We bespraken onder 
andere de visie van MAF: “Geïsoleerde mensen 

veranderd zien worden door de liefde van Christus” en 

hoe we dat vertaald zien in onze missie om “samen te 

dienen om hulp, hoop en genezing te brengen door 

middel van luchtvaart”. 

 

Begin juli was het, na ruim 3 maanden, tijd om afscheid 

te nemen van het Britse eiland én van de fijne vrienden 
die we in die tijd hadden gemaakt. 
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Noah Marcus 
 

Midden in de zomervakantie, op 15 augustus, werden 

we gezegend met de geboorte van een gezonde zoon 

en broertje: Noah. Dylann en Lize zijn als grote broer 

en zus helemaal dol op hem en wij natuurlijk ook! Op 

het geboortekaartje schreven we de Bijbeltekst 
hierboven om hem voor zijn leven mee te geven. 

 

Timor Leste 
 

 

Het is bekend waar wij de komende jaren voor MAF 

mogen gaan werken: in Timor Leste! 

 

Tot 1975 was Timor Leste een kolonie van Portugal, 
maar kreeg toen hun onafhankelijkheid terug. Die 

duurde echter maar kort, want 9 dagen later viel 

Indonesië het land binnen. Een 24 jaar durende 

zware onderdrukking liet zijn sporen na, zeker omdat 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ze bij terugtrekking de ‘techniek van de verschroeide 

aarde’ toepasten, waarbij veel infrastructuur in het land 

werd verwoest en vele Timorezen omkwamen.  

 

Door deze heftige geschiedenis heeft het eiland nog 

steeds met flinke armoede te maken. Zo is er hoge 

werkloosheid, veel kindersterfte en is bijna een kwart 

van de bevolking nog analfabeet. Daarnaast kampt het 

land met klimaat invloeden, waardoor in het 
regenseizoen de wegen veelal wegspoelen door 

modderstromen. Sinds 2007 werkt MAF hier 

onvermoeibaar en is tot nog toe echt onmisbaar. Er 

bestaat een samenwerking met het ministerie van 

gezondheid, waardoor er vele ambulancevluchten 

kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast vervoert MAF er 

tal van andere hulporganisaties en ngo’s. We zijn 

dankbaar dat we de mensen in Timor Leste mogen 
gaan dienen en delen van de zegeningen die God ons 

gegeven heeft. 

 

Voorbereiden 
 

Voordat het zover is bereiden we ons in praktische zin 

voor op onze uitzending. Zo regelen we onder andere 
vaccinaties, een tropenkeuring en verzekeringen. We 

breiden onze vaardigheden uit met EHBO cursussen, 

een veiligheidstraining en binnenkort starten we ook 

taalles voor de lokale taal: Tetun. Daarnaast zal Jelle 

moeten studeren voor een tweetal theorie-examens. 

 

Planning 
 

In januari 2026 zullen we dan daadwerkelijk worden 

uitgezonden! We vertrekken dan eerst naar Australië 

voor de laatste vliegtraining voor Jelle. Daarbij traint hij 

op de GA8 Airvan en zet hij zijn brevetten om zodat ze 

geldig zijn onder Australische wetgeving – nodig om te 

vliegen in Timor Leste. We hopen dan in maart 2026 

het laatste stukje van onze reis af te leggen en aan de 

slag te gaan in Timor Leste. 
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Deze nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van 
Jelle & Mirjam Hardenbol. De verzending van de nieuwsbrief wordt verzorgd door 

het ThuisFrontTeam, in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt 

geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Jelle & Mirjam als supporter wilt 
ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl of 

www.hardenbolopmissie.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u 

doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. 
Vermeld daarbij dat het om familie Hardenbol gaat. 

 
 

Hartelijke groetjes, 

Jelle en Mirjam, Dylann, Lize & Noah 

 

 

 
 

 
 

 
Vanuit het ThuisFrontTeam 
 

We kijken terug op een prachtige eerste editie van de 

21 HeiChallenge sponsor tocht (21 juni). Waar Jelle 

die dag in Engeland 40 km naar Londen liep, hebben 
de deelnemers hier op de Edese hei 21 km afgelegd 

via wandelen, hardlopen of een combinatie van 

fietsen en hardlopen. Aansluitend was er een super 

gezellige en smakelijke afsluiting, gekregen van een 

betrokken sponsor. We zijn heel dankbaar voor de 

prachtige opbrengst van €7672,85!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kort daarna hebben we de 2e inpakactie afgerond, 

samen met een heel aantal gemeenteleden. Hoewel 
de actie natuurlijk bedoeld was voor de opbrengst 

(€4000!), hebben we eigenlijk ook gewoon genoten 

van de leuke contacten. Want al vouwend, inpakkend 

en dichtplakkend kun je prima een gezellig praatje 

maken. 

 

Ook bij de gemeentedag afgelopen week zijn de 

schouders eronder gezet om via een dienstenveiling 
een win-win situatie te creëren voor de bieders en 

alle vier de zendingsechtparen van de Bethelkerk. Na 

verdeling blijkt ieder zendingsechtpaar een bedrag 

van €700 te ontvangen. Via deze weg willen we 

deelnemers, helpers en gevers nogmaals hartelijk 

danken voor inzet, tijd, gaven en gezelligheid! Zodra 

we weer een leuke actie hebben, hoort u van ons! 

 

 

Van de actie-coördinator 
 

Mijn naam is Jeroen Kruithof, ik ben 26 

jaar en mijn functie is actiecoördinator. Ik 

ben getrouwd met Astrid en 

samen hebben we een 

prachtige dochter van 7,5 
maand alweer, Julie. In het 

dagelijks leven werk ik bij 

defensie in de instructie 

wereld. 

 

Ik heb Jelle en Mirjam leren 

kennen via de Bethelkerk. 

Met Jelle deel ik dezelfde werkgever en 
met Mirjam deel ik de passie voor muziek, 

dus de klik was er al snel. Ik kijk uit naar 

alle acties die gaan komen en om jullie 

daar te zien! 
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 Bidden & Danken 
 
 

• Danken dat bekend is dat we de komende 

jaren in Timor Leste mogen gaan werken.  
 

• Bidden voor wijsheid en energie voor alle 

praktische regelzaken voor uitzending. 

 

• Danken dat we gezegend werden met 

Noah, ons tevreden ‘Hollands welvaren’. 

 
• Bidden voor de taallessen Tetun, zodat we 

straks kunnen communiceren met de lokale 

bevolking. 

 
• Danken dat we zo veel liefde en steun 

mogen ervaren van iedereen om ons heen. 

  

http://www.maf.nl/hardenbol
https://hardenbolopmissie.nl/help-hardenbol-op-missie/
mailto:adres@maf.nl


 


