
 

Gebedsbrief september: plekje om terug te trekken 

“Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich 

te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden.” Lukas 19:37 

Beste bidder, 

Alweer die Olijfberg! Ik merkte het net pas op: de intocht in Jeruzalem en de voorbereiding ervoor vinden 

plaats rondom de Olijfberg. Tijdens Zijn aantocht naar de Olijfberg laat Jezus de discipelen het ezelsveulen 

opzoeken. Tijdens Zijn afdaling wordt Hij als koning onthaald. Wat er tussendoor ergens op de bergtop gebeurt, 

weten we niet. Ik heb een vermoeden, maar uiteraard is dit alleen een vermoeden en geen bevestigde zaak. Zo 

kan ik me voorstellen dat de Heere Jezus op die bergtop bemoedigd werd door Zijn Vader. Bemoedigd om die 

laatste etappe van Zijn leven op aarde aan te gaan. Zijn dood moedig tegemoet te treden. Het dubbele gevoel 

onder ogen te zien van het gejuich van de menigte vandaag en het gesnauw van een leger slechts een week 

later. Want op de plek waar ze nu jubelen, zullen ze hem later gevangennemen. Immers, ook de tuin van 

Gethsémané ligt op de Olijfberg. Die Hem hier toejuichen, gaan Hem hier verlaten… Hoe zwaar moet dat zijn 

geweest?  

We lezen dat Jezus zich vaak op de Olijfberg terugtrok: “En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon 

was, naar de Olijfberg […].” (Lk. 22:39). Hij sliep er na een drukke dag in de tempel: "Overdag nu gaf Hij 

onderwijs in de tempel, maar 's nachts ging Hij de stad uit en overnachtte op de berg die de Olijfberg heet.” (Lk. 

21:37). En Hij bad hier Zijn laatste – aan ons overgeleverde – hartstochtelijke gebed tot God (Lk. 22:39). Vlak 

voor Zijn dood was dit de plek waar Hij de verbinding met God zocht. Ook is het de plek waar Hij na Zijn 

opstanding in de hemel opsteeg en waar Hij ooit terug zal komen. Er lijkt iets met die berg te zijn en ik kan mij 

zo voorstellen dat God Zijn zoon hier vaker ontmoette dan wij denken. Hebben wij een ‘olijfberg’? Een berg 

waar wij bij God komen? Een berg die bij veel belangrijke gebeurtenissen in ons leven een rol speelt? Een berg 

waar we op terug kunnen vallen om God te zoeken? Zo’n plek wens ik eenieder toe. 

Anna-Maria Ahle  
Gebedscoördinator MAF Nederland 

 
Zorg voor dieren, hoop voor mensen 
Dank God voor het veterinaire team dat duizenden dieren in Kenia behandelde en het Evangelie mocht 

delen. Bid dat dit werk zowel de gemeenschappen als hun geloof zal versterken. In Baringo County, Kenia, 

betekent vee alles: voedsel, inkomen en identiteit. Maar goede diergeneeskundige zorg is er nauwelijks 

beschikbaar – laat staan betaalbaar. Daarom vloog MAF een team van negen dierenartsen van Christian 

Veterinary Mission naar vijf afgelegen dorpen. Dankzij de vlucht – die 11 uur reistijd bespaarde – konden zij 

hun energie volledig richten op hun missie: het team deelt het Evangelie door te zorgen voor de dieren die het 

hart vormen van het bestaan van deze stammen – een tastbare vorm van liefde in woord én daad. Maar liefst 

17.689 dieren werden behandeld. Tegelijkertijd vertelden de dierenartsen over Jezus Christus, waarna 131 

mensen hun leven aan Hem gaven. Dank God voor deze gezegende week. Bid dat de dieren herstellen en de 

gezinnen langdurig geraakt zullen worden door Gods Woord. Bid ook dat het geloof van de nieuwe gelovigen 

mag groeien en dat MAF meer van dit soort samenwerkingen mag aangaan – tot zegen van velen. 

 
Ryan Koher terug in Mozambique  
Dank God dat Ryan en Annabel Koher met hun kinderen zijn teruggekeerd naar Mozambique. Bid voor een 

gezegende herstart van hun werk en dat hun terugkeer als getuigenis mag dienen voor de mensen die ze 

daar ontmoeten. Na een intensieve periode van onzekerheid en stilstand is het moment daar: het gezin Koher 

is terug in Mozambique. Het land waar Ryan in 2022 onterecht werd gearresteerd, maar ook het land dat diep 

in hun hart verankerd zit. Twee jaar lang liep de rechtszaak tot uiteindelijk bevestigd werd dat Ryan onschuldig 

is. Na tijd voor rust en verwerking in de VS is het gezin nu teruggekeerd. Ryan vliegt inmiddels weer en het 

gezin bouwt opnieuw aan een thuis in dit land. Hun verlangen is helder: dat mensen in Mozambique de Heere 

Jezus leren kennen als hun Redder. Dank voor Gods trouw in dit proces. Dank voor het dienende hart van Ryan 

en Annabel, voor hun liefde voor de Heere en de bevolking van Mozambique. Bid voor vrede en vreugde in hun 



 

harten, bescherming in het werk en dat hun bediening veel vrucht mag dragen. Bid ook voor het land, waar 

rust en veiligheid niet altijd een zekerheid zijn. Dank u wel voor uw trouwe gebed in deze zaak! 

 
Onderwijs is meer dan educatie 
Dank God dat meisjes zoals Elinami in Tanzania dankzij onderwijs kunnen ontsnappen aan gedwongen 

kindhuwelijken. Bid dat meer kinderen deze kans krijgen en dat MAF dit werk kan blijven ondersteunen. In 

de Maasai-cultuur wordt 1 op de 3 meisjes uitgehuwelijkt voor haar 18e verjaardag. Voor sommigen gebeurt 

dat al rond hun elfde levensjaar. In Malambo werkt MAF-partner Help For The Maasai aan verandering. Met 

een school, medisch centrum en weeshuis bieden zij veiligheid en kansen. MAF ondersteunt dit werk door 

medische kits en schoolmaterialen in te vliegen. Voor de 14-jarige Elinami betekent naar school gaan meer dan 

leren: “Ik ben dankbaar dat ik naar school kan gaan. School kan mij redden en mij een beter leven geven. Veel 

Maasai-meisjes van mijn leeftijd zijn al getrouwd en sommigen van hen hebben zelfs al kinderen”. Bid dat 

kinderen als Elinami hun dromen mogen najagen en écht kind mogen zijn. Bid voor hun educatie en bid voor 

algehele bescherming. Bid dat ze niet alleen op school, maar ook thuis toegang hebben tot voldoende eten en 

schoon drinkwater. Bid dat elk kind schoolspullen en medische zorg kan ontvangen. Dank God voor dit project 

en de openheid van de Maasai om het sluiten van kindhuwelijken te overdenken.   

 
De 5R-NLD is de lucht in! 
Prijs God dat het nieuwe vliegtuig voor Madagaskar – de 5R-NLD – zijn eerste vlucht heeft gemaakt! Bid dat 

het toestel tot grote zegen mag zijn voor veel Malagassiërs, vele jaren lang. Na twee jaar sparen, bidden en 

toeleven is het zover: het volledig door Nederlandse steun gefinancierde vliegtuig voor Madagaskar is voor het 

eerst op het eiland zelf opgestegen! Wat nu nog een trainingsvlucht was voor MAF-piloot Wouter (een nieuw 

type toestel vraagt aanvullende training), zal straks een levensreddende vlucht worden voor een patiënt in 

nood, een vlucht voor een zendeling met Bijbels in de bagage, of een transport voor een medisch team naar 

een afgelegen dorp. Elk schroefje, elke moer en elke gift hebben bijgedragen aan dit prachtige moment. Dank 

God voor deze mijlpaal en bid dat de 5R-NLD vanaf nu jaren mag bijdragen aan het brengen van Gods Liefde 

door de lucht. 

 
Verdere gebedspunten 

• Bid voor de uitzending van de nieuwe EO-serie ‘Junglepiloten’ deze hele week* en de geplande 

waterlanding van het nieuwe MAF-watervliegtuig op D.V. 27 september*. Bid dat mensen geraakt 

mogen worden en overwegen om bij te dragen aan de missie van MAF. 

• Dank God voor de samenwerking met de Fred Hollows Foundation en het ministerie van 

Volksgezondheid om in Kenia het zicht van mensen te herstellen en ooggezondheid te verbeteren. 

• Prijs God voor de aankomst van Audiobijbels in Sentani, Papoea, Indonesië. Bid voor het werk van 

MAF in het verspreiden ervan, zodat velen Gods Woord kunnen horen in hun eigen taal. 

• Bid voor wijsheid voor alle leidinggevenden van MAF nu de jaarplannen voor 2026 worden gemaakt. 

Bid voor Gods leiding en dat elke keuze mag bijdragen tot Zijn eer.  

• Prijs God voor de nieuwe landingsbaan in Jonglei, Zuid-Soedan. Een gebied dat tussen drie vijandige 

stammen in ligt. Bid dat MAF’s aanwezigheid mag bijdragen aan vrede tussen de gemeenschappen en 

dat het geweld zal afnemen. 

Dank u wel voor uw trouwe gebed. 

 
*EO-serie Junglepiloten op tv 
Op 30 augustus was de allereerste aflevering van ‘Junglepiloten’ te zien (maf.nl/junglepiloten). Deze week, van 

maandag 1 t/m vrijdag 5 september, volgen de andere afleveringen om 19.05 uur op NPO2. Kijkt u mee? 

*Unieke waterlanding op 27 september bij Urk 

Voor het eerst sinds 2017 landt er weer een watervliegtuig op het water in Nederland! Dit vliegtuig, 

gesponsord vanuit Nederland, maakt een tussenstop op weg naar Oeganda. U bent van harte welkom om te 

komen kijken. Houd de website maf.nl/watervliegtuig in de gaten voor actuele informatie. 


