
 

Gebedsbrief oktober: verdedigd door de Hoogste 

“Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de 

discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien 

hadden.” Lukas 19:37 

Beste bidder, 

Blijdschap, gejubel en gezang. “Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. 

Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen.” (Lk. 19:38). Daartussendoor een paar 

scherpe stemmen: “Meester, bestraf Uw discipelen.” (Lk. 19:39). De farizeeën zijn niet gediend van 

het schouwspel dat zich voor hun ogen afspeelt bij de intocht in Jeruzalem. Maar de Heere Jezus 

weet beter. Zijn antwoord is net zo vlijmscherp als de kritiek van de farizeeën: “Ik zeg u dat de stenen 

zouden roepen, als dezen zouden zwijgen.” (Lk. 19:40). Afgelopen maand schreef ik over het dubbele 

karakter van deze situatie. Aan de ene kant de vreugde van de discipelen, aan de andere kant de 

naderende verloochening door dezelfde. De Heere Jezus wist wat er ging gebeuren, Hij wist dat zij 

Hem in de steek zouden laten. En toch, ondanks dat, verdedigt Hij Zijn discipelen steevast.  

Wat een uitgesproken voorbeeld van Zijn genade! Ondanks dat de Heere weet wat wij gaan doen of 

nalaten, wat wij gaan zeggen of verzwijgen, staat Hij voor ons in. Het doet me denken aan het vers: 

“Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid 

verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” (Heb 4:16). We mogen tot 

Hem naderen, Hij weet om onze zonden en gaat ons toch genade tonen. Waarom? Liefde. “Hierin is 

de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als 

verzoening voor onze zonden.” (1 Joh. 4:10). Hoe goed wij het ook bedoelen, hoezeer we Hem ook 

zoeken, Hij zal altijd de Eerste zijn. Ik vind het mooi en bemoedigend. Laten we dan ook proberen om 

die liefde door te geven en op te volgen waar Johannes ons een vers later toe oproept: “Geliefden, 

als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij 

elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.” (1 Joh. 4:11-12).  
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Leven gered, leven gegeven 

Dank God dat moeder Serafina en haar tweeling veilig zijn. Bid dat MAF ook in de toekomst 

levensreddende vluchten kan blijven uitvoeren in Timor-Leste. Toen de 16-jarige Serafina Cou op 

het afgelegen eiland Atauro beviel van haar tweeling, Judah en Adah, liep de bevalling gevaarlijk mis. 

Ze bleef hevig bloeden en haar pasgeboren zoontjes hadden extra medische zorg nodig. De enige 

optie buiten MAF was een onvoorspelbare boottocht van 1 tot 3 uur over open zee. “Als we niet met 

MAF hadden kunnen reizen, waren het leven van mijn dochter en kleinkinderen in gevaar geweest”, 

vertelt oma Fatima. Dankzij een ambulancevlucht met piloot Joe Farren waren ze in slechts 15 

minuten in het ziekenhuis in de hoofdstad Dili. En daar kan Serafina geholpen worden! “Ik ben erg 

blij dat mijn baby’s en ik helemaal hersteld zijn”, zegt Serafina. Dank God voor haar herstel, bid voor 

bescherming van moeders in afgelegen gebieden en voor kracht en veiligheid in dit werk. 

 

Honger naar Gods Woord 

Dank God dat MAF Bijbels mag brengen naar dorpen waar mensen verlangen naar Zijn Woord. Bid 

dat elke ontvangen Bijbel harten opent en levens verandert. Op een eenvoudige landingsbaan in 

Papoea-Nieuw-Guinea vormt zich een rij. Geen mensen die instappen, maar mensen die met 

verlangen wachten… op een Bijbel. Voor velen is dit de eerste die ze ooit bezitten – in hun eigen taal, 



 

zorgvuldig verpakt door een MAF-medewerker die bij elke doos bad. “Mijn gebed was dat deze Bijbel 

het antwoord mag zijn op iemands nood of gebed.” In veel afgelegen gebieden is toegang tot een 

Bijbel niet vanzelfsprekend. Soms ontbreekt een vertaling in de lokale taal, soms is er geen geld om 

een Bijbel te kopen, en soms wonen mensen simpelweg zover weg dat er geen Bijbels beschikbaar 

zijn. Maar de honger naar Gods Woord is diep. Laten we danken voor elk dorp dat bereikt wordt en 

bidden dat iedereen die een Bijbel ontvangt, geraakt mag worden. Bid dat Bijbelvertalers en MAF dit 

werk voort kunnen zetten – tot ieder volk Zijn Woord kent. 

 

Vrede in plaats van wraak 

Dank voor de nieuwe landingsbaan in het Jonglei-gebied, Zuid-Soedan. Dank voor het werk van het 

daar gevestigde vredescentrum. Bid dat de samenwerking tussen het centrum en MAF een blijvend 

verschil mag maken in een regio getekend door geweld. "Je ziet jonge meisjes van 25 die al weduwe 

zijn, omdat hun echtgenoten uit wraak zijn vermoord. Als ze je vertellen over hoe ze moeten 

vluchten zodra ze over een aanval in de buurt horen – met hun kinderen op de rug – en hoe ze zich 

verstoppen, dan is dat ongelofelijk", zegt vredesadviseur Minagano. Zij vloog met MAF naar het 

vredescentrum Kuyubuza. Gelegen in een brandpunt van conflict, stimuleert het centrum de 

bewoners tot dialoog en vrede. Het Jonglei-gebied kent consequent hoge aantallen gewapende vee-

aanvallen, wraakacties en kinderontvoeringen. In drie maanden tijd zijn wel 158 mensen om het 

leven gekomen door geweld. Een tragedie! Sinds de komst van het vredescentrum lijkt er langzaam 

iets te veranderen. Vanwege zijn afgelegen ligging heeft het centrum MAF gevraagd om een 

landingsbaan aan te leggen met behulp van de lokale gemeenschap. Bid dat de nieuwe landingsbaan 

en het vredescentrum kunnen helpen om de cirkel van angst en geweld te doorbreken. Bid voor 

herstel van trauma’s en verzoening tussen strijdende gemeenschappen. 

 

Onderwijs opent de toekomst 

Dank God voor een bijzonder onderwijsinitiatief in een afgelegen regio in Guinee. Bid voor 

uitbreiding van de school, zodat nog meer kinderen onderwijs kunnen ontvangen en hoop krijgen 

op een betere toekomst. In het dorp Yendé-Millimou in Guinee betekenden afstand en gevaar 

onderweg simpelweg het einde van een schoolloopbaan. Daarom besloot René Tolno – zelf geboren 

in dit dorp – een school in het dorp te starten. Wat begon met vier klaslokalen, groeit nu door. René 

moet voor zijn school vaak heen en weer reizen naar de hoofdstad, 600 km verderop. Deze reis zou 

via de weg meer dan negen uur duren, met onderweg gevaar voor overvallen. De vlucht daarentegen 

duurt geen twee uur én is veilig. “MAF heeft voor mij en onze organisatie enorm veel mogelijk 

gemaakt.” Dank God voor deze samenwerking. Bid voor bescherming van René en de kinderen die 

door zijn onderwijsproject nieuwe toekomstperspectieven mogen ontdekken. Bid dat de uitbreiding 

van de school werkelijkheid wordt, MAF hierin kan helpen en dat veel kinderen hiervan profiteren. 

Verdere gebedspunten 

• Dank voor het zendingsteam in Lesotho, dat in onherbergzaam gebied het Evangelie vertelt.  

• Bid voor de invulling van de vacatures voor het werk op ons kantoor in Teuge. Bid dat de 

juiste mensen gevonden mogen worden. 

• Bid voor visa en andere papieren die nodig zijn voor MAF-medewerkers en -programma’s. 

• Dank God dat MAF na een lang regenseizoen weer kan vliegen voor medische safari’s in 

Mozambique.  

• Bid voor de vlucht van het watervliegtuig van Nederland naar Oeganda. De route leidt over 

een aantal landen met verhoogd veiligheidsrisico.  

 

Dank u wel voor uw trouwe gebed. 


