
 

Gebedsbrief augustus: voor alle volken 

“Hij zei tegen hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar u hebt er een rovershol 

van gemaakt.” Lukas 19:46 

Beste bidder, 

We blijven nog even bij de tempelreiniging. Als we het verhaal in het Evangelie van Markus lezen, staat 

daar namelijk nog een interessante toevoeging op het Evangelie van Lukas. “Staat er niet geschreven: Mijn 

huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken? Maar u hebt er een rovershol van 

gemaakt.” (Mar. 11:17). Voor alle volken... Jezus citeert hier een vers uit Jesaja, een uitspraak van de 

Heere God zelf: “En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen om Hem te dienen en om de Naam van 

de HEERE lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet 

ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthouden: hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal 

hen verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn 

altaar. Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.” (Jes. 56:6-7).  

Als ik dit zo lees, val ik stil. De tempel was écht voor alle volken. Dit was ook Salomo’s gebed bij de 

inwijding van de tempel: “[…] Zelfs ook wat de vreemdeling betreft, die niet tot Uw volk Israël behoort, 

maar uit een ver land komt omwille van Uw Naam – want zij zullen horen van Uw grote Naam, van Uw 

sterke hand en van Uw uitgestrekte arm – wanneer hij komt en naar dit huis zijn gebed richt, luistert Ú 

dan in de hemel, Uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot U roepen zal, 

opdat alle volken van de aarde Uw Naam kennen en U vrezen, zoals Uw volk Israël, en erkennen dat Uw 

Naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb.” (1 Kon. 41-43). Dichtbij of ver weg. God wil 

iedereen bereiken. Dit krijgt een nog diepere betekenis als we denken aan de mensen die MAF dient en 

waarvoor u en wij bidden. Laten we dat vurig blijven doen, opdat het huis van God inderdaad een huis van 

gebed voor alle volken genoemd gaat worden.  
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Herstel van waarde voor vrouwen in Madagaskar 

Dank dat vrouwen met fistels weer hoopvol naar de toekomst kijken. Bid om wijsheid en kracht voor de 

medische teams. In het ziekenhuis van Toamasina, Madagaskar, worden jaren van schaamte en 

eenzaamheid door ernstige bevallingsverwondingen (fistels) veranderd in dans en krachtige 

getuigenissen. Vrouwen met deze aandoening – die goed behandelbaar is mits medische zorg beschikbaar 

is – worden vaak verstoten door hun familie en gemeenschap. Zo ook Antoanine: “Ik werd verstoten, 

omdat ik stonk”. Nu straalt ze. Dankzij de samenwerking van Mercy Ships, Freedom from Fistula en MAF is 

zij geholpen. Een zware busreis van 15 uur werd dankzij een MAF-vlucht teruggebracht tot 55 minuten, 

zodat de medische teams snel konden starten met de operaties. “Elke dag extra die we hier zijn, telt”, 

aldus een verpleegkundige. Dank voor het herstel dat plaatsvindt en bid dat de vrouwen hun ware waarde 

in Jezus Christus mogen vinden. Dank voor de moed van deze vrouwen om ook anderen hierover te 

vertellen en bid dat velen bereikt mogen worden. Dit om Gods Liefde te verspreiden en zowel gezondheid 

als ook families te herstellen.  

 

Met z’n allen één Bijbel 

Prijs God dat een aantal kerken in de jungle van Congo Bijbels en Bijbels onderwijs mochten ontvangen. 

Bid dat het Woord daar rijkelijk vrucht mag dragen, tot opbouw van gelovigen en tot redding van hen 

die Hem nog niet kennen. In de jaren ’80 trok een bijbelschoolstudent de jungle van Congo in en stichtte 

hij maar liefst 17 kerken in het gebied rondom Monkoto. Maar decennialang kon er geen vervolgbezoek 

plaatsvinden. Simpelweg omdat Mokoto te afgelegen ligt. Tot afgelopen mei: MAF bracht zendeling Dan 

en pastor Pango per vliegtuig naar Monkoto. Twee weken lang bemoedigden en onderwezen zij de 



 

voorgangers uit de omgeving. Sommigen van hen hadden dagen gelopen om erbij te kunnen zijn. Pastor 

Pango werd met stomheid geslagen toen hij ontdekte dat deze voorgangers met z’n allen één Bijbel 

deelden. Om de beurt lazen en studeerden ze! Wat een vreugde en verrassing toen het MAF-vliegtuig, dat 

Pastor Pango en Dan na de twee weken weer ophaalde, dozen vol gedrukte Bijbels en Audiobijbels aan 

boord had! Dank God dat de honger naar Zijn Woord in de afgelegen gebieden van Congo groot is. Bid 

voor het werk van zendelingen die trouw en vastberaden werken om mensen overal in Congo te bereiken 

met het Evangelie. 

 

Als een kind een gezin moet leiden 

Dank God voor de bescherming van Nyabuom en haar broertjes en bid voor de vele kwetsbare kinderen 

in de vluchtelingenkampen in Oeganda. Bid ook voor wijsheid en middelen om duurzame hulp op te 

bouwen. Toen de vijftienjarige Nyabuom plotseling alleen achterbleef met haar vier jongere broertjes in 

het Rhino-vluchtelingenkamp in Oeganda, werd zij ongewild hun enige verzorger. Hun moeder moest 

terug naar Zuid-Soedan en had beloofd snel terug te komen, maar tot op heden is ze spoorloos… Zonder 

eten, hulp of bescherming stonden de kinderen op de rand van de afgrond. “Mijn grootste zorg is hoe ik 

mijn broertjes de honger kan besparen. Als er geen eten is, wordt het heel moeilijk”, zegt Nyabuom. MAF-

partner Khayamandi Foundation vond hen en bood hulp: een veilig onderkomen, eten en onderwijs. Ook 

proberen zij een pleeggezin voor de vijf kinderen te vinden. MAF vliegt vaker medewerkers van 

Khayamandi Foundation naar het kamp en kan zo waardevolle tijd besparen. Bid voor Nyabuom en haar 

broertjes dat zij een gezin mogen vinden dat hen opvangt en troost. Bid ook voor de situaties in de 

vluchtelingenkampen. Het aantal vluchtelingen vanuit Zuid-Soedan blijft groeien. Daarom bouwt MAF nu 

ook in de buurt van een ander kamp een landingsbaan om beter te kunnen helpen. Bid voor dit proces.  

 

Gered na een slangenbeet 

Prijs God dat de vierjarige Juvenia op tijd hulp kreeg na een giftige slangenbeet. Bid voor bescherming 

van kwetsbare kinderen in afgelegen dorpen en voor kracht voor MAF in levensbedreigende situaties 

als deze. Toen Juvenia in Betano, aan de zuidkust van Timor-Leste, werd gebeten door een giftige groene 

slang, begon een race tegen de klok. De plaatselijke kliniek kon haar niet helpen: het benodigde antigif 

was er niet. Haar vader Octaviano was wanhopig. Een ambulance zou er vier uur over doen om het 

nationale ziekenhuis in Dili te bereiken – te lang voor het kleine meisje. MAF kon uitkomst bieden. In 

slechts 25 minuten vloog piloot Philipp haar veilig naar de hoofdstad. Juvenia overleefde en herstelde 

volledig. Prijs de Heere! “MAF gaf ons hoop door ons snel naar Dili te brengen”, zei haar vader dankbaar. 

Bid voor gezinnen als dat van Juvenia, die in afgelegen gebieden wonen. Dank God voor de MAF-vluchten 

die mogen helpen levens te redden, en bid voor het team in Timor-Leste, dat in een moeilijk gebied werkt. 

Verdere gebedspunten 

• Blijf bidden dat alle nodige vergunningen en visa worden verstrekt die voor onze vliegoperatie 

nodig zijn en dat het contact met de overheden daarin goed verloopt.  

• Bid voor de bevolking van Liberia, nu het regenseizoen de wegen volledig onbegaanbaar maakt 

door overstromingen. 

• Bid voor een groep zendelingen in Sorong, Papoea Indonesië, dat zij ondanks de uitdagingen 

vrucht mogen zien in hun werk. 

• Prijs God dat moeders in afgelegen gemeenschappen nu veilig kunnen bevallen in goed verlichte 

verloskamers, dankzij de zonne-installaties van MAF Technologies. 

Laten we blijven bidden dat het werk van MAF vrucht draagt – tot eer van God en tot zegen van velen. Dank 

u wel voor uw trouwe gebed. 

PS: Save the date 

Wat als u het leven van een MAF-piloot écht kon meemaken? Vanaf 30 augustus kan dat. In samenwerking met 

de EO waarin MAF een bijzondere rol speelt. Binnenkort meer informatie over dit indrukwekkende project. 


