
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Nieuwsbrief 23   -   Jaap en Mieke de With   -   november 2024 

 
Beste familie, vrienden, bekenden en collega’s, 
 
In september mochten we enkele weken in Nederland 
doorbrengen bij familie. We hebben ervan genoten! Nu zijn 
we alweer enkele maanden ‘thuis’ en mogen we ons weer 
actief inzetten voor onze medemens. In deze nieuwsbrief 
willen we wat stukjes van ons werk met jullie delen. 
 
Vanmorgen ben ik -Jaap- al vroeg naar kantoor. Vandaag 
staat er weer een vlucht gepland met kindjes die geboren 
zijn met een handicap, waterhoofdje en/of een open 
ruggetje. Het is de zevende vlucht van dit jaar. De moeders 
en kinderen hebben extra begeleiding nodig en daarom 
help ik vandaag weer mee. 
We ontvangen de negen moeders met kinderen in een 
aparte ruimte, afgezonderd van andere passagiers en 
vluchten. We geven eerst een briefing waarin we vertellen 
wat er vandaag voor hen op de planning staat; controleren 
van documenten, het wegen, inchecken en door de 
douane, daarna met een busje naar het vliegtuig. Telkens 
wordt alles vertaald, zodat iedereen echt weet wat er gaat 
gebeuren. Voor bijna alle moeders is dit de eerste keer dat 
ze vliegen en dan direct met hun zieke kindje naar een 
ziekenhuis in Uganda, ver weg van de voor hun bekende 
wereld. Omdat de vaders niet meereizen, hebben we een 
speciaal document van het ministerie van volksgezondheid 
gekregen met toestemming voor de reis. Dit document 
moet alleen eerst nog gestempeld  worden op het 
vliegveld. En vanmorgen mag ik deze klus doen. Ik kom aan 
bij het eerst kantoor -waarvan ik weet dat deze man me 
gaat doorverwijzen- maar ja, zonder zijn doorverwijzing 
kom je niet verder. En ja hoor, een doorverwijzing naar zijn 
baas. Daar aangekomen, kijkt meneer op het document en 
zegt: "Dat mag ik niet tekenen, moet je bij dat kantoor daar 
zijn." Terwijl de vorige keer hij de enige zou zijn die 
goedkeuring zou kunnen geven... Bij het andere kantoor 
moet ik op mijn beurt wachten. Als ik aan de beurt ben leg 
ik alles uit, blijk ik een extra kopie nodig te hebben. Helaas 
ik kan weer terug... 

 
 
 
 
  

Een poosje later kunnen we met de moeders inchecken 
en door de douane. Als we bij de vertrekhal aankomen en 
naar de douane lopen, word ik door diverse 
vliegveldpersoneel afzonderlijk aangesproken. Ze 
vertellen dat ze dit werk enorm waarderen, terwijl 
anderen me aanschieten en vragen wat de reden is dat 
deze kinderen gaan vliegen. 
 

 
 

Erg mooi: nu kan ik kort uitleggen wat we doen en 
waarom dit zo belangrijk is voor deze kinderen, omdat ze 
zonder goede gezondheidszorg niet zullen overleven. 
Bijzonder om te ervaren dat we juist met deze vluchten 
iets kunnen laten zien en vertellen van ons werk aan 
vliegveldmedewerkers, die vaak het reizen niet 
vergemakkelijken en we kunnen ook contacten 
opbouwen en uitbouwen. Gelukkig gaat het proces bij de 
douane verder goed en kunnen we met de passagiersbus 
naar het vliegtuig: instappen, riemen vast -niet zo heel 
makkelijk met mensen die voor het eerst vliegen en met 
een baby op schoot- en dan een laatste 
veiligheidsbriefing. Na tweeënhalf uur werken, stijgt het 
toestel op met 8 baby’s en een kindje van 4 jaar 
onderweg naar goede gezondheidszorg die ze anders niet 
zouden hebben gekregen. 
 
Mador 
Elke zaterdagmorgen komt Mador klusjes doen rondom 
ons huis. We wilden dat eigenlijk zelf doen, maar omdat 
er steeds vaker de vraag kwam om mensen financieel te 
helpen, hebben we bewust gekozen om een jongere uit 
een arm gezin ‘in dienst’ te nemen, zodat hij zijn 
schoolgeld kan verdienen. 
 
 
 

 



                                                       

 

Mieke 
Steeds vaker belt de bewaker dat er iemand bij de poort zit met 
een wond. Mieke pakt dan snel haar spullen bij elkaar en gaat 
(vaak met de kinderen in haar kielzog) naar de poort om de 
wond te verzorgen. In Zuid-Soedan ontwikkelt een klein 
wondje zich heel gemakkelijk tot een zeer grote wond door het 
klimaat en omdat de mensen niet de juiste middelen hebben. 
Op het moment van schrijven komen er soms wel 8 mensen 
per dag langs de compound om verzorgd te worden. Voor 
Mieke fijn dat ze op deze manier haar verpleegkundige skills in 
kan zetten voor de mensen in Zuid-Soedan. Een mooie taak, 
maar soms legt het ook een grote druk op het gezin. Pas was 
Mieke net bezig met de voorbereidingen voor het avondeten 
toen ze werd gebeld. Ze haastte zich naar de poort en heeft de 
wond verzorgd. Toen ze weer thuiskwam was Mateo heel lief 
begonnen met het schillen van de aardappelen. 

  

Daarnaast vragen ook de groceries run(boodschappen voor 
zendelingen in het binnenland) soms extra tijd. Kort geleden 
waren er bijvoorbeeld allerlei verse groenten en fruit geregeld 
toen onverwachts de vlucht met 2 dagen uitgesteld werd. Door 
het klimaat zijn deze producten niet lang houdbaar. Er zit dan 
niets anders op dan de levering zelf overnemen en 2 dagen 
later een nieuwe bestelling laten komen.  

 
 
 

Een hele hartelijke groet, 
Jaap, Mieke, Mateo, Thirza, Joachim en Naomi de With 
 
E-mail: thuisfrontdewith@outlook.com  
Website: www.maf.nl/dewith  
Facebook: www.facebook.com/FlyingdeWith/ 
NL80ABNA0555315487 t.n.v. MAF Nederland  
o.v.v. 176 Steunfonds De With 
Postadres: C/o MAF, P.O. Box 21123, 00505 Nairobi, 
Kenya 
 

Vanuit de TFT 
Met dankbaarheid kijken we terug op een geslaagde 
boterkoekactie. Deze bracht € 1.900 op! 
 

Zangavond en Winterfair 
DV 16 november is er een zangavond met het Urker 
koor ‘Onger oens’ in de Hervormde kerk van Groot-
Ammers. De opbrengst is voor het steunfonds. 
Aanvang 19:30. Van harte welkom! 
DV zaterdag 30 november houden we weer de 
jaarlijkse winterfair in het Hervormd Centrum van 
Groot-Ammers, Wilhelminastraat 6a. Allen hartelijk 
welkom tussen 10:00 en 14:00. 

 

Gebeds- en dankpunten: 

• Danken dat de verkiezingen in Zuid-Soedan 

met 2 jaar zijn uitgesteld, maar ook gebed om 

wijsheid om de verkiezingen goed voor te 

bereiden en voor een eerlijk proces 

• Danken dat veel mensen met een wond de 

weg naar Mieke en haar collega’s weten te 

vinden 

• Danken voor de trouwe achterban die deze 

uitzending (financieel) mogelijk maakt 

• Danken voor alle geslaagde hulpvluchten van 

de afgelopen tijd 

• Bidden voor kracht om al deze taken te doen 

• ⁠Bidden voor meer piloten en managers: er zijn 

veel vacatures binnen het programma 

• Bidden voor onderwijzers op de school van de 

kinderen omdat er een zeer dringend tekort is 

Mador heeft in december 2023 examen gedaan en heeft 9 

maanden gewacht op de uitslag. 9 maanden is zelfs voor Zuid-

Soedan ongebruikelijk lang, maar iedereen die van school 

komt moet een poos wachten op de uitslag en zit dus een jaar 

thuis, omdat inschrijven op de universiteit niet kan zonder 

diploma. Ondertussen hoort Mador echt bij ons gezin op de 

zaterdagochtend: hij drinkt koffie mee en luncht bij ons. Dan 

heeft hij tenminste 1 goede maaltijd per week. We hebben 

Mador zien ontwikkelen van een verlegen jongen naar een 

jongen die geniet van ons gezin. Lokale mensen melden zich 

snel ziek, maar Mador zeker niet, we moeten hem naar huis 

sturen als hij te ziek is om te werken. 

 

 

Het afgelopen jaar heeft Mador niet 

stilgezeten: hij heeft een 

computercursus gedaan en zijn 

rijbewijs gehaald. Verder heeft Jaap 

hem van alles geleerd over het 

onderhoud van een auto. Mooi om 

op deze manier iemand te helpen 

en het geeft ons inzicht in de 

cultuur. 
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