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Leuk dat je een kijkje wilt nemen in onze nieuwsbrief. Op deze 
manier willen we jullie op de "hoogte" houden van onze 
bediening en uitzending. Veel leesplezier!!

GEZONDHEID SIETZE
Inmiddels zijn we 5 maanden in Nederland en voelt dat echt als een 
hele lange tijd. Langzaam maar zeker komt het einde van het verlof 
in  zicht.  Met  gemengde  gevoelens  leven  we  toe  naar  de  laatste 
weken van ons verlof en zijn we inmiddels begonnen met afscheid 
nemen. We kijken terug op een bijzonder en bewogen verlof. Met als 
hoogtepunt de geboorte van Sietze. Na de geboorte bleek al snel dat 
het drinken moeizaam ging. Sietze huilde erg veel  en was weinig 
tevreden. De eerste vier weken lukte het drinken nog aardig, maar 
daarna niet  meer.  Dit  resulteerde in een stagnatie in de groei  en 
kwamen  we  uiteindelijk  terecht  in  een  medische  mallemolen  om 
erachter te komen wat er aan de hand was. Na 8 weken werd zijn 
gewicht zo kritisch dat er echt iets moest veranderen. Wat zijn we 
dankbaar  voor  een  biddende  achterban.  We  deelde  dit  als 
gebedspunt met de achterban en er is veel gebeden voor Sietze. Met 
als gevolg dat we een fles hebben gevonden waarmee hij goed kon 
drinken en die hij accepteerde. Daarmee konden we zorgen dat hij 
weer voldoende voeding binnenkreeg. We zijn enorm dankbaar om 
te kunnen vertellen dat het nu goed gaat met Sietze! De rust begint 
weer terug te keren en we beginnen een aardig ritme op te pakken. 
Sinds afgelopen week zagen we een goede verandering al waren we 
nog  een  beetje  voorzichtig  positief.  Maar  we  zien  dat  dit  echt 
doorzet en dat hij nu heerlijk in z’n velletje zit en een super lief, zoet 
en  vrolijk  mannetje  is  met  een  goeie  dosis  temperament.  De 
verklaring is dat Sietze niet “mondrijp” is geboren en een verhoogd 
gehemelte heeft. Die combinatie zorgt er voor dat drinken (vacuüm 
creëren) echt heel moeilijk is en heel veel  energie kost.  Daardoor 
groeide hij ook niet meer en lukte het drinken aan de borst hem niet. 
Verder lijkt het erop dat hij ook gevoelig is voor koemelk. Al met al 
heel wat zorgen gehad om hem maar we zijn dankbaar dat hij nu 
zo’n vrolijk en tevreden mannetje is! 

Maar wie hopen op de HEERE 
zullen hun vleugels uitslaan 

als een arend
Jesaja 40:31
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De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Versteeg. De verzending van de nieuwsbrief 
wordt verzorgd door de Thuisfrontcommisie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de 

nieuwsbrief of Henk & Jorine als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl 
Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. 

Vermeld daarbij dat het om de familie Versteeg gaat.

TERUGKEER INDONESIE
De planning was om 21 november terug te keren naar Indonesië. Nu 
de rust weer wat terug is gekeerd begon ook het uitzien naar onze 
terugkeer naar Tarakan. Inmiddels zijn de tickets geboekt en we 
hopen maandag 16 december weer te vertrekken. We hebben het 
regelmatig genoemd, maar terug naar Tarakan betekent voor ons 
terug naar huis. Dit is nu onze vaste stek en dat is waar ons leven 
is. We zien er naar uit om ons leven en ons normale ritme weer op 
te pakken. Jorine zal weer opstarten met het thuisonderwijs en Henk 
hoopt zijn training snel af te kunnen ronden bij MAF. 

DEBRIEFING
De eerste week van November hebben we een weekje in Nunspeet 
doorgebracht. We waren daar i.v.m. een debriefing die we hebben 
gedaan. Het doel hiervan was om de afgelopen 10 jaar te evalueren 
en te praten over alle veranderingen die hebben plaatsgevonden. In 
de ochtend hadden we gesprekken als gezin, als koppel en soms 
individueel. In de middag waren we druk met huiswerk opdrachten 
en soms ook lekker vrij.  De kids hebben zich goed vermaakt en 
konden  lekker  buiten  spelen.  Voor  het  huisje  was  een  grote 
speeltuin  en  konden  ze  lekker  fietsen  en  lekker  ravotten.  We 
hebben een goede week gehad waarin we veel hebben besproken. 
Het was goed om als gezin na te denken over de impact van alle 
veranderingen die hebben plaatsgevonden. Ook om ons weer goed 
voor te bereiden op de terugkeer naar Indonesië. 

KIDSCORNER
Linde:  Ik  heb  het  goed  naar  mijn  zin  op  school.  Ik  heb  leuke 
vriendinnetje gemaakt in de klas en draai lekker mee in groep 5. Ik 
heb zin om weer terug te gaan naar Tarakan, maar vind het ook erg 
lastig om weer afscheid te nemen van mijn familie en vrienden.
Tieme: Ik vind het heel leuk om uit school bij mijn vriendjes te gaan 
spelen. Ik ben zo blij met het lekkere weer wat we hebben gehad. 
Daardoor kon ik veel vissen en buiten spelen. Vooral het vissen vind 
ik erg leuk. Al is vissen vangen nog wel moeilijk. Ik hoop dat ik nog 
een grote snoek vang voordat ik weer naar Indonesië ga.
Jesse:  Ik  ben  het  liefst  de  hele  dag  druk  met  niks.  Als  ik  maar 
vrijheid heb en lekker kan rommelen dan ben ik tevreden. Er is zo 
veel te doen en te ontdekken. Ook ben ik erg ondeugend en lik ik 
graag de pot pindakaas en speculoos leeg. Deze staan in het kastje 
waar ik makkelijk bij kan dus soms eet ik lekker pindakaas.

FEESTDAGEN ACTIE
Graag brengen we de feestdagen actie nog onder de aandacht. De 
informatie  zal  worden  meegestuurd  met  deze  nieuwsbrief.  Van 
harte aanbevolen.

GEBEDS- EN DANKPUNTEN
We willen u vragen om gebed voor onze laatste dagen in Nederland. 
Met gemengde gevoelens zullen we deze tijd van afscheid nemen, 
inpakken en veel laatste dingen beleven. We zien uit naar ons thuis 
in Tarakan, maar beseffen ook dat het weer een hele omschakeling 
zal worden. We willen graag iedereen bedanken voor de steun, het 
medeleven en alle gebeden.


