
Gulle gevers
Daar is hij dan! Na een lange levertijd is het nieuwe vlieg-
tuig afgelopen maand in Madagaskar aangekomen! Veel 
gulle Nederlandse gevers hebben dit nieuwe vliegtuig 
mogelijk gemaakt. Vergeleken met het oude toestel is 
hij een stuk groter, iets sneller en heeft hij meer laadver-
mogen. Het duurt echter nog wel even voor we ermee 
kunnen vliegen. De bijbehorende papierwinkel is sim-
pelweg overweldigend te noemen. Als eerbetoon aan de 
gulle gevers wordt het vliegtuig geregistreerd als 5R-NLD. 

Speed date
Het is woensdagochtend, eind februari. Ik ben bezig met 
het spreekuur, het is druk. Tanja belt: ‘Er staan zo 15 sol-
licitanten voor je spreekkamer. Laat maar weten wie je 
graag in je team wilt.’ Ik kijk op de klok. Veel tijd heb 
ik niet, dat wordt een snelle screening. Met de nieuwe 
werkzaamheden in de bush die binnenkort starten en 
een zwangere binnen het team heb ik minstens drie-
nieuwe mensen nodig in mijn team. In de afgelopen 
maanden zijn er al een aantal begonnen, maar ook 
weer afgevallen omdat ze het niveau van werken niet 

Lieve familie, vrienden en bekenden,
 
Een update over ons leven is al even geleden. Er is veel 
gebeurd en er is veel hetzelfde gebleven. 

Allemaal ziek
Wat zijn we blij en dankbaar om terug te kunnen kijken 
op een gezonde maand! Sinds het begin van dit jaar 
kwakkelden we alle vijf behoorlijk met onze gezondheid. 
De een na de ander werd ziek en als we dachten dat 
iedereen z’n beurt gehad had, begonnen we weer van 
voor af aan. En eind maart kwam de climax: Juist toen 
Wouter een aantal nachten weg was met MAF, werden 
Marlies en de kinderen flink ziek. Dit resulteerde in een 
ziekenhuisopname van Jeftha. Wat een spannende week 
was dat! Op vrijdagavond werd alles in gang gezet voor 
een medische evacuatie naar Zuid-Afrika, omdat daar 
meer gespecialiseerde zorg beschikbaar is dan hier in 
Madagaskar. Wat waren we dankbaar dat die nacht een 
positieve omslag kwam en Jeftha eindelijk begon op te 
knappen. Bedankt voor al jullie medeleven en gebed in 
die spannende week!

Geldkraan dicht
De nood in Madagaskar blijft onverminderd hoog en 
het stopzetten van de hulpfondsen uit de Amerikaanse 
overheid laat diepe wonden achter in de ontwikkelings-
hulp in Madagaskar. Daar waar de nood het hoogst is, 
is de geldkraan dichtgedraaid. Voedingsprojecten zitten 
zonder geld en klinieken die door Amerikaans over-
heidsgeld werden betaald sluiten hun deuren. Hoewel 
de directe impact voor MAF beperkt is, merken we wel 
dat er iets minder vluchtaanvragen binnenkomen. De 
situatie lijkt niet met een sisser af te lopen en we kunnen 
alleen maar bidden voor de mensen hier dat er andere 
organisaties dit gat willen opvullen.
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We willen God danken
•	 dat na een spannende tijd Jeftha en de rest van het 

gezin weer gezond en wel is;
•	 voor het nieuwe vliegtuig dat afgeleverd is;
•	 dat de kliniek van Marlies ook een plek is waar Malag-

asy vrouwen kunnen werken en leren in het team van 
verloskundigen.

Wilt u meebidden
•	 voor de inwoners van Madagaskar, die door het stop-

zetten van Amerikaanse hulpfondsen, nog minder eten 
en hulp krijgen;

•	 dat de ‘papierwinkel’ voor het nieuwe vliegtuig snel 
geregeld mag zijn zodat het ingezet kan worden voor 
het werk van MAF. 

Actie
Op 10 mei jl. werd in Barendrecht de jaarlijkse Bethelbazar 
gehouden. Dit jaar waren o.a. MAF Nederland en Wouter & 
Marlies een van de goede doelen. Het TFT was aanwe-
zig om informatie over het werk van Wouter & Marlies te 
geven. Na een geweldige organisatie en opkomst kon na 
afloop ruim € 18.000 verdeeld worden. Zowel MAF Neder-
land als Wouter & Marlies kregen ieder € 3.000! 

Meer info 
Peter Wijnhorst, voorzitter@vliegmissie.nl

haalden. Ik doe een schietgebedje en roep de sollicitan-
ten een voor een binnen. Ik heb welgeteld twee minuten 
per sollicitant. Drie dames springen eruit, met hen ga 
ik een dag later aan de slag. Ze moeten binnen korte 
tijd getraind worden om zelfstandig te kunnen werken. 
De opleiding verloskunde die ze afgerond hebben, is 
niet te vergelijken met de opleiding die we in Neder-
land krijgen. De basistheorie is er. Maar het analytisch 
denken, gespreksvaardigheid, patiëntenzorg, documen-
teren, een zorgplan maken, gebruik maken van de echo 
en CTG machine- het zijn allemaal nieuwe vaardigheden. 
Gelukkig blijken de nieuwe jonge dames leergierig en 
heel gemotiveerd. Na drie maanden zijn de eerste twee 
klaar om ‘zelf’ aan de slag te gaan. Ik blijf telefonisch 
bereikbaar en lees mee met de rapportages. Wat is het 
leuk om deze jonge dames te zien groeien, in kennis en 
kunde, in communicatie en in zelfvertrouwen op een 
werkplek waar met liefde en zorg patiënten ontvangen 
worden. Iets wat hier in Madagaskar niet vanzelfspre-
kend is.

Mirthe naar Mercy Ships
Toen Mirthe hoorde dat er een ziekenhuisboot in de 
haven van Toamasina lag, wilde ze er graag een keertje 
kijken. Een paar weken geleden was het zover: Mirthe en 
Wouter zijn samen naar de Africa Mercy geweest om te 
zien welke levensreddende operaties er worden gedaan! 
Het bezoek was indrukwekkend te noemen. Niet alleen 
een enorm schip dat in de haven ligt, maar vooral de dui-
zenden patiënten die een operatie ontvangen. Tumoren 
worden verwijderd bij kinderen, mensen die bijna blind 
zijn kunnen weer zien, hazenlippen worden hersteld. En 
dan te bedenken dat Mercy Ships de volledige zorg van 
al deze mensen op zich neemt. De patiënten worden 
overal in Madagaskar opgehaald en na afloop van het 
hele behandelingstraject weer thuis gebracht. Wat mooi 
dat ook MAF Madagaskar een steentje kan bijdragen in 
dit proces. 
Wat een contrast met de overheidsziekenhuizen waar 
patiënten alles, maar dan ook alles, zelf moeten betalen. 
Van het bed waar ze op liggen, de dokter die er naast  
staat tot aan het eten dat ze nodig hebben. 

Mirthe kwam die avond met een grote glimlach thuis. En 
wonen op zo’n schip, dat leek haar wel wat.

Nachtvliegen
Soms komt een aanvraag voor een medische evacu-
atie laat op de dag binnen. Om het dan toch mogelijk 
te maken om nog dezelfde dag de patient op te halen, 
vliegen we het laatste deel van de reis in het donker. 
Om deze bevoegdheid geldig te maken, heb ik een 
aantal uren ‘s nachts gevlogen om de uitdagingen van 
het vliegen in het donker beter te begrijpen. Waar je 
normaal kan zien waar je landt, ben je in het donker vol-
ledig aangewezen op de instrumenten.

Hartelijke groeten, 
Wouter, Marlies, Mirthe, Thamar en Jeftha.

Van het ThuisFrontTeam
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