
Een achtbaan vol zegeningen
Wat z� n de afgelopen maanden omgevlogen! Het leven 
voelde soms als een achtbaan: intens, snel, vol verrassin-
gen – maar ook r� k aan b� zondere en mooie momenten en 
veel dankbaarheid.We k� ken terug op een periode waarin 
we grote stappen hebben gezet in onze voorbereiding op 
uitzending met MAF. In deze nieuwsbrief nemen we jullie 
graag mee in waar we nu staan, wat we mochten afronden 
en wat er voor ons ligt.

Terug in Nederland: verbonden en bemoedigd
In april waren we twee weken in Nederland. Wat was het 
waardevol om familie en vrienden weer te zien – sommigen 
van hen hadden we al langere t� d niet meer in levenden 
l� ve ontmoet. 
Een hoogtepunt was onze eerste vergadering met ons 
Thuisfrontteam (TFT). We z� n ontzettend dankbaar voor 
het team dat zich achter ons schaart: Eva, Hendrik & Else 
Marie, Caroline, Marjolein, Lambert en Herman.
Elk van hen neemt een taak op zich om ons praktisch, 
geestel� k en organisatorisch te ondersteunen richting uit-
zending. Wat een zegen om dit niet alleen te hoeven doen, 
maar samen!

Henrik geslaagd voor ATPL!
Henrik dacht dat h�  na het behalen van z� n RA-titel wel 

klaar zou z� n met grote studies. Maar het liep anders. In 
oktober vorig jaar begon h�  aan de theoretische opleiding 
voor het Airline Transport Pilot License (ATPL) – de hoogste 
burgerluchtvaartlicentie.
De theorie bestaat uit 13 vakken die je voorbereiden op het 
beroep van piloot. Denk aan luchtvaartwetgeving, operati-
onele procedures, meteorologie, navigatie en vliegtuigsys-
temen.
In januari deed Henrik examen in 7 vakken, waarvan h�  er 
6 in één keer haalde. In mei volgden de overige 7… en h�  
slaagde voor allemaal! Daarmee is dit onderdeel van de 
opleiding offi  cieel afgerond.
We z� n God dankbaar dat we in deze intensieve t� d de 
energie en kracht kregen die nodig waren. Elk vr�  moment 
ging naar de studie – dat vroeg veel geduld en opoff ering 
van ons allemaal. Juist daarom voelt het als een gezamenl� -
ke m� lpaal, als iets dat we samen hebben gedaan.

“Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen,

Z�  zullen opvaren met vleugels als arenden.

Z�  lopen, maar worden niet moe;

z�  gaan voort, maar raken niet uitgeput.”

– Jesaja 40:31

Dat hebben we vaker ervaren – en ook nu weer bleek: in 
Gods kracht is geen taak te groot!
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De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen 
van Henrik en Arja Mulder. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd 
door het Thuisfrontteam in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op 
wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Henrik en Arja als supporter 
wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via www.maf.nl  W� zigingen 
(adres, e-mail, support¬bedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of 
aan MAF Nederland, Postbus 7,7390 AA Twello. Vermeld daarb�  dat het om 
familie Mulder gaat.

BIDDEN & DANKEN
Danken:
• voor het afronden van ATPL
• voor ons Thuisfrontteam en de eerste 

vergaderingen
• voor alle hulp en support in de 

afgelopen maanden
• voor Arja’s nieuwe baan

Bidden:
• voor een goede verhuizing en 

waardevolle laatste weken in München
• voor een passende baan voor Henrik 
• voor een goede overgang van onze 

jongens naar Nederland

Vliegen tussen de bergen
Begin mei kregen we bezoek van Pieter en Anja van D� k, 
samen met hun zonen Tom en Yuda. Z�  hebben jarenlang 
voor MAF gediend in Papoea waar Pieter werkte als piloot 
voor MAF. Tegenwoordig is h�  instructeur b�  MATC, de 
vliegschool van MAF.
Met Pieter en Tom vloog Henrik twee dagen door de Alpen 
voor een intensieve mountainfl ying-training, waarb�  ze – 
letterl� k – als hoogtepunt landden op de hoogst gelegen 
luchthaven van Europa: St. Moritz in Zwitserland.
De training met Pieter was leerzaam én indrukwekkend. 
We z� n dankbaar voor de waardevolle t� d samen, de open 
gesprekken en alles wat we van hen hebben meegekregen 
ter voorbereiding op onze missie.

Op naar Nederland: verhuizen & voorbereiden
We z� n momenteel bezig met de voorbereidingen voor 
onze verhuizing naar Nederland en genieten we nog van de 
mooie momenten die we hier hebben. Met p� n in ons hart 
nemen we afscheid van München, waar we de afgelopen 
jaren met zoveel plezier hebben gewoond, gewerkt en waar 
we mooie vriendschappen hebben opgebouwd. Tegel� ker-
t� d k� ken we ook uit naar wat komen gaat.
Vanaf half augustus hopen we weer in Nederland te wo-
nen. Arja heeft  inmiddels een baan gevonden als docent 
aardr� kskunde op het Van Lodenstein College, waar ze in 
september zal starten. Henrik voert nog gesprekken over 
een functie die goed te combineren is met het vervolg van 
z� n vliegopleiding.
In september hoopt Henrik te starten met het volgende 
onderdeel van de vliegopleiding: de Instrument Rating. 
Hierb�  leer je als piloot volledig op instrumenten te vliegen 
– dus ook b�  slecht zicht of in de wolken, wanneer je geen 
visuele oriëntatie hebt. 

Wil j�  met ons meereizen in deze missie?
Deze missie kunnen we niet alleen uitvoeren. We hebben 
mensen om ons heen nodig die met ons meeleven, meebid-
den en meebouwen. We z� n dankbaar voor iedereen die 
ons al ondersteunt – in gebed, praktisch of fi nancieel. Jullie 
betrokkenheid is voor ons een enorme bemoediging én een 
belangr� ke bouwsteen op weg naar uitzending.
Op www.maf.nl/mulder vind je meer informatie over onze 
missie en hoe je betrokken kunt z� n.
Samen brengen we hoop, hulp en het evangelie naar plek-
ken waar dat hard nodig is.

Hartel� ke groeten, 
Henrik en Arja, Aron, Manuel, Ruben en Lukas


