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Kerstmis 2024 

Onze eerste Kerstmis in Kenia. Kerstversiering bij 27 graden. Geen kerstdiner met de hele 

familie. Maar wel, zoals ieder jaar, een tijd van reflectie. We hebben hard gewerkt. Veel 

nieuwe dingen moeten leren. Moeten wennen aan alle veranderingen. Ons geduld en 

doorzettingsvermogen zijn flink op de proef gesteld. 

 

Maar de offers die wij brachten, vallen in het niet bij het offer dat Jezus voor ons bracht. We 
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mogen het iedere dag weer in dank aanvaarden. En wat zijn we dankbaar dat we Zijn 

zegen en genade, in Zijn naam, mogen doorgeven aan anderen. We kijken terug op een 

heel mooi eerste jaar in Kenia! 

 

En de koning zal hun antwoorden: "Voorwaar, Ik zeg u: Voor zover u dit voor 

één van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij 

gedaan." 

  

Mattheus 25:40 

 

 

We wensen u een hele fijne Kerst en een gezegend, hoopvol 
nieuwjaar. 

 

We hebben het niet alleen gedaan. Alleen dankzij uw steun kunnen wij hier aan 

het werk zijn. We willen u dan ook heel hartelijk danken voor uw gebeden en 

uw donatie's! 

 

 

 

Aan de slag! 

In de vorige nieuwsbrief vertelden we al, dat Joost eindelijk zijn werkvergunning had 

gekregen. Hij had daarvoor al wel samen met andere piloten gevlogen, maar nu kon hij 

eindelijk zelfstandig ingezet worden als piloot in Kenia.  

 

 

In September voerde Joost zijn eerste 

solo vlucht uit. Na die vlucht werd hij 

opgewacht door collega's, Ruth en de 

kinderen. Deze mijlpaal werd traditioneel 

gevierd met een watersaluut bij 

binnenkomst. In dit filmpje ziet u hoe dat 

er aan toe ging.  

 

MAF vliegt vaak naar de noordelijke provincies van Kenia. Die zijn moeilijk bereikbaar, 

behalve met het vliegtuig. Zo vlogen we ook met Zuid-Koreaanse missionarissen naar 
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Moyale, tegen de grens met Ethiopië. Een aantal van hen werd ontvoerd, waarschijnlijk 

door lokale terroristen. Ze zijn helaas nog steeds niet terecht... 

 

 

Door dit incident staakten veel 

organisaties tijdelijk hun werkzaamheden 

in het noorden van Kenia. Toen deze later 

werden hervat kreeg Joost het ineens heel 

druk. Hij kon veel vluchten uitvoeren en 

daardoor veel ervaring opdoen. Maar hij 

kon vooral veel mensen vervoeren, van 

diverse organisaties, waardoor er weer 

hulp kwam in de uithoeken van Kenia. 
 

 

 

Eén van de hoogtepunten was een 

medische safari met CURE. Deze 

organisatie helpt gehandicapte kinderen in 

afgelegen gebieden met gratis 

orthopedische zorg. Door te vliegen met 

MAF kan het team van CURE veel 

efficiënter zijn. In dit geval was het 2 uur 

vliegen, in plaats van 2 dagen rijden. 

 

 

 

Veelal gaat het om groei-afwijkingen, 

zoals O-benen en scheve voeten. Soms is 

een operatie elders noodzakelijk. Nu ging 

het vooral om consulten vóór of na zo'n 

operatie. Maar ook werden protheses 

aangemeten of afgesteld. Die dag kregen 

zo'n 45 kinderen een consult. 

 

 

 

Met slechts twee vluchten konden tijdens 

deze medische safari bijna 200 kinderen 

geholpen worden, in slechts vier dagen 

tijd. Voor Joost was het geweldig om met 

eigen ogen te kunnen zien, wat voor 

impact onze vluchten kunnen maken. 

 



 

 

Wilt u ook graag iets doen om uw medemens te helpen? Dat kan! Voor een maandelijks 

bedrag ter hoogte van een paar kopjes koffie of een pizza kunt u een enorm verschil maken 

voor de mensen in Kenia en Zuid-Soedan. Namens u brengen wij hulp, hoop en genezing 

met het vliegtuig. Uw donaties komen 100% ten goede aan onze missie. 

Ik help mee! 

 

 

 

Ondertussen in Nairobi  

 

 

Ruth heeft haar standaardisatie training in 

Oeganda afgerond en is weer terug in 

Nairobi. Hierna heeft ze een aantal 

trainingsvluchten in Kenia gedaan, 

gevolgd door een praktijkexamen. 

Hiermee kon haar brevet voor de Cessna 

Caravan worden aangevraagd. Dit werd 

onlangs afgegeven. 

 

 

Op basis van het vliegbrevet kon haar werkvergunning worden aangevraagd. Wederom 

een langdurig proces met veel papierwerk, stempels, handtekeningen maar vooral veel 

geduld. Voor Joost duurde dit proces drie maanden! We hopen en bidden dat het dit keer 

sneller zal gaan, zodat Ruth ook eindelijk kan gaan beginnen met het uitvoeren van 

operationele vluchten. Ondertussen is Ruth heel druk geweest met inwerken als Head of 

Safety voor MAF Kenia en Zuid-Soedan. Een verantwoordelijke nevenfunctie, waarvoor ze 

al diverse cursussen heeft gevolgd. 

https://steun.maf.nl/uitgezondenen/?ca=701TY000007fVfRYAU&be=6gdTY000000HS1rYAG


 

 

Eerder dit jaar zijn twee Duitse 

filmmakers, de "WeselyBros", langs 

geweest om een serie te maken over MAF 

in Kenia en onze collega Daniel. Deze 3-

delige serie heet "Beyond Society” en 

is hier terug te kijken op TubiTV.com. 

Hiervoor heb je wel een VPN verbinding 

met de USA nodig. De documentaires 

geven een heel mooi beeld over wat we 

hier doen. Een aanrader dus! 

 

 

  

 

 

Nu de werkvergunning van Joost is 

afgegeven, kunnen we voor een 'resident' 

tarief de nationale parken van Kenia 

bezoeken. Zo ook Nairobi National Park, 

wat direct naast de stad ligt. Hier kun je 

gewoon op een zondagmiddag in je eigen 

auto door de natuur rijden, te midden van 

leeuwen, zebra's, giraffen, neushoorns, 

struisvogels, apen, buffels, etc. Zo mooi! 
 

 

Waar we ook van konden genieten is het 

Sinterklaasfeest. Oud-collega's van de 

KLM hebben voor ons pepernoten en 

chocoladeletters meegenomen naar 

Nairobi. Wat een traktatie! En Sinterklaas 

bracht zelfs een bezoek aan de 

Nederlandse basisschool hier in de buurt! 
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We vonden het heel fijn dat we deze 

Nederlandse traditie toch konden vieren. 
 

 

 

 

Kerstverhaal 

Een waargebeurd en wonderlijk verhaal 

over een levensreddende vlucht van MAF 

in Congo. Luister dit spannende 

kerstverhaal hier. 

 

 

 

Van onze penningmeester 

Waar de focus tot dit jaar lag op opbouw van een donateursbestand en het zo goed 

mogelijk vullen van het steunfonds, wisten we aan het begin van het jaar al dat alles anders 

zou worden: Joost & Ruth worden daadwerkelijk uitgezonden, naar Kenia! Dat betekent 

een flink hogere begroting en een fikse aanslag op het steunfonds. 

 

En gelukkig heeft u als donateur uw beste kant laten zien! Er zijn ruim 100 vaste donateurs, 

waar we erg dankbaar voor zijn. Daarnaast heeft een aantal kerken gecollecteerd, zijn er 

spullen verkocht op rommelmarkten en is er flink meer wijn verkocht, allemaal voor Joost & 

Ruth! Aan iedereen die iets heeft bijgedragen: dank daarvoor! U maakt Joost & Ruth's 

missie realiteit en bouwt mee aan Gods Koninkrijk. 

 

Maar we zijn er nog niet... De kosten om de huisraad richting Kenia te krijgen waren fors 

hoger, door de spanningen in het Rode Zeegebied. Door inflatie valt de begroting voor 

komend jaar, en dus ook het begrotingstekort, nog hoger uit dan dit jaar. 

 

Wilt u ons als TFT helpen met onze missie om Joost & Ruth in de lucht te houden? Blijf dan 

geven en spread the word! 

 

Alvast een sprankelende kerst en gezegend 2025 gewenst! 

 

Beltran de Jong 

Penningmeester TFT MAF De Wit 

 

https://www.maf.nl/kerstverhaal/
https://www.maf.nl/kerstverhaal/


 

Wat wilt u nog meer weten? 

We zijn benieuwd wat u van deze nieuwsbrief vindt en wat u graag van ons zou willen 

weten! Stuur uw vragen of suggesties naar info@mafdewit.nl 

Tijdens ons eerste jaar in Kenia hebben we nog regelmatig media aandacht gehad in 

Nederland, waar we zeer dankbaar voor zijn! Er viel over ons te lezen in het Reformatorisch 

Dagblad, op NH Nieuws en in het KLM frequent flyer magazine Flying Dutchman. 

 

Dit en meer kunt u terugvinden op onze website: www.mafdewit.nl 

  

 

 

Hoe kunt u betrokken zijn? 

We houden u graag op de hoogte van wat we doen en hoe uw steun ons daarbij helpt. Dat 

doen we middels deze nieuwsbrief. U kunt ons ook volgen 

op Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn. Of neem een kijkje op onze 

website www.mafdewit.nl 

 

Helpt u mee? 

Hartelijk dank daarvoor! We hebben bewust geen inzage in wie ons steunt. Maar we zijn 

zeer dankbaar voor alle donaties die ons werk mogelijk maken. Dankuwel! 

Voor ons werk bij MAF ontvangen we geen salaris. De kosten voor huisvesting, scholing 

voor de kinderen, verzekeringen en ons eten worden allemaal betaald uit giften van trouwe 

supporters. Alleen met uw hulp kunnen wij vliegen om mensen te helpen! 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het brengen van hulp en hoop aan mensen, die anders 

onbereikbaar blijven? U regelt het gemakkelijk via onderstaande knop. Uw donatie komt 

100% ten goede aan ons steunfonds, waaruit onze kosten betaald worden. Door de ANBI 

status van MAF zijn uw giften bovendien belasting aftrekbaar. 

Ik help mee! 
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Copyright © 2024 TFT MAF de Wit in samenwerking met MAF NL, All rights reserved. 

U kunt zich hier opgeven voor ontvangst van deze nieuwsbrief.  

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan info@maf.nl of aan MAF 

Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om familie De Wit gaat. 

 

Ons postadres is: MAF Kenya, P.O. Box 21123-00505, Nairobi, Kenya 

Wilt u ons werk financiëel ondersteunen? Dat kan eenvoudig via onze website. 

U kunt ook overmaken op rekeningnummer NL14 ABNA 0105 1965 17 t.n.v. MAF Nederland o.v.v. 

Steunfonds De Wit. Wij ontvangen geen individuele informatie over giften. 

 

 

 

 

https://steun.maf.nl/uitgezondenen-nieuws/?ca=701TY00000EVRAYYA5
mailto:info@maf.nl
https://www.mafdewit.nl/help-mee/
https://www.mafdewit.nl/
https://www.facebook.com/mafdewit
https://www.instagram.com/mafdewit
https://www.youtube.com/@mafdewit
https://www.linkedin.com/in/mafdewit/
mailto:info@mafdewit.nl


  

Christmas 2024 

Our first Christmas in Kenya. Christmas decorations at 27 degrees Celsius. No Christmas 

dinner with the whole family. But, like every year, a time of reflection. We worked hard. Had 

to learn many new things. Had to get used to all the changes. Our patience and 

perseverance were put to the test. 

 

But the sacrifices we made are nothing compared to the sacrifice Jesus made for us. We 

can accept it with gratitude every day. And how grateful we are that we can pass on His 



 

blessing and grace, in His name, to others. We look back on a very good first year in 

Kenya! 

 

The King will reply: "Truly, I tell you: Whatever you did for one of the least of 

these brothers and sisters of mine, you did for me." 

 

Matthew 25:40 

 

 

We wish you a Merry Christmas and a blessed and hopeful 
New Year. 

 

We didn't do it alone. It's only thanks to your support that we can be working 

here. We would like to thank you very much for your prayers and donations! 

 

 

 

Let's get to work! 

In the previous newsletter we already mentioned that Joost had finally received his work 

permit. He had already flown with other pilots, but now he could finally be deployed 

independently as a pilot in Kenya. 

 

 

In September Joost performed his first 

solo flight. After that flight he was awaited 

by colleagues, Ruth and the children. This 

milestone was traditionally celebrated with 

a water salute upon arrival. In this 

video you can see what that looks like. 

 

 

MAF often flies to the northern provinces of Kenya. These are difficult to reach, except by 

plane. For example, we flew with South Korean missionaries to Moyale, near the border 

with Ethiopia. A number of them were kidnapped, probably by local terrorists. Sadly, they 

are still missing... 
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This incident caused many organisations 

to temporarily cease their activities in the 

north of Kenya. When they resumed their 

operations, Joost suddenly became very 

busy. He was able to carry out many 

flights and therefore gain a lot of 

experience. But above all, he was able to 

transport many people, from various 

organisations, which meant that aid came 

to the remote corners of Kenya. 
 

 

 

One of the highlights was a medical safari 

with CURE. This organization helps 

disabled children in remote areas with free 

orthopedic care. By flying with MAF, the 

CURE team can be much more efficient. 

In this case, it was a 2-hour flight instead 

of a 2-day drive. 

 

 

 

Often it concerns conditions 

like bowed legs and clubfeet. Sometimes 

an operation elsewhere is necessary. Now 

it mainly concerned consultations before 

or after such an operation. But prostheses 

were also measured or adjusted. That 

day, about 45 children were seen by a 

doctor or therapist. 

 

 

 

With just two flights, this medical safari 

reached out to almost 200 children in just 

four days. For Joost, it was great to 

see the impact our flights at first hand. 

 

 



 

Would you also like to do something to help people in need? You can! For a monthly 

amount equal to a few cups of coffee or a pizza, you can make a huge difference for the 

people in Kenya and South Sudan. On your behalf, we bring help, hope and healing by 

airplane. 100% of your donations is directly spent on our mission. 

I want to help! 

 

 

 

Meanwhile in Nairobi  

 

 

Ruth has completed her standardization 

training in Uganda and is back in Nairobi. 

After that she flew a number of training 

flights in Kenya, followed by a practical 

exam. After this flight she could apply for 

her Cessna Caravan type rating. This was 

recently issued. 

 

 

With this type rating Ruth could apply for her work permit. Again, a lengthy process with lots 

of paperwork, stamps, signatures, but above all, lots of patience. For Joost, this process 

took three months! We hope and pray that this time it will go faster, so that Ruth can finally 

start performing operational flights. In the meantime, Ruth has been very busy with training 

for her role as Head of Safety for MAF Kenya and South Sudan. A responsible job, besides 

the flying, for which she has already followed several courses. 

 

 

Earlier this year, two German filmmakers, 

the "WeselyBros", visited to make a series 

about MAF in Kenya and our colleague 

Daniel. This 3-part series is called 

"Beyond Society” and can be 

viewed here on TubiTV.com. You will 

need a VPN connection to the USA for 

this. The documentaries give a very good 

impression of what we do here. Highly 

recommended! 

 

https://www.mafdewit.nl/en/help-mee/
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Now that Joost's work permit has been 

issued, we can visit Kenya's national 

parks for a 'resident' rate. Including 

Nairobi National Park, which is right next 

to the city. Here you can simply drive 

through nature in your own car on a 

Sunday afternoon, among lions, zebras, 

giraffes, rhinos, ostriches, monkeys, 

buffalos, etc. So beautiful! 
 

 

 

We also enjoyed the Sinterklaas 

celebration. Former colleagues from KLM 

brought 'pepernoten' and chocolate letters 

to Nairobi for us. What a treat! And 

Sinterklaas even visited the Dutch primary 

school nearby! We really enjoyed being 

able to celebrate this Dutch tradition. 

 

 

 

 

Christmas story 

A true and wonderful story about a life-

saving flight of MAF in Congo. Listen to 

this exciting Christmas story here (in 

Dutch only). 
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From our treasurer 

Until this year we focused mainly on getting in touch with as many partners and collecting 

as much money as we possibly could, but this year everything changed: Joost & Ruth were 

being sent out to Kenya! That means an increase in the planned budget, but also a big 

increase in the expected costs. 

 

Luckily you, our more than 100 loyal partners, helped us out! We are very grateful for that. 

In addition to that churches donated money, goods have been sold at markets and a lot 

more wine has been sold, all in support of Joost & Ruth's mission! To everyone of you 

involved: thank you very much! You make Joost & Ruth's mission reality and you help to 

build the Kingdom of the Lord our God. 

 

But we're not there yet... The costs for getting the personal belongings to Kenya were much 

higher than anticipated, due to tensions in the Red Sea area. And an increase in inflation 

also causes the costs for next year to increase, as does the budget gap. 

 

So we kindly ask you to help us with our mission to keep Joost & Ruth in Kenya in the air. 

Please continue to donate and spread the word! 

 

We wish you a sparkling Christmas and a blessed 2025! 

 

Beltran de Jong 

Treasurer Team MAF De Wit 

 

 

What would you like to know? 

We are curious about what you think of this newsletter and what you would like to know! 

Send your questions or suggestions to info@mafdewit.nl 

 

During our first year in Kenya we have received regular media attention in the Netherlands, 

for which we are very grateful! You could read about us in the Reformatorisch Dagblad, on 

NH Nieuws and in the KLM frequent flyer magazine Flying Dutchman. 

 

You can find this and more on our website: www.mafdewit.nl 
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How can you be involved? 

We would like to keep you updated about what we are doing and how your support helps 

us. We will do that through this newsletter. You can also follow 

us on Facebook, Instagram, YouTube and LinkedIn. Or take a look at 

our website www.mafdewit.nl 

 

Would you like to help? 

Thank you very much for that! We deliberately have no insight into who supports us. But we 

are very grateful for all donations that make our work possible. Thank you! 

We do not receive a salary for our work at MAF. The costs for housing, schooling for the 

children, insurance and our food are all paid for by donations from loyal supporters. Only 

with your help we can fly to help people! 

Would you also like to contribute to bring help and hope to people who otherwise remain 

inaccessible? You can easily arrange this by clicking the button below. 100% of your 

donation goes into our support fund, from which our expenses are paid. In many countries 

your donations are tax deductible. 

I want to help! 
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