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April 2025 

Mutsen en winterjassen. Niet wat je verwacht bij een gezin in Kenia. De foto is dan ook 

gemaakt afgelopen januari in Nederland. De winterzon scheen en we staan er lachend op. 

Maar de afgelopen maanden waren soms een nachtmerrie. Toch waren er ook veel mooie 

momenten. In deze nieuwsbrief leest u er alles over. 

 

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, 

ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; 

Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 

 

Psalm 23:4 

 

 

 

Het nieuwe jaar begon goed. De ouders 

van Joost kwamen drie weken bij ons op 

bezoek tijdens de kerstvakantie. Ze 

vlogen met Joost mee naar het noorden 

van Kenia en we zijn op safari geweest in 

Amboseli National Park. We hebben ook 

diverse andere uitstapjes gemaakt, zoals 

een bezoek aan een dagopvang voor 

kinderen in een arme wijk van Nairobi. 
 

https://mailchi.mp/mafdewit/nieuwsbrief-april-2025-newsletter-april-2025#English
https://mailchi.mp/mafdewit/nieuwsbrief-april-2025-newsletter-april-2025#English


 

  

 

 

Donkere tijden  

Helaas braken hierna donkere tijden aan. De 19-jarige dochter van onze buren (en 

collega's) op onze MAF compound werd opgenomen in het ziekenhuis, kreeg complicatie's 

en overleed. Een grote schok voor ons allemaal. 

 

Niet lang daarna kregen we het nieuws, dat Annemarie, de zus van Joost, zeer ernstige 

kanker had en nog slechts 1 à 2 weken te leven had. De wereld leek stil te staan, wat een 

verschrikkelijke klap! We hebben halsoverkop onze spullen gepakt en zijn naar Nederland 

vertrokken.  

 

We werden via de social media overspoeld met aanbiedingen voor woonruimte en auto's 

die we konden gebruiken. Ook onze oud-collega's bij KLM waren ontzettend lief voor ons. 

Naast de angst en het verdriet voelden we echt God's aanwezigheid door al die mensen die 

met ons meeleefden. Heel hartelijk dank daarvoor!  

 

 

We waren op tijd in Nederland om 

afscheid te kunnen nemen van 

Annemarie. Daar zijn we erg dankbaar 

voor. Annemarie overleed een week later. 

Een aantal dagen na de uitvaart zijn we 

weer terug naar Kenia gevlogen. We 

vonden het moeilijk om onze familie zo 

achter te moeten laten. En de verwerking 

van het verlies kost ons veel energie. 
 

 

Uitpakken!  



 

Er was gelukkig ook goed nieuws. We hebben er meer dan een jaar op moeten wachten 

maar onlangs kwam dan eindelijk de container met onze spullen aan in Kenia! Maanden 

aan papierwerk en wachten op vergunningen is er aan vooraf gegaan en toen moest de 

reis van drie maanden over zee nog beginnen. Het was dan ook een heerlijk moment om 

alles weer terug te zien. Met name onze eigen comfortabele bedden zijn echt een 

verademing. Naud en Annemijn zijn vooral erg blij met hun speelgoed en hun fietsen. 

 

  

 

 

Onze missie 

 

 

Voor onze thuisgemeente GODcentre in 

Voorschoten maakten we dit jaar 

een video update. Dit geeft in het kort een 

mooi beeld van waar we allemaal mee 

bezig zijn hier in Kenia. Bekijk het 

filmpje hier. 

 

 

 

Ondertussen vliegt Joost meerdere keren 

per week naar de verste uithoeken van 

Kenia. Bijvoorbeeld deze groep van 

CITAM (Christ Is The Answer Ministries), 

die hij naar Lokori bracht. Ze gingen daar 

in twee dagen vele potentiële 

ontwikkelingsprojecten in kaart brengen, 

in samenwerking met World Vision. 

 

https://youtu.be/q4mtFGCQRsE?si=p8p4oREHG5Uk8qom
https://youtu.be/q4mtFGCQRsE?si=p8p4oREHG5Uk8qom
https://youtu.be/q4mtFGCQRsE?si=p8p4oREHG5Uk8qom


 

  

 

Joost verbleef ondertussen in een guesthouse in Lokori. Het was mooi om een idee te 

krijgen van hoe het leven daar is. Het is er heel heet (40+) en droog. Sommige mensen 

wonen in hutjes maar er zijn ook simpele huisjes. Alleen al wat betreft voorzieningen als 

schoon water en sanitair is er nog veel verbetering mogelijk en dat was ook het doel van 

deze missie. 

 

 

Joost vloog ook naar de Maasai 

gemeenschap in de moeilijk 

bereikbare Loita Hills aan de grens met 

Tanzania. MAF ondersteunt hier de 

organisatie Red Tribe. We brachten de 

jonge Daniel naar Nairobi voor de 

behandeling van zijn keelkanker. In dit 

filmpje ziet u hoe dat ging. 

 

 

 

Ruth is nog steeds in afwachting van haar 

werkvergunning. Die heeft ze nodig om 

zelf te mogen vliegen. Bijna iedere week 

gaat er iemand van MAF langs bij 

immigrations. Het antwoord is meestal: 

"Kom over twee weken nog maar eens 

terug'. Erg frustrerend! Gelukkig kan Ruth 

wel al veel ondersteunend werk verrichten 

als Head of Safety. 
 

https://www.redtribe.org/our-work/what-we-do
https://youtu.be/wtKBOVr2a-c?si=s109LSg6ZhhdAvHk
https://youtu.be/wtKBOVr2a-c?si=s109LSg6ZhhdAvHk
https://youtu.be/wtKBOVr2a-c?si=s109LSg6ZhhdAvHk


 

 

In Zuid-Soedan zijn onlangs gevechten 

uitgebroken en er wordt gevreesd voor 

een burgeroorlog. De gezinnen van onze 

internationale medewerkers zijn daarom 

uit voorzorg naar Kenia geëvacueerd. 

MAF blijft wel (beperkt) vliegen in Zuid-

Soedan. Een moeilijke en onzekere 

situatie voor onze collega's. Voor Naud en 

Annemijn is het wel leuk dat er op de 

compound nu meer kinderen zijn om mee 

te spelen. 
 

 

 

 

We maken hier zoveel mee, dat het nooit 

allemaal in een nieuwsbrief past! Daarom 

zijn we een WhatsApp kanaal gestart. 

 

Daarin zullen we regelmatig foto's en 

filmpjes delen en kort vertellen wat we 

doen. We hopen dat u daardoor nog veel 

meer met ons kunt meeleven. Wij vinden 

het fijn om u deelgenoot te laten zijn van 

onze missie en mooie avonturen! 

 

U kunt het kanaal volgen via deze link of 

scan de QR code met uw telefoon. 
 

 

Verlof 

Deze zomer, van 25 juni tot 21 augustus, komen we naar Nederland voor ons eerste verlof. 

We houden een korte vakantie, kunnen onze familie en vrienden weer zien en we regelen 

zaken als brevetverlening of nieuwe paspoorten. 

 

Maar we zijn vooral in Nederland om U te kunnen ontmoeten! We zullen 

ontmoetingsmomenten gaan organiseren, waarbij we vertellen over ons werk en uw vragen 

kunnen beantwoorden. De data zullen we nog laten weten maar deze kunt u alvast in uw 

agenda zetten: 

 

https://whatsapp.com/channel/0029VbAF8L3DZ4Ld3MtKvm2N
https://whatsapp.com/channel/0029VbAF8L3DZ4Ld3MtKvm2N
https://whatsapp.com/channel/0029VbAF8L3DZ4Ld3MtKvm2N


 

Meet & Greet: Zondag 29 juni, 13.00 uur, GODcentre Voorschoten 

  

Presentatie? 

Zit u in een kerk, school of een vereniging en denkt u dat we daar tijdens ons verlof iets 

zouden kunnen vertellen over ons werk voor MAF? Laat het ons dan weten 

via: info@mafdewit.nl. We hebben veel mooie ervaringen om met u te delen, ondersteund 

door foto's en video's. 

 

 

Kom bij het ThuisFront Team! 

We worden vanuit Nederland ondersteund door een team van toegewijde mensen: 

Het ThuisFront Team (TFT). 

 

We zoeken een voorzitter. Heb je leidinggevende kwaliteiten en heb je zin om samen met 

ons team onze missie te ondersteunen?  

 

We zoeken ook nog een bedrijven coördinator. Dat is iemand, die op zoek gaat naar 

bedrijven die ons werk financieel zouden willen ondersteunen. 

 

Zou u het leuk vinden om een actie voor fondsenwerving te organiseren? Bijvoorbeeld 

producten verkopen, een spaaractie of een sponsorloop. Of heeft u nog goede ideeën, die 

ons team zou kunnen oppakken? 

Neem dan contact op via: info@mafdewit.nl 

 

 

Helpt u mee? 

Hartelijk dank daarvoor! We hebben bewust geen inzage in wie ons steunt. Maar we zijn 

zeer dankbaar voor alle donaties die ons werk mogelijk maken. Dankuwel! 

Voor ons werk bij MAF ontvangen we geen salaris. De kosten voor huisvesting, scholing 

voor de kinderen, verzekeringen en ons eten worden allemaal betaald uit giften van trouwe 

supporters. Alleen met uw hulp kunnen wij vliegen om mensen te helpen! 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het brengen van hulp en hoop aan mensen, die anders 

onbereikbaar blijven? U regelt het gemakkelijk via onderstaande knop. Uw donatie komt 

100% ten goede aan ons steunfonds, waaruit onze kosten betaald worden. Door de ANBI 

status van MAF zijn uw giften bovendien belasting aftrekbaar. 

mailto:info@mafdewit.nl
mailto:info@mafdewit.nl


Ik help mee! 

 

 

 

Meer weten? 

We zijn benieuwd wat u van deze nieuwsbrief vindt en wat u graag van ons zou willen 

weten! Stuur uw vragen of suggesties naar info@mafdewit.nl 

Tijdens ons eerste jaar in Kenia hebben we nog regelmatig media aandacht gehad in 

Nederland, waar we zeer dankbaar voor zijn! Er viel over ons te lezen in het Reformatorisch 

Dagblad, op NH Nieuws en in het KLM frequent flyer magazine Flying Dutchman. 

 

Dit en meer kunt u terugvinden op onze website: www.mafdewit.nl 

  

 

 

Hoe kunt u betrokken zijn? 

We houden u graag op de hoogte van wat we doen en hoe uw steun ons daarbij helpt. Dat 

doen we middels deze nieuwsbrief. U kunt ons ook volgen 

op WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn. Of neem een kijkje op onze 

website www.mafdewit.nl 

Ik help mee! 

 

  

 

  

 

  

 

https://www.maf.nl/doe-mee/doneer/doneer-de-wit/?bestemming=a1a4H00001DfMn9QAF&naam=fam.%20de%20Wit
mailto:info@mafdewit.nl?subject=Vraag%20of%20suggestie%20voor%20de%20nieuwsbrief
https://mafdewit.us14.list-manage.com/track/click?u=5f410054e98bbcf167ae8df9b&id=d4e003f98b&e=2d2a8814a2
https://whatsapp.com/channel/0029VbAF8L3DZ4Ld3MtKvm2N
https://www.facebook.com/mafdewit
https://www.instagram.com/mafdewit
https://www.youtube.com/@mafdewit
https://www.linkedin.com/in/mafdewit/
https://www.mafdewit.nl/
https://www.maf.nl/doe-mee/doneer/doneer-de-wit/?bestemming=a1a4H00001DfMn9QAF&naam=fam.%20de%20Wit
https://www.mafdewit.nl/nieuws/
https://www.mafdewit.nl/
https://www.facebook.com/mafdewit
https://www.instagram.com/mafdewit


 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

Copyright © 2023 TFC MAF de Wit in samenwerking met MAF NL, All rights reserved. 

U kunt zich hier opgeven voor ontvangst van deze nieuwsbrief.  

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan info@maf.nl of aan MAF 

Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om familie De Wit gaat. 

 

Ons postadres is: MAF Kenya, P.O. Box 21123-00505, Nairobi, Kenya 

Wilt u ons werk financiëel ondersteunen? Dat kan eenvoudig via onze website. 

U kunt ook overmaken op rekeningnummer NL14 ABNA 0105 1965 17 t.n.v. MAF Nederland o.v.v. 

Steunfonds De Wit. Wij ontvangen geen individuele informatie over giften. 

 

 

 

 

  

https://steun.maf.nl/uitgezondenen-nieuws/?ca=701TY00000EVRAYYA5
mailto:info@maf.nl
https://www.mafdewit.nl/help-mee/
https://www.youtube.com/@mafdewit
https://www.linkedin.com/in/mafdewit/
mailto:info@mafdewit.nl
https://whatsapp.com/channel/0029VbAF8L3DZ4Ld3MtKvm2N


 

April 2025 

Hats and winter coats. Not what you would expect from a family in Kenya. The photo was 

taken last January in the Netherlands. The winter sun was shining and we are smiling. But 

the past few months have been a nightmare at times. Yet there were also many beautiful 

moments. You can read all about it in this newsletter. 

 

Though I walk through the valley of the shadow of death, 

I will fear no evil; 

For You are with me; 

Your rod and Your staff, they comfort me. 

 

Psalms 23:4 

 

 

 

The new year started well. Joost's parents 

came to visit us for three weeks during the 

Christmas holidays. They flew with Joost 

to the north of Kenya and we went on 

safari in Amboseli National Park. We also 

made several other trips, such as a visit to 

a daycare center for children in a poor 

neighborhood of Nairobi. 

 

 

  

 

Dark times  

Unfortunately, dark times followed. The 19-year-old daughter of our neighbours (and 

colleagues) at the MAF compound was admitted to hospital, developed complications and 

passed away. A huge shock for all of us. 



 

 

Not long after, we received the news that Annemarie, Joost's sister, had very serious 

cancer and had only 1 to 2 weeks to live. The world seemed to come to a standstill, we 

could not believe this was happening! We packed our things in a hurry and left for the 

Netherlands. 

 

Via our social media we were flooded with offers for accommodation and cars that we could 

use. Our former colleagues at KLM were also very kind to us. Amidst the fear and sadness, 

we truly felt God's presence through all those people who sympathised with us. Thank you 

very much for that! 

 

 

We arrived in the Netherlands in time to 

say goodbye to Annemarie. We are very 

grateful for that. Annemarie passed away 

a week later. A few days after the funeral 

we flew back to Kenya. We found it 

difficult to leave our family behind like that. 

And processing the loss costs us a lot of 

energy. 

 

 

 

Unpacking!  

Fortunately, there was also good news. We had to wait for more than a year, but recently 

the container with our personal belongings finally arrived in Kenya! Months of paperwork 

and waiting for permits preceded it and then the three-month journey by sea had yet to 

begin. It was a wonderful moment to see everything again. Our own comfortable beds in 

particular are a huge blessing. Naud and Annemijn are especially happy with their toys and 

their bikes. 

 

  



 

 

Our mission 

 

 

Earlier this year, we made a video 

update for our home church GODcentre in 

Voorschoten. It gives you a nice picture of 

what we are doing here in Kenya. You can 

watch the video here. 

 

 

 

Several times a week Joost flies to the 

farthest corners of Kenya. For example, 

this group from CITAM (Christ Is The 

Answer Ministries), which he brought to 

Lokori. They went there for two days to 

map out many potential development 

projects, in collaboration with World 

Vision. 

 

 

  

 

In the meantime, Joost stayed in a guesthouse in Lokori. It was nice to get an idea of what 

life is like there. It is very hot (40+) and dry. Some people live in huts but there are also 

simple houses. Just in terms of facilities such as clean water and sanitation, there is still a 

lot of room for improvement and that was one of the goals of this mission. 

https://youtu.be/q4mtFGCQRsE?si=p8p4oREHG5Uk8qom
https://youtu.be/q4mtFGCQRsE?si=p8p4oREHG5Uk8qom
https://youtu.be/q4mtFGCQRsE?si=p8p4oREHG5Uk8qom
https://youtu.be/q4mtFGCQRsE?si=p8p4oREHG5Uk8qom
https://youtu.be/q4mtFGCQRsE?si=p8p4oREHG5Uk8qom


 

 

Joost also flew to the Maasai community 

in the hard-to-reach Loita Hills on the 

border with Tanzania. MAF supports 

the Red Tribe organization here. We 

brought young Daniel to Nairobi for 

treatment of his throat cancer. In this 

video you can see why and how we did 

that. 

 

 

 

Ruth is still waiting for her work permit to 

be issued. She needs it to be allowed to 

work as a pilot. Almost every week 

someone from MAF visits the immigration 

department. The answer is usually: "Come 

back in two weeks". Very frustrating! 

Fortunately, Ruth can already do a lot of 

important work as Head of Safety. 

 

 

 

Fighting has recently erupted in South 

Sudan and there are fears of a civil war. 

The families of our international staff 

members have therefore been 

evacuated to Kenya. MAF will continue to 

fly (limited) in South Sudan. A difficult and 

uncertain situation for our colleagues. For 

Naud and Annemijn it is nice that there 

are now more children to play with on the 

compound. 
 

 

https://www.redtribe.org/our-work/what-we-do
https://youtu.be/wtKBOVr2a-c?si=s109LSg6ZhhdAvHk
https://youtu.be/wtKBOVr2a-c?si=s109LSg6ZhhdAvHk
https://youtu.be/wtKBOVr2a-c?si=s109LSg6ZhhdAvHk


 

 

We experience so much here that it will 

never fit in a newsletter! That is why we 

started a WhatsApp channel. 

 

On it we will regularly share photos and 

videos and briefly tell you what we do. We 

hope that this will allow you to be more 

engaged with us. We are happy to share 

our beautiful mission and adventures with 

you! 

 

You can follow the channel via this link or 

scan the QR code with your phone. 
 

 

 

Home assignment 

This summer, from June 25th to August 21st, we will come to the Netherlands for our home 

assignment. We will have a short vacation, see our family and friends again and arrange 

things like issuing licenses or new passports. 

 

But we are mainly in the Netherlands to meet you! We will organize meetings, where we 

will tell you about our work and can answer your questions. We will let you know the dates, 

but you can already put this one on your calendar: 

 

Meet & Greet: Sunday 29 June, 1 PM, GODcentre Voorschoten 

 

Presentation? 

Are you in a church, school or an association and do you think we could tell something 

about our work for MAF during our visit to The Netherlands? Please let us know 

via: info@mafdewit.nl. We have many beautiful experiences to share with you, supported 

by photos and videos. 

 

Join the HomeFront Team! 

We are supported from the Netherlands by a team of dedicated people: The HomeFront 

Team. 

 

https://whatsapp.com/channel/0029VbAF8L3DZ4Ld3MtKvm2N
https://whatsapp.com/channel/0029VbAF8L3DZ4Ld3MtKvm2N
mailto:info@mafdewit.nl
https://whatsapp.com/channel/0029VbAF8L3DZ4Ld3MtKvm2N


 

We are looking for a chairman/woman. Do you have leadership qualities and would you 

like to support our mission together with our team? 

 

We are also looking for a business coordinator. That is someone who will look for 

companies that would like to support our work financially. 

 

Would you like to organize a fundraising campaign? For example, selling products, 

money collection or a sponsor run. Or do you have any good ideas that our team could pick 

up? 

 

Then contact us via: info@mafdewit.nl 

 

 

Would you like to help? 

Thank you very much for that! We deliberately have no insight into who supports us. But we 

are very grateful for all donations that make our work possible. Thank you! 

We do not receive a salary for our work at MAF. The costs for housing, schooling for the 

children, insurance and our food are all paid for by donations from loyal supporters. Only 

with your help we can fly to help people! 

Would you also like to contribute to bring help and hope to people who otherwise remain 

inaccessible? You can easily arrange this by clicking the button below. 100% of your 

donation goes into our support fund, from which our expenses are paid. In many countries 

your donations are tax deductible. 

I want to help! 

 

 

 

Like to see more?  

We are curious about what you think of this newsletter and what you would like to know 

from us! Send your questions or suggestions to info@mafdewit.nl. 

 

During our first year in Kenya, we regularly received media attention in the Netherlands, for 

which we are very grateful! We were featured in the Reformatorisch Dagblad, on NH 

Nieuws and in the KLM frequent flyer magazine Flying Dutchman. 

 

You can find this and more on our website: www.mafdewit.nl 

mailto:info@mafdewit.nl
https://www.mafdewit.nl/en/help-mee/
mailto:info@mafdewit.nl
https://www.mafdewit.nl/en/


  

 

 

How can you be involved? 

We would like to keep you updated about what we are doing and how your support helps 

us. We will do that through this newsletter. You can also follow 

us on WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube and LinkedIn. Or take a look at 

our website www.mafdewit.nl 

I want to help! 

 

 

https://whatsapp.com/channel/0029VbAF8L3DZ4Ld3MtKvm2N
https://www.facebook.com/mafdewit
https://www.instagram.com/mafdewit
https://www.youtube.com/@mafdewit
https://www.linkedin.com/in/mafdewit/
https://www.mafdewit.nl/
https://www.mafdewit.nl/en/help-mee/
https://www.mafdewit.nl/en/nieuws/

