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Beste familie, vrienden en bekenden, 

 

Wanneer alle passagiers en bagage aan boord zijn, de deuren gesloten en de motoren 

gestart zijn, vraagt de piloot aan de verkeerstoren toestemming om te taxiën naar de 

landingsbaan. Het vliegtuig is nog niet helemaal vertrokken, maar komt al wel in 

beweging. 

 

Hoewel wij thuis verre van gereed zijn met opruimen en inpakken, hebben we al wel 

het gevoel dat nu alles in beweging komt voor ons vertrek naar Oeganda in augustus.  

 

Veiligheidstraining en Oriëntatie 

In februari mochten wij met ons gezin voor ruim drie weken naar Australië. In de eerste 

week hebben we familie bezocht in het Zuiden en konden we bijkomen van de jetlag. 

De tweede week stond in het teken van veiligheidstraining. 

 

Met een groep mensen van MAF hebben we verschillende scenario’s geoefend die 

levensbedreigend kunnen zijn als je niet op de juiste manier reageert. Denk hierbij aan 

een gewapende overval, autodiefstal of een schietpartij. Maar ook vaker voorkomende 



 

scenario’s kwamen voorbij als grenscontroles, politiestops langs de weg en omkoping. 

Het waren intensieve, maar leerzame dagen.  

In de derde week zaten we met een groep nieuwe MAF medewerkers in een mooie 

lodge in de buurt van Cairns voor de oriëntatieweek van MAF International. Hier 

hebben we in lessen en workshops meer geleerd over de missie en visie van MAF, 

maar ook over het goed aarden en floreren in een programma als gezin. 

 

Voor Luca en Sem was er een kinderprogramma, waarin aandacht was voor de 

overgang die zij meemaken. We mochten weer veel mooie mensen leren kennen die 

hun ervaring op het zendingsveld konden delen. Mede door de zomerwarmte en de 

prachtige natuur, hebben we genoten van onze tijd in Australië.  

 

 

 

  

 

   

Planning en uitzenddienst 

Nu we richting augustus kunnen denken voor de verhuizing naar Oeganda, kunnen 

we ook concreet gaan plannen. Eind maart en begin april zal Niels met zijn Line Pilot 

Standardization (LPS) bezig zijn in Teuge. Aansluitend hoopt hij zijn type-rating te 

halen voor de Cessna Caravan. Niels heeft tot nu toe alleen nog gevlogen met zijn 

Europees brevet. Dit brevet kan echter niet gebruikt worden om in Oeganda voor MAF 



 

te vliegen. Daarom zal hij eind mei nog een week naar Oeganda moeten voor een 

examen voor het Oegandese brevet.  

Een ander mooi moment op de planning is onze uitzenddienst. Deze staat met de Sint 

Jansgemeente in Gouda gepland voor 13 juli om 10.00 uur in de Sint Janskerk.  

 

 

 

  

 

   

Thuis 

Nu alles qua planning in beweging komt, zien we ook dat er thuis nog heel veel moet 

gebeuren. Naast heel veel lijstjes maken en vaccinaties regelen, zijn we thuis bezig 

met het uitzoeken en inpakken van onze spullen. Er zijn veel zaken waar we over na 

moeten denken. Welke dingen laten we bijvoorbeeld in Nederland achteren, wat willen 

en kunnen we mee nemen naar Oeganda in de verscheping? Verder willen we 



 

proberen ons huis te verhuren als we in het buitenland wonen, maar dit brengt nog de 

nodige uitdagingen met zich mee.   

We zijn heel dankbaar dat Luca vanaf juni nog een periode naar de basisschool kan. 

Hij heeft daar zelf veel zin in en het geeft ons thuis wat meer ruimte en rust voor het 

inpakken.  

Wat betreft onze lijst voor verscheping kunt u heel concreet meehelpen, want we zijn 

nog op zoek naar een aantal praktische zaken. Zie hiervoor ondergenoemde lijst. 

Mocht u of iemand die u kent ons hiermee kunnen helpen, dan horen wij dit graag. 

Alvast dank. 

 

  

 

Lijst met praktische zaken  

• Zomerkleding voor jongens maat 110, 116 en 122 (korte mouw, korte broek, 

zomerjas) en schoenen maat 28-31 (lage, zomerschoenen)  

• Oude matrassen (ideaal voor opvulling bij verscheping)  

• Autostoeltjes zonder isofix  

• Stevige (plastic) opslagdozen voor verscheping   

• Lichtgewicht koffers of reistassen  

• Kinderboeken (om uit voor te lezen en zelf te lezen)  

• Kinderfiets vanaf 4 jr. (14/16 inch)  

 

 

 



 

 

 

 

 

Ondersteunen door gebed 

Ontvangt u naast de nieuwsbrief ook graag de gebedsbrief? Stuur dan een mail naar 

gebed-blokfamilie@outlook.com. 
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