
 

Gebedsbrief mei: (on)mogelijk?! 

“Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.” Lukas 18:27 

Beste bidder, 

Dit vers staat vaak op tegeltjes, op kaartjes of muurschilderingen. We sturen het rond als 

bemoediging in moeilijke tijden. Een vers dat veel zegt. Als we weer eens in de grondtekst kijken, 

vinden we een interessante definitie van het woord “mogelijk”. Het Griekse woord dunatos betekent 

eigenlijk “sterk, machtig, krachtig” en beschrijft dat iets mogelijk is dóór de kracht die iemand heeft. 

Wel of niet mogelijk wordt dus niet bepaald door omstandigheden, maar door de kracht van diegene 

die het uitvoert. Het verbaast ons dan niet dat God meer kracht heeft dan wij en voor Hem dingen 

wel mogelijk zijn die voor ons niet mogelijk zijn.  

Maar daar blijft het niet bij. De kracht van God woont ook in ons. Wanneer we verder kijken naar het 

zelfstandige naamwoord dynamis wordt dit gegeven nog duidelijker. Dit woord betekent “het 

vermogen om te presteren". En dan specifiek: “voor de gelovige, de kracht om iets te bereiken door 

de kracht van de Heer te gebruiken.” Dus kracht door Gods kracht. Op deze manier valt een vers als 

“Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.” (Fil. 4;13) op zijn plek. God geeft de 

kracht om te volbrengen. Niet onze omstandigheden, discipline, training. Het is Gods kracht. Wat wij 

wel kunnen doen? Geloven! Dan zijn zelfs dingen mogelijk die eerst onmogelijk leken: “Als u kunt 

geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.” (Mk. 9:23).  

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF Nederland 

 
Boodschappen thuisbezorgd  
Dank mee voor belangrijke vluchten die boodschappen voor zendelingen bezorgen. Bid dat deze 
dienst hun leven en werken zal vereenvoudigen en zij zo weer tot zegen kunnen zijn. Werken in 
afgelegen gebieden betekent voor veel zendelingen dat ook hun eigen bevoorrading lastiger is dan 
elders. MAF biedt uitkomst, en dan niet alleen in het vervoer maar ook in het bezorgen van de 
boodschappen. Zo zorgen in Zuid-Soedan een aantal vrouwen van MAF-gezinnen dat de 
boodschappen worden gehaald en ingepakt. Mieke de With is een van hen: “Dit zijn boodschappen 
voor zendelingen die in de grensgebieden werken. Ze hebben een vlucht gecharterd voor 
zonnepanelen en hebben ons om zoveel mogelijk boodschappen gevraagd om het vliegtuig op te 
vullen”. Het team ziet een toename in de vraag om boodschappen, omdat zendelingen kampen met 
een gebrek aan beschikbaarheid en hoge marktprijzen. Ook de oorlog in Soedan heeft hier invloed 
op. Bid dat de boodschappen een bron van gezonde voeding zijn voor degenen die het Evangelie in 
afgelegen gebieden delen. Dank voor de MAF-vrouwen die dit belangrijke werk doen en bid dat we 
zo zendingsgezinnen kunnen blijven ondersteunen en bemoedigen. 
 
Hoop op definitieve sluiting zaak Ryan Koher 
Bid dat de zaak rondom Ryan Koher volledig geseponeerd wordt en het gezin terug kan keren naar 

Mozambique. Dank voor een waardevolle tijd van samenzijn en bemoediging in Amerika.  

Op 4 oktober 2023 keerden Ryan en Annabel Koher samen met hun twee jongens terug naar de 

Verenigde Staten. Dit werd toegestaan door een Mozambikaanse rechter, ondanks het voortdurende 

onderzoek tegen Ryan. Er bestaat nu voorzichtig optimisme dat het onderzoek in juni 2024 zal 

worden afgerond en er geen verdere aanklacht wordt ingediend. In mei eindigt hun verlof en zal 

Ryan in de MAF-hangaar in Amerika werken totdat ze terug kunnen keren naar Mozambique. Dit is 

het geval zodra de zaak volledig geseponeerd is. Dank voor de aanhoudende bemoediging en troost 

voor Ryan en Annabel. Bid dat het onderzoek in juni zal worden afgerond en de aanklacht tegen Ryan 



 

niet langer zal worden doorgezet. Bid dat het gezin terug kan keren naar Mozambique waar ze ernaar 

uitkijken om weer relaties op te bouwen en als boodschappers van Christus te dienen. 

 

Voetballen die jonge levens veranderden 

Dank voor het bijzondere sportevangelisatieproject in Madagaskar. Dank dat veel jongeren hierop 

afkomen en het Goede Nieuws kunnen horen. Bid dat de woorden die ze hebben gehoord in hun 

harten zullen landen. Het team van de Church Sports and Recreation Ministries (CSRM) vloog naar 

de Melaky-regio met in hun bagage voetballen, basketballen en een berg aan enthousiasme. Hun 

aanpak trekt veel jongeren en geeft hen de mogelijkheid het Evangelie te delen. Njaka vertelt: “Toen 

de kinderen de voetballen zagen die we hadden meegenomen, kwamen ze meteen naar ons toe en 

speelden met ons.” Vervolgens kwamen ook de ouders en ouderen om te kijken en iedereen hoorde 

die dag het Evangelie. Daarnaast werden er Bijbels uitgedeeld. De aanvankelijke twee dozen waren 

zo leeg, dus bracht MAF met de volgende vlucht nog eens twaalf extra dozen mee. Zelfs de lokale 

leider van de gemeenschap bekeerde zich tot Christus. Dank voor dit wonder en bid dat hij een 

positieve invloed op de gemeenschap zal hebben. Dank ook voor de mogelijkheid om CSRM naar de 

Melaky-regio te vliegen, dit bespaarde hen een reis van ongeveer een week. Bid voor hun reizen die 

nog gepland staan dit jaar. 

 

“Ik kan weer zien!” 

Dank mee voor de bijzondere operaties die in Kenia hebben plaatsgevonden en niet alleen het 

zicht, maar ook de waarde van de mensen hebben hersteld. Bid dat hun herstel in zicht hen naar 

de ware Arts zal wijzen. Tranen van vreugde wellen op in haar ogen als de chirurg het verband 

verwijdert. Fatima ziet de gezichten van haar dierbaren voor het eerst in lange tijd weer helder en 

duidelijk. De staaroperatie heeft haar terug in het leven gebracht. Ook Hussein weet wat het 

betekent als je zicht je verlaat. Hij vertelt dat zijn vrouw Amina zijn ogen was geworden. De stemmen 

van zijn kleinkinderen leidden hem elke dag naar zijn kudde vee. Nu zijn gezichtsvermogen is 

hersteld, kan hij eindelijk weer zelf voor zijn gezin zorgen. MAF-piloot Daniel Loewen-Rudgers vloog 

een aantal oogspecialisten van de Fred Hollows Foundation naar de noordoostelijke gemeenschap 

Mandera. Tijdens hun vijfdaagse verblijf konden zij 250 operaties uitvoeren om het 

gezichtsvermogen van mensen te herstellen. Dank voor de goede samenwerking om deze operaties 

uit te voeren. Bid voor bescherming van de bewoners tegen oogziekten. Dr. Ochieng benadrukt dat 

infecties vaak oorzaak zijn voor oogziektes versterkt door zonnestraling en stoffige omgeving.   

 

Voor verdere gebedspunten 

• Dank voor het werk van MATC (de vliegschool voor MAF-piloten) en bid voor hun trainingen.  

• Blijf bidden voor de MAF Open Dag op 6 juli, dat de voorbereidingen goed zullen verlopen en 

het een dag tot Gods eer mag worden.   

• Prijs God voor de eerste vlucht naar een nieuwe landingsbaan in Naliel, Zuid-Soedan. 

• Dank voor een team van vliegtuigmonteurs die naar Timor-Leste zijn gereisd om onderhoud 

aan twee vliegtuigen te plegen. 

• Bid voor openstaande vacatures bij MAF Nederland. We zoeken medewerkers voor de 

afdelingen relatiebeheer en evenementen.  

 

 

    Dank u wel voor uw trouwe gebed.  


