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Gelukkig 

weer wat 

regen!

Blij nieuws!
We beginnen deze nieuwsbrief met blij nieuws: we mogen 
ons vierde kindje verwachten! Tot zover gaat alles geluk-
kig goed. Dit is ook de reden dat we iets eerder met verlof 
komen dan gebruikelijk is. Rianda hoopt de eerste week van 
juni af te reizen met de jongens en Joop een week of drie 
later. We zijn blij dat we weer in het vertrouwde verlofhuis in 
de Zuidweg mogen verblijven.
Schreven we vorige nieuwsbrief over de natte tijd die aan-
gebroken was, dat was slechts van heel korte duur. Het is 
inmiddels al maandenlang droog, veel te droog! We moe-
ten zelfs bijna dagelijks de planten in de tuin water geven, 
anders redden ze het niet. Het waterpeil van de rivieren in 
het binnenland is extreem laag. Op veel plekken kan er niet 
meer gevaren worden. Door het gebrek aan water groeien 
de gewassen op de kostgrondjes ook niet goed. En dat kan 
straks gevolgen hebben voor de mensen. Op het moment dat 
we deze nieuwsbrief schrijven, zijn gelukkig weer de eerste 

regenbuien gevallen! 
Bijbelschool Weejo gaat vanaf 15 
maart weer van start. Deze keer 
zullen er ruim 80 deelnemers zijn, 
waarvan er bijna 60 door ons moe-
ten worden ingevlogen vanuit acht 

verschillende dorpen. Deze kerkleiders zullen twee weken 
lang onderwijs ontvangen, waarna ze weer terugkeren naar 
hun dorpen. Het grote aantal deelnemers betekent een flinke 
voorbereiding waar we al wekenlang mee bezig zijn. Ook 
zullen we een paar nachtjes in het binnenland blijven slapen, 
zodat we geen onnodige vliegtijd kwijt zijn door iedere keer 
terug naar de stad te moeten vliegen.
Ons leven thuis is soms best een avontuur. We zitten ’s 
avonds rustig op de bank als er ineens een geweerschot 

vlakbij klinkt, gevolgd door een vreugdekreet. Ik ga gauw 
buiten kijken en zie de buurman en buurjongen driftig in de 
weer in de watergang. De buurman staat tot aan z’n kin in 
het water en is bezig een aangeschoten kaaiman de kant op 
te krijgen. Even later ligt de kaaiman inderdaad op het droge. 
Tevreden en met een grote glimlach berekent de buurman 
snel dat er wel vijf tot zeven kilo vlees vanaf gehaald kan 
worden. We kijken er naar uit!

De buurman tot aan z’n kin in het water
om een kaaiman de kant op te krijgen

Even pauze onderweg
Even pauze onderweg

Kaaiman gevangen!
Kaaiman gevangen!
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Deze nieuwsbrief wordt gesponsord.
De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte 
te houden van de ervaringen van de familie 
Van Weele. De verzending van de Nieuws-
brief wordt verzorgd door de Thuisfrontcom-
missie in samenwerking met MAF Nederland. 
Als u zich op wilt geven voor ontvangst van 
de nieuwsbrief of Joop & Rianda als sup-
porter wilt ondersteunen, dan kunt u zich 
aanmelden via de website www.maf.nl
Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag 
etc.) kunt u doorgeven aan
adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Post-
bus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat 
het om de familie Van Weele gaat.

TFC Van Weele 
TFCvanweele@gmail.com
Arjan de Dreu
Arno Witsel
Huub Weststrate

Annelies Zuijdweg
Hanneke Sinke

Joop en Rianda van Weele
tel. 0611 46 2017, joopenrianda@gmail.com
Postadres:
MAF Suriname, t.a.v. fam. Van Weele 
P.O. Box 2031, Paramaribo, Suriname

Giften steunfonds:
NL28 ABNA 0428 503861 t.n.v.
MAF Nederland, o.v.v.  
Steunfonds Van Weele

Onze uitzending wordt mede 
mogelijk gemaakt door Zending 
Gereformeerde Gemeenten 
(www.zgg.nl)

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digitaal/
op papier? Ga dan naar de website www.maf.
nl, zoek onze pagina bij Internationale Staf en 
schrijf je in.

Hartelijke groet,
Joop en Rianda
Joas, Tom en Koen

Rianda
School houdt me op een positieve manier bezig. Ik geniet van de contacten die 
ik daar heb en het werk wat ik mag doen. Alle feesten van elke bevolkings-
groep en religie worden gevierd. Dus ook het Paasfeest. Op school mag ik 
daarom het Paasverhaal vertellen. Bidden jullie mee dat Gods Geest aanwezig 
zal zijn en harten wil raken van zowel leerkrachten als leerlingen? Waar ik 
ook van geniet is om vriendjes van school thuis uit te nodigen. Dat is hier in 
Suriname niet de gewoonte. Maar als relaties met ouders gebouwd zijn, ont-
staat daar ruimte voor. Tijdens de maaltijd ontstaan dan soms interessante 
gesprekken naar aanleiding van het Bijbelverhaal. Bijvoorbeeld over schep-
ping en evolutie. 
Ook medische zaken bleven ons niet vreemd. De afgelopen maanden zijn de 
kinderen vaak ziek geweest. Daarnaast kwamen ook vervelende tropische 
kwaaltjes om de hoek kijken. Zo had Koen last van (ring)worm. Op zich goed 
te behandelen, maar het zette helaas door. Daarna hebben we er te lang mee 
gelopen en ontstonden er ontstekingen. Uiteindelijk is het weggegaan, maar 
we hadden nog steeds niet echt de goede behandeling gevonden. Een paar 
weken terug begon het opnieuw. Toen zijn we gelijk naar een dokter gegaan in 
wie ik wat meer vertrouwen had. Om 7.00 uur vertrokken we richting school, 
daarna gingen Koen en ik naar de huisarts. We zaten er om half 8. Een half 
uur te vroeg, zodat ik zeker wist dat we de eerste zouden zijn. De dokter 
gaf een recept mee voor zalf en tabletten. Vervolgens moet je dan zelf op 
zoek naar de apotheek die de zalf heeft. Ik ben er heel wat langs geweest en 
daarna de wat verder uit de buurt liggende apotheken gebeld. Wat bleek? De 
grondstoffen waren niet meer in het land. Toen heb ik de huisarts geappt en 
gevraagd om een vervangend middel. Het einde van de ochtend naderde, het 
weekend kwam eraan. En ik wilde het zo graag nog voor het weekend hebben. 
En ja hoor, ik kon een nieuw recept afhalen. Mét het recept bij me eerst de jon-
gens om 13.00 uur opgehaald van school en toen gelijk doorgereden naar een 
apotheek in de stad die deze grondstoffen voor dit recept had liggen. Wachten, 
wachten, wachten... Maar uiteindelijk waren we om 15.00 uur thuis mét zalf. 
Soms baal ik er van als het zo lang duurt. Maar ondertussen ben ik er wel op 
ingesteld. Vooraf weet je wat je die dag moet plannen naast het doktersbe-
zoek: niets dus… Want door de hitte ben je dan om 15.00 uur helemaal op en 
wil je lekker even afkoelen en uitrusten bij de airco en op je bed. 

Vanuit de TFC
Komende zomer hopen Joop en Rianda met de kinderen weer naar Nederland 
te komen. Als alles goed mag gaan, zal in die periode een nieuw kindje binnen 
het gezin verwelkomd worden. We wensen Rianda samen met Joop een goede 
zwangerschap toe en bidden om gezondheid, groei en voldoende energie.
De afgelopen TFC vergadering hebben we de voorbereidingen, die nodig 
zijn voor hun komst, besproken. We zijn blij dat het huis in de Zuidweg weer 
beschikbaar is. Familie Weststrate, bedankt!
Goed om alvast te noteren in uw agenda: D.V. vrijdagavond 28 juni is er een 
gemeenteavond in de Gereformeerde Gemeente van Krabbendijke. Joop houdt 
dan weer een inleiding over de gebeurtenissen en het werk in Suriname. 
Er staat ook weer een aantal acties op de planning. 
D.V. woensdag 3 april wordt de kledingbeurs met zomerkleding georganiseerd. 
Er zal weer volop keuze zijn voor klein en groot, jong en oud. De voorbereidin-
gen zijn in volle gang. 
D.V. zaterdag 22 juni staat het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi gepland. De 
inschrijving voor het aanmelden staat inmiddels open. We hopen op veel 
enthousiaste mensen om er met elkaar een gezellige en sportieve dag van te 
maken. Fijn dat familie van Weele er dan bij kan zijn! 
Wij bedanken iedereen die zich telkens weer met zoveel enthousiasme inzet 
om de organisatie van deze acties op zich te nemen. Het is van onmisbare 
waarde om het werk van Joop en Rianda en MAF in Suriname mogelijk te 
maken.

Koen met de buurjongen aan de 
Koen met de buurjongen aan de warme chocomelwarme chocomel


