
 

Gebedsbrief maart: ontvangen als een kind 

“Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet 

binnengaan.” Lukas 18:17 

Beste bidder, 

‘Ontvangen als een kind’. Die uitspraak heb ik nog niet zo vaak gehoord. Wel kennen we allemaal de 

gevleugelde uitdrukking: ‘geloven als een kind’. Interessant genoeg, staat deze uitspraak echter niet 

letterlijk in de Bijbel. Ze is ontleend aan bovenstaande Bijbeltekst evenals aan Mattheüs 18:3: “En Hij 

zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der 

hemelen beslist niet binnengaan.”  

Veranderen, worden en ontvangen als kinderen. Hoe doen we dat? De context van beide verzen 

biedt een verstopte aanwijzing. In beide tekstgedeeltes spreekt Jezus namelijk over vernederen. Het 

Griekse woord voor vernederen tapeinoó beschrijft het volledig afhankelijk maken van de Heer. Dit in 

het vertrouwen dat Hij groter, machtiger en liefdevoller is dan ieder mens en vooral dan wijzelf. 

Kinderen hebben van nature dit beeld van ‘grote mensen’ en durven daarom makkelijk te 

vertrouwen, zich afhankelijk op te stellen én te ontvangen. Ten minste, heb ik nog geen kind gezien 

dat uit beleefdheid een cadeautje afslaat… Veel meer pakt het kind het cadeautje met beide handjes 

stevig vast en laat het niet meer los. Misschien kunnen ook wij ons oefenen in ‘ontvangen als een 

kind’. Wellicht maken wij ons zelfs pas écht afhankelijk als we zo ontvangen? Dit doet me denken aan 

de zoon van een bekende die ’s avonds voor het slapengaan vol vertrouwen – en tegen alle 

weersverwachtingen in – het volgende bad: “Dank U wel, Heere, dat het morgen gaat sneeuwen.” 

Laten we met dit vertrouwen gaan bidden en dankbaar zijn met alles wat we mogen ontvangen.  

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF Nederland 

 
Geen brandstof meer 
Bid mee voor een ernstig brandstoftekort in Papoea-Nieuw-Guinea. Bid dat de actuele voorraden 
aangevuld zullen worden en alle nodige vluchten uitgevoerd kunnen worden. Bid dat er een 
duurzame oplossing voor het tekort zal worden gevonden. Er heerst op dit moment een 
brandstofcrisis in Papoea-Nieuw-Guinea. De enige brandstofleverancier van het land heeft 
aangekondigd dat de voorraad op is. Het gevolg is dat de spanningen in het land toenemen. Ook de 
brandstofvoorraad van MAF slinkt. Er is nog voorraad voor een kleine maand vliegen. Wat dit 
betekent voor de vliegoperatie kan iedereen zich voorstellen. We hopen en bidden niet op het punt 
te komen dat levensreddende vluchten geannuleerd en vaste vliegprogramma’s gestaakt moeten 
worden. Bidt u mee? Bid ook voor vrede in het land. De afgelopen maanden zijn er vaker berichten 
geweest over onrust en stammenconflicten. Die situatie kan door de brandstofcrisis verder 
escaleren. Bid dat God Zijn vrede laat neerdalen. 
 
De vreugde van de Heer is jouw kracht 
Dank voor een waardevolle vlucht die onlangs in Zuid-Soedan is uitgevoerd om evangelisatie- en 
ontwikkelingswerk te ondersteunen. Bid dat Gods Woord dat gezaaid is niet leeg terugkeert. 
Pastor Samuel Yamba vloog met MAF naar Kapoeta in het zuidoosten van Zuid-Soedan. Dankzij zijn 
evangelisatiewerk zijn de mensen in deze plaats bemoedigd en – ondanks de ontberingen die ze 
ervaren – zijn degenen die Jezus als Heer en Verlosser hebben erkend, vervuld van grote vreugde. 
Het MAF-vliegtuig kon daarnaast ook praktische hulp bieden door waterleidingen en ander materiaal 
te leveren. Daardoor kreeg de gemeenschap toegang tot schoon water. Bid dat het Evangelie verder 
verspreid mag worden en mensen er ontvankelijk voor blijven. Dank en bid dat MAF-vluchten deze 



 

ontwikkelingen kunnen blijven ondersteunen door de zendelingen en hun uitrusting naar moeilijk 
bereikbare plaatsen te vliegen. Bid dat de gezondheidsstatus van de gemeenschap in Kapoeta op 
lange termijn zal verbeteren nu ze schoon drinkwater hebben.   
 
Verbinden met de buitenwereld 
Dank mee voor de vijf landingsbanen die MAF de afgelopen tijd in Papoea-Nieuw-Guinea kon 
openen. Bid dat deze landingsbanen tot zegen voor de (omliggende) dorpen mogen zijn. Gelegen 
aan de rand van een bergtop in de hooglanden van Papoea-Nieuw-Guinea ligt een dorp genaamd 
Sikoi. Het dorp ligt zo afgelegen dat er sinds lange tijd geen leraar of gezondheidswerker meer is 
geweest, waardoor veel mensen onderwijs en gezondheidszorg mislopen. Dat gaat allemaal 
veranderen nu Tim Neufeld voor het eerst met een vliegtuig op de nieuwe landingsbaan is geland. De 
lokale leider, Enn Gandi, geeft aan hoe dankbaar hij God is voor de mogelijkheid om uit hun 
isolement te stappen en verbinding te maken met de buitenwereld. Piloot Tim voegt toe: “Sikoi is 
een bijzonder geïsoleerde gemeenschap en ik ben erg dankbaar om te zien welke impact dit moment 
op hen gaat hebben.” Bid dat de gemeenschap van Sikoi met elke landing van een vliegtuig herinnerd 
wordt dat ze niet vergeten zijn. Bid dat ze God zullen prijzen voor Zijn trouw aan hen. Bid dat 
onderwijs en de gezondheidszorg snel beschikbaar zullen komen voor de bevolking van Sikoi. 
 
Niet op het menu 
Dank mee voor een initiatief van organisaties die zich inzetten tegen de illegale verkoop van vlees 
van beschermde diersoorten. Bid dat hun werk ten goede zal komen aan het beschermen van Gods 
schepping. Comfort Davies heeft haar gezin zo’n twintig jaar lang onderhouden door illegaal 
‘bushvlees’ te verkopen. Nu voert ze juist campagne om deze illegale handel te stoppen. 
Chimpansees, apen, olifanten en andere beschermde diersoorten staan op de zwarte lijst. “Ik ben 
gestopt bushvlees te verkopen vanwege de liefde voor ons land Liberia. Nu reizen we rond en geven 
we lokale verkopers van bushvlees onderwijs. We leren hen over de verschillende diersoorten 
waarop wordt gejaagd en het belang van deze dieren voor het bos. Zonder MAF zou het moeilijk zijn 
om de handel met bushvlees te stoppen. Onze reizen naar de afgelegen dorpen dragen vrucht, de 
illegale handel neemt af!” Dank voor het succes van het werk van Comfort en haar team. Bid dat 
MAF een blijvende bijdrage mag leveren aan de bescherming van Gods schepping. 
 

Verdere gebedspunten 

• Dank voor een recente vlucht in Timor-Leste die een zwangere vrouw met complicaties veilig 

naar het ziekenhuis op het vasteland kon brengen, waar ze later beviel van een meisje. 

• Bid voor dorpelingen in Tanzania, die vanwege de recente regenval moeite hebben om de 

grasbanen te onderhouden tot op een veilig niveau.  

• Bid voor het team in Mozambique dat werkt aan de uitbreiding van samenwerkingen op het 

gebied van medische diensten, waardoor meer mensen medische zorg kunnen krijgen. 

• Dank en bid voor Gods bescherming op alle vluchten die dagelijks op de meest verschillende 

plekken worden uitgevoerd.  

• Blijf bidden voor het vinden van geschikte directeuren voor onze vier MAF-programma’s in 

Liberia, Papoea-Nieuw-Guinea, Suriname en Zuid-Soedan. 

 

 

 

 

 

Dank u wel voor uw trouwe gebed.  

 


