
 

Gebedsbrief februari: etiquette van het bidden 

“Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want 

ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.” 

Lukas 18:14 

Beste bidder, 

De afgelopen keer besprak ik het verhaal van de weduwe en de onrechtvaardige rechter. Ik 

moedigde u en mezelf aan om onze blik te allen tijde te richten op de Heer en niet op het probleem 

dat ons kwelt. Wat ziet u dan voor zich? In mijn eigen gedachten vormt zich automatisch het beeld 

van een opgeheven blik naar de hemel. Wellicht is dit geïnspireerd door Psalm 121:2: “Ik sla mijn 

ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.” Toen ik mijn studie in Lukas 18 voortzette, 

betrapte ik mezelf hierop. Jezus vervolgt Zijn verhaal van de weduwe met het verhaal over de 

farizeeër en de tollenaar die naar de tempel komen. Over de tollenaar staat geschreven: “En de 

tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar 

sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig.” (Lukas 18:13).  

De tollenaar durft zijn ogen niet eens naar de hemel op te slaan. Wellicht voelt hij zich niet waardig 

genoeg omdat hij beseft dat hij in zonde leeft. Misschien is hij bang voor Gods oordeel en durft Hem 

niet ‘in de ogen te kijken’. Misschien gaat hij gebukt onder zijn eigen schuldgevoelens en onder de 

afwijzing van anderen en heeft hij simpelweg geen kracht meer om zijn hoofd op te heffen… Wat de 

reden ook mag zijn, hij stort zijn hart uit bij God, is zo radicaal eerlijk als het maar kan en legt zijn 

leven in Gods hand. En dat is wat telt, want hij gaat gerechtvaardigd naar huis. Hoe mooi het beeld 

ook is van een eerbiedig opgeheven blik naar boven. Als dezelfde eerbied zit in een gebogen hoofd, 

schijnt ook dat goed te zijn. “De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden 

van geest.” (Psalm 34:19). 

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF Nederland 

 
Een mooie dag voor de Moi 
Prijs God voor de voltooiing van de vertaling van het Nieuwe Testament voor de Moi-stam op 
Papoea, Indonesië. Bid dat hun vreugde over Gods Woord elke dag zal toenemen en dat de 
woorden die zij lezen in hun harten mogen wortelen. Het jaar kon voor de Moi-stam niet beter 
beginnen: zij kregen het Nieuwe Testament in hun eigen taal! Drieëntwintig jaar geleden landden er 
voor het eerst zendelingen in dit extreem afgelegen gebied. Nu, twee decennia later, kijken ze terug: 
opbouwen van vriendschappen, leren en op schrift zetten van de taal, het vertellen van het Evangelie 
en het vertalen van de Bijbel. Vol blijdschap en dankbaarheid over deze mijlpaal ontvangt de Moi-
stam Gods Woord in hun moedertaal. Dank mee voor het werk dat deze zendelingen, maar ook de 
vertalers op zoveel andere plekken, verrichten om Gods Woord toegankelijk te maken voor iedereen. 
Bid dat dit Woord leidend zal zijn in hun levens en hen licht, vreugde en redding zal brengen. Dank 
God dat de MAF-vliegtuigen dit belangrijke werk mogen ondersteunen en bid dat we samen ieder 
mens mogen bereiken met Zijn Woord. 
 
Verwonderd! 
Dank met ons mee voor een fantastische financiële jaarafsluiting. Prijs de Heere voor Zijn trouw en 
dank voor iedereen die in financiën, gebed, tijd of op andere manieren bijgedragen heeft aan het 
werk van MAF in 2023. Toen de laatste boeking voltooid was, konden onze financiële medewerkers 
hun ogen niet geloven. Dezelfde verbazing stond vervolgens op de gezichten van de andere collega’s 
geschreven. Ook in 2023 mochten we boven het gehoopte bedrag aan giften uitkomen en kunnen 



 

daarmee meer vluchten en hulp mogelijk maken dan verwacht. We zijn er stil van en danken God. 
Dankt u mee? Ook is inmiddels bijna de helft van het vliegtuig voor Madagaskar bij elkaar gespaard. 
Hoe bijzonder is dat! Bidt u mee dat ook de andere helft van het vliegtuig bij elkaar mag komen, 
zodat we weer dertig jaar hulp kunnen bieden aan de mensen in Madagaskar?  
 
Prenatale zorg in Tanzania 

Dank voor de maandelijkse Kilimatinde-safari in Tanzania. Dank God dat dit initiatief bijdraagt aan 

een duurzame verbetering in de gezondheid van moeders en kinderen. Bid voor de gezondheid van 

de patiënten en voor kracht voor het medische personeel. MAF-piloot Mark Liprini heeft weer een 

team van evangelisten en verpleegkundigen aan boord. Hij vliegt hen naar drie afgelegen dorpen in 

Tanzania. Tijdens de driedaagse medische safari worden prenatale zorg en voorlichting voor 

zwangere vrouwen geboden. Ruth Kambenga, coördinator van de Kilimatinde-safari's, zegt: “Zonder 

MAF-vliegtuigen kunnen mensen niet gemakkelijk gezondheidszorg krijgen. MAF heeft bijgedragen 

aan het terugdringen van de moeder- en kindersterfte omdat ze elke maand medische zorg helpen 

geven.” Naast de medische zorg staat ook geestelijke zorg centraal. Afgelopen oktober kwamen 92 

mensen tot geloof en 25 mensen lieten zich dopen. Dank dat er inmiddels voldoende piloten in het 

MAF-programma zijn om deze vluchten met regelmaat te kunnen uitvoeren. Bid voor mogelijkheden 

om dit programma uit te breiden waar nodig.  

 

Nieuwe landendirecteuren 

Bid mee voor het vinden van geschikte directeuren voor vier van onze MAF-programma’s. Dank 

voor de huidige directeuren die vele jaren hun tijd en energie hebben gegeven. In Suriname, 

Papoea-Nieuw-Guinea, Zuid-Soedan en Liberia worden nieuwe directeuren gezocht. Een uitdagende 

functie die veel kennis en leiderschapskwaliteiten vraagt. We willen u vragen om mee te bidden dat 

de juiste mensen zich geroepen zullen voelen. Bid dat God geroepenen voorbereidt op de taken die 

ze mogen gaan vervullen. Bid ook voor de teams die in de komende tijd afscheid moeten nemen van 

gewaardeerde leidinggevenden én vrienden. Dank voor de grote bijdrage die de huidige directeuren 

aan het werk van MAF hebben geleverd en bid om Gods leiding in dit proces.  

 

Verdere gebedspunten 

• Bid voor de aanhoudende brandstoftekorten in Guinee. Bid dat deze geen effect op de 

vluchtoperaties in dit land zullen hebben.  

• Bid dat de nieuwe motor voor de Cessna 206 in Tanzania snel geleverd zal worden.  

• Een aantal van onze Internationale Stafleden zijn in verwachting of hebben kortgeleden een 

kind gekregen. Dank mee voor deze wonderen van God en bid voor bescherming bij de nog 

aanstaande bevallingen en voor het vinden van een nieuw evenwicht als gezin. 

• Bid voor rust en veiligheid in de landen waar MAF opereert. 

• Dank God voor een nieuw Kodiak-vliegtuig dat op Papoea, Indonesië, dienst zal doen. Bid dat 

de noden zo goed mogelijk beantwoord kunnen worden, ook als de hulpaanvragen vaak de 

mogelijke capaciteiten overstijgen.  

 

 

 

Dank u wel voor uw trouwe gebed.  

 


