
 

Gebedsbrief januari: hoofd in de wolken 

“En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht 

tegenover mijn tegenpartij.” Lukas 18:3 

Beste bidder, 

Afgelopen maand hebben we gekeken naar de uitzichtloze situatie van een weduwe die probeert 

recht te verkrijgen bij een onrechtvaardige rechter. Maar die zaak lijkt hopeloos. Wat me intrigeert, is 

het doorzettingsvermogen van deze vrouw. Ze geeft gewoon niet op! De Bijbel spreekt ervan dat ze 

“voortdurend” bij de rechter bleef aankloppen. Hoelang houden wij vol? Hoe vaak durven wij te 

vragen? Hoe reageren wij als we geen uitwerking van ons gebed zien en ons beginnen af te vragen of 

ons gebed wel effect heeft? 

De vrouw houdt vol. Hoe kan ze dat doen? Blijkbaar heeft ze haar blik gericht op hetgeen ze wil 

bereiken, niet op hetgeen wat er nu in de weg staat. Een patroon dat we ook op andere plekken in de 

Bijbel terugvinden. Psalm 25:15 vertelt hierover: “Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, 

want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.” Psalmdichter David zegt duidelijk: richt je blik op de Heer 

en niet op het probleem. Laten ook wij proberen dit in ons gebedsleven te herinneren zodat we ons 

niet laten weerhouden, afleiden of intimideren door de obstakels die in de weg staan, maar onze blik 

gericht houden op hetgeen we willen bereiken. En nog meer: op Diegene die we om hulp vragen. Een 

perspectiefwissel van groot belang! 

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF Nederland 

 
Een betere toekomst 
Dank voor het fantastische werk dat Liberian's Child Ministry (LCM) onder kinderen uit afgelegen 
landstreken doet. Dank voor de kinderen die een opleiding hebben gekregen en bid voor de 
kinderen die nu bezig zijn met hun opleiding. Joe Boway, medewerker van LCM, heeft generaties 
kinderen een betere toekomst voor zichzelf zien opbouwen. De meeste kinderen in geïsoleerde 
gemeenschappen in Liberia hebben geen schijn van kans om ooit onderwijs te gaan volgen. LCM 
biedt hun wel een opleiding aan. “Onze school geeft niet alleen academisch en Bijbels onderwijs, 
maar ook beroepsvaardigheden op het gebied van kleermakerij. De kinderen die hier ooit begonnen, 
zijn inmiddels volwassen. Ze hebben de universiteit afgerond, werken of hebben hun eigen bedrijf. Ik 
waardeer MAF in Liberia, ze hebben het reizen naar de afgelegen streken makkelijker gemaakt. 
Jarenlang reden we op ruige wegen, dat waren heel moeilijke tijden. We bidden om liefde, eenheid 
en vrede om ons werk op aarde te voltooien en vreugde te brengen in de harten van de bewoners 
van Liberia.” Bidt u mee? 
 
Bemoedigd door Zijn Woord 
Dank voor het medische personeel van het Balimo-ziekenhuis, Papoea-Nieuw-Guinea (PNG). Bid 
dat er meer artsen bereid zijn om in deze uithoeken te gaan werken. Dank dat MAF een schakel is 
in het bevoorraden van medicijnen, vervoeren van patiënten én het brengen van Bijbels. Er is maar 
weinig verpleegkundig personeel en vaste artsen zijn ver te zoeken. De kliniek van Balimo moet het 
doen met artsen die een aantal weken per jaar op bezoek komen. De uitgifte van medicatie is 
beperkt, omdat anders de kans groot is dat ze opraken. Dagelijkse strijd in de uithoeken van PNG. 
“Maar MAF helpt ons met onze bevoorrading van medicijnen en brengt patiënten vanuit de dorpen 
naar ons toe.” En de piloten hebben een Bijbelbox bij zich. Ook verpleegkundige Reena heeft een 
Bijbel gekregen. Hoewel het werk als verpleegster hier erg zwaar is, heeft Reena door het lezen van 
Gods Woord een nieuw perspectief op haar werk ontwikkeld en vrede met God gevonden. Bid voor 



 

de kliniek en het personeel, dat ze kracht zullen ontvangen om hun belangrijke werk voort te blijven 
zetten. Bid dat de Bijbels uit de Bijbelbox nog veel mensen mogen bemoedigen en bid voor Reena 
dat ze haar geloof mag delen met collega's en patiënten.  
 

Logboek van een piloot in Congo 

Prijs de Heere dat we onze vliegtuigen op een veelzijdige manier kunnen inzetten om mensen te 

helpen. Bid voor wijsheid in het plannen van de vluchten zodat de vliegtuigen zo effectief mogelijk 

kunnen worden ingezet. Een piloot uit Congo heeft zijn logboek bijgehouden: “De dag begon met 

een vlucht van Bunia naar Assa. Daar een zendingsteam gebracht. In Assa gaat een zieke vrouw aan 

boord. Doorgevlogen naar Dingila om een Congolees zendingsteam op te pikken inclusief een paar 

motoren van de zendelingen. Vervolgens een zendeling in Banda afgezet en 200 kilogram voedsel 

voor studenten van de Bijbelschool ingeladen. Daarna naar Isiro, waar de zieke vrouw het vliegtuig 

verlaat voor een behandeling in het ziekenhuis. Ondertussen laden we een vat brandstof in. Met een 

vliegtuig dat volgeladen is tot de laatste centimeter, met vracht en drie zendelingen, was het een 

intensieve dag.” Dank voor vluchten als deze waarop zowel patiënten als zendelingen en hulp-

middelen kunnen worden gevlogen. Bid voor Congo waar vaak burgeroorlog oplaait en geweld de 

boventoon lijkt te voeren. Bid dat de Kerstboodschap van ‘God met ons’ in de harten mag neerdalen.  

 

Tandarts per luchtexpres 

Dank voor een driedaagse medische reis waarin tandarts Dr. Walter 76 patiënten behandelde. Prijs 

God voor de mogelijkheid om de arts naar het eiland Atauro, Timor-Leste, te brengen. De patiënten 

kwamen van over het hele eiland voor de kosteloze behandeling. Dr. Walter deelt: “Ik zag zoveel 

mensen op ons wachten toen we aankwamen. Ze waren zo blij om behandeld te kunnen worden. 

Veel mensen hier hebben last van gebitsproblemen.” En helaas kunnen ze niet voldoende worden 

geholpen. Josue vertelt: “Ik ben dankbaar dat MAF Dr. Walter naar deze plek heeft gebracht en 

daarmee eindelijk tandheelkundige zorg voor ons toegankelijk maakt. Normaal gesproken breng ik 

mijn zoon naar de kleine kliniek, als hij kiespijn heeft. Dan krijgt hij medicatie, maar die is na een paar 

uur uitgewerkt. Nu, na de behandeling, voelt hij zich echt beter!” Celestino Ximenes, geneeskundige 

die op Atauro werkt, legt uit dat er een enorme behoefte is op het eiland en vervolgt: “We hopen dat 

hij volgend jaar opnieuw komt om een medische reis te doen.” Dank voor de inzet van Dr. Walter en 

zijn team en bid dat zij de grote werklast aankunnen. Bid ook voor de staat van de gezondheidszorg 

op Atauro die nog veel verbeteringen moet ondergaan voordat de bewoners op regelmatige basis 

geholpen kunnen worden. 

 

Verdere gebedspunten 

• Dank voor een doopdienst in Kuebunyane, Lesotho. Bid dat er ook op lange termijn veel 

vrucht zal voortkomen uit deze dienst. 

• Veel mensen hebben al naar het MAF-kerstverhaal geluisterd. Bid dat het nog meer mensen 

mag bemoedigen en eraan herinneren dat Gods wegen hoger zijn dan de onze. 

maf.nl/kerstverhaal 

• Prijs God dat een nieuwe piloot zich bij het MAF Liberia-team heeft gevoegd. Bid voor 

invulling van verdere open plekken op het veld, zoals piloten, monteurs en IT’ers. 

• Bid mee voor de laatste dagen van de verdubbelcampagne voor het vliegtuig in Madagaskar. 

Bid dat het volledige bedrag bereikt wordt zodat het vliegtuig zo snel mogelijk kan opstijgen. 

 

Dank u wel voor uw trouwe gebed.  

Ik wil u een gezegend Kerstfeest en 2024 toewensen. 


