
 

Gebedsbrief december: moed in de schoenen?! 

“En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de 

moed verliezen.” Lukas 18:1 

Beste bidder, 

Van kwaad tot erger… en nog erger. Een doemscenario pur sang. Een weduwe, in de toenmalige tijd 

hét toonbeeld van sociale achterstand, probeert bij een rechter, een persoon van hoge status, 

prestige en aanzien, recht te verkrijgen. Een onmogelijke taak zo blijkt, want niet alleen dat de vrouw 

zich al in een ondergeschikte positie bevindt, tot overmaat van ramp heeft zij ook nog te maken met 

een man die de essentie van zijn werk niet even serieus neemt. Een onrechtvaardige rechter… je 

moet het maar treffen.  

Hoe gaan we om met dit soort situaties? Eerlijk is eerlijk, mij staat de optie “bij de pakken neer gaan 

zitten” nader dan “de moed niet verliezen”. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Hij schetst een werkelijk 

uitzichtloze situatie en noemt als middel van de strijd het gebed. Bijzonder, toch? Hoe vaak zijn we in 

ons eigen leven of in de wereld geconfronteerd met situaties waarin wij geen uitweg meer zien. Geen 

verandering, geen verbetering, geen oplossing, geen alternatieven. Deze situaties zijn er en zullen 

ongetwijfeld vroeg of laat ons pad kruisen. De vraag is hoe wij hierop reageren. Jezus geeft het gebed 

als wapen. We moeten blijven bidden én daarin niet de moed verliezen omdat we weten dat God het 

hoort en Hij zoveel meer, zoveel rechtvaardiger en zoveel liefdevoller is dan de onrechtvaardige 

rechter in dit verhaal. En als we toch de moed dreigen te verliezen, dan komt ons een citaat van 

Corrie ten Boom te hulp: “Moed is vrees die gebeden heeft.” Laten we met dit besef gaan bidden.  

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF Nederland 

 
Kerst elders 
Bid voor onze Internationale Staf die verspreid over de hele wereld leeft. Bid dat zij met Kerst een 
bijzondere tijd mogen beleven en het gemis van hun familie een plek kunnen geven. Leven in een 
andere omgeving en onder andere omstandigheden is altijd wennen. Ook dit kan als thuis voelen, 
maar met Kerst is het toch altijd een moment waarop het thuisfront uit Nederland extra ver weg 
voelt. Wilt u bidden dat onze uitgezonden gezinnen zich geborgen, gedragen en thuis mogen voelen 
op de plek waar ze zijn? Wilt u bidden voor een gevoel van verbinding met hun familie en vrienden in 
Nederland, ook op afstand? En wilt u bidden voor een speciaal Kerstfeest waarin ook zij mogen 
ervaren dat God met hen is, waar zij ook wonen? Bid voor de ouders in Nederland die hun kinderen 
en kleinkinderen niet kunnen zien en het daar rond Kerst extra moeilijk mee hebben. Dank voor hun 
trouwe steun aan hun kinderen en de inzet van alle uitgezonden staf in de landen waarin ze werken. 
Bid dat zij juist nu rond Kerst hun geloof kunnen uitdragen naar de lokale bevolking.  
 
Water! 

Prijs God voor de samenwerking tussen MAF en het Lokisa Water Project in Lesotho. Dank dat de 

gemeenschap van Kuebunyane weer toegang tot water heeft. Bid dat de waterleidingen veilig 

zullen blijven en ze de gemeenschap lange tijd met water zullen verzorgen. Regelmatig vliegt MAF 

naar Kuebunyane, een gemeenschap die ver afgelegen tussen de bergen van Lesotho ligt. MAF 

ondersteunt onder andere de lokale kerk van Kuebunyane en vloog nu voor hun sanitaire verzorging. 

Voorheen hadden zij geen toiletten en nu was ook nog eens het watersysteem kapot. Zelfs in 

Nederland is dat een lastige situatie, laat staan in een gebied in Lesotho waar geen supermarkten en 

handwerkers binnen handbereik zijn. Het Lokisa Water Project kon uitkomst bieden! Nadat de 

medewerkers per vliegtuig werden ingevlogen, repareerden zij eerst het watersysteem en 



 

installeerden vervolgens acht toiletten en 16 waterkranen. Prijs de Heere voor dit succesvolle 

project. Bid voor een stabiele waterverzorging en bid om zegen voor de komende opdrachten van 

het Lokisa Water Project en MAF. 

 

Modderpoelen 

Bid mee voor onze vliegdienst in Liberia. Bid voor veilige vluchten in het regenseizoen en dat MAF 

ondanks de uitdagendere vliegomstandigheden alle vluchtaanvragen kan beantwoorden. Bid voor 

de organisaties die in het land werkzaam zijn en nu voor extra moeilijkheden staan. Complete 

vrachtwagens lijken te verdwijnen in metersdiepe moddergeulen. Reizen over de onverharde wegen 

gaat normaal gesproken al moeizaam, maar nu zijn dorpen volledig onbereikbaar. “We zijn 

ontzettend dankbaar dat MAF naar de binnenlanden van Liberia vliegt”, vertelt Helen Roberts. Ze is 

geboren in Liberia en werkt als directeur van de onderwijstak van de United Methodist Church. “In 

de afgelegen steden in Zuidoost-Liberia is onze school de enige onderwijsinstelling. De inzet van MAF 

draagt bij aan de ontwikkeling van dit gebied op lange termijn. De kinderen krijgen onderwijs en de 

lokale kerk wordt versterkt.” Bid voor deze kinderen dat zij goed kunnen leren en God hun de weg in 

de toekomst wijst. Dank voor het werk van Helen en bid voor standvastigheid in haar missie. Bid dat 

MAF haar kan blijven helpen om kinderen toegang tot onderwijs en het Evangelie te geven.  

 

Een nieuw vliegtuig voor Madagaskar 

Dank mee voor 34 jaar MAF-programma in Madagaskar. Bid voor het toekomstige werk in dit land 

waarvoor een nieuw vliegtuig nodig is. Bid dat dit vliegtuig snel kan worden aangeschaft. Sinds 

1989 mogen wij al in Madagaskar vliegen. Na meer dan 30 jaar trouwe dienst is onze Cessna 208 nu 

nodig aan vervanging toe. Om de gemeenschappen te kunnen blijven helpen, is een nieuw vliegtuig 

nodig. Een belangrijke investering in de toekomst. We willen God danken voor een geweldig cadeau: 

een ondernemer is bereid om alle giften die in december voor dit nieuwe vliegtuig worden gegeven 

te verdubbelen, tot een bedrag van wel € 400.000. Dankt u mee voor deze fantastische 

mogelijkheid? Bidt u ook mee voor een succesvolle vliegtuigcampagne zodat we zo snel mogelijk het 

nieuwe vliegtuig in Madagaskar kunnen laten vliegen? Bid dat er genoeg mensen zullen worden 

gevonden om het totaalbedrag van zo'n € 3.000.000 te kunnen financieren. Bid voor de bevolking 

van Madagaskar die op een eiland leeft dat idyllisch lijkt, maar regelmatig slachtoffer van cyclonen 

wordt en tot één van de tien armste landen ter wereld behoort. Meer informatie: maf.nl/verdubbel 

 

Verdere gebedspunten 

• Bid voor mensen die op dit moment een medisch noodgeval hebben. Bid dat zij op tijd 

kunnen worden opgehaald door MAF en wij hen veilig naar een ziekenhuis kunnen brengen.  

• Dank voor een nieuw hangaardak dat op de MAF-basis in Arnhemland is geïnstalleerd, net op 

tijd voordat het regenseizoen begon.  

• Bid dat ons nieuwe kerstverhaal mensen mag bemoedigen en herinneren dat Gods wegen 

hoger zijn dan de onze. Luister hier het verhaal: maf.nl/kerstverhaal 

• Dank voor uitbreiding van de evangelisatie- en medische safari in Tanzania. Bid dat dit meer 

kansen oplevert om hulp en het Evangelie te brengen naar geïsoleerde gemeenschappen.  

• Bid mee voor een goede financiële jaarafsluiting. We willen danken voor de trouwe steun in 

gebed, tijd en financiën van onze donateurs en bidden dat we het jaar goed mogen afsluiten 

zodat zoveel mogelijk projecten kunnen worden uitgevoerd.  

 

Dank u wel voor uw trouwe gebed.  

Ik wil u alvast een gezegend Kerstfeest toewensen. 


