
Ik	 ben	 Paul	 Nagtegaal,
57	 jaar,	 getrouwd	 met
Arianne.	Samen	hebben
we	3	kinderen.	Marc	en
ik	 zaten	 in	 dezelfde
sprekerstraining,
kenden	elkaar	nog	niet,
maar	 merkten	 allebei
een	 bijzondere
verbinding.	 Het	 bleek

de	 start	 voor	 de	 mooie	 taak	 binnen	 het	 thuis-
front-team	 voor	 gebedsondersteuning.	 Het	 is
heel	gaaf	om	Marc	en	Nathalie	op	deze	manier
te	 mogen	 ondersteunen	 in	 hun	 missie,	 nu	 in
Suriname.	Ik	ben	ervan	overtuigt	dat	gebed	een
noodzakelijk	 en	 krachtig	 fundament	 is	 voor
Marc	 en	 Nathalie	 en	 daarmee	 ook	 voor	 de
mensen	waar	zij	dienen.
God	maakt	verschil	door	gebed	heen;	Hij	geeft
rust	en	inzicht	in	situatie	waar	wij	mensen	soms
geen	uitzicht	zien.	Ook	met	onze	dankbaarheid
mogen	 we	 bij	 God	 komen.	 Wat	 mij	 betreft
mogen	 er	 nog	 meer	 mensen
gebedsondersteuners	worden.	 Interesse?	Stuur
hiervoor	een	appje	naar	06-50821923

Veel	zegen	toegebeden!

Paul	Nagtegaal,	coordinator	gebed
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Vanuit	de	ochtendspits
Het	 is	 5.30	 uur	 in	 de	 ochtend	 als	 de	 wekker
gaat.	We	maken	de	kinderen	wakker,	terwijl	we
tegelijk	 de	 klap	 van	 de	 warmte	 en	 de	 hoge
luchtvochtigheid	in	huis	proberen	te	behappen.
Op	 dit	 tijdstip	 is	 de	 temperatuur	 aangenaam
(rond	 de	 28	 graden),	 maar	 met	 een
luchtvochtigheid	 van	 ruim	 92%	 voelt	 de	 lucht
om	 je	 heen	 beklemmend.	 Voor	 7.00	 uur	 zitten
de	kinderen	 in	de	auto	en	rijden	we	de	drukke
ochtendspits	van	Paramaribo	in.	Het	verkeer	op
de	 Comm.	 Weytinghlaan	 raast	 links	 en	 rechts
langs	 elkaar	 heen,	 maar	 komt	 abrupt	 tot
stilstand.	 Mensen	 stappen	 midden	 op	 de	 weg
in-	 of	 uit	 een	 auto.	 Een	 andere	 auto	 blokkeert
vanuit	 links	 een	 kruispunt,	maar	 op	de	andere
baan	kunnen	we	er	nog	net	langs.	Voor	7.30	uur
kan	 ik	 de	 kinderen	 afzetten	 bij	 de	 drive-thru
locatie	voor	de	school.	Op	de	terugweg	gaan	we
gelijk	langs	een	supermarkt.	Voordat	we	afslaan
naar	de	parkeerplekken	kijk	ik	nog	snel	even	in
mijn	 portemonee	 hoeveel	 contant	 geld	 er	 nog
in	zit.	Een	redelijke	stapel	briefjes	zit	opgepropt
tussen	mijn	bril	en	de	telefoon.	Eenmaal	bij	de
kassa	blijkt	die	stapel	briefjes	bij	 lange	na	niet
genoeg	 te	 zijn.	 De	 inflatie	 is	 torenhoog	 en	 de
kassa	 geeft	 bijna	 1000	 SRD	 aan.	 Het	 stapeltje
met	 briefgeld	 is	 niet	 eens	 genoeg	 voor	 500
SRD,	wat	omgerekend	maar	iets	meer	dan	€12
is.	Pinnen	is	in	de	meeste	winkels	niet	mogelijk,
dus	 we	 moeten	 de	 boodschappen	 laten	 staan.
Onderweg	 naar	 huis	 zien	 we	 de	 vele
straathonden,	de	vervallen	huisjes	en	heel	veel
jonge	kinderen	die	zonder	ouders	langs	de	kant
van	de	straat	lopen	en	mijn	hart	huilt	om	al	die
mensen	 in	Suriname	die	niet	naar	huis	kunnen
om	 wat	 extra	 boodschappengeld	 op	 te
halen.	Nathalie

Vanuit	de	hangaar
Het	 is	 half	 8	 wanneer	 ik	 de	 hangaar	 van	 MAF
binnenstap.	 Op	 de	 planning	 staat	 een	 vlucht
samen	 met	 Rutger	 naar	 Lawa.	 Dit	 is	 een
bijzondere	 vlucht,	 omdat	 we	 Roy	 Lytle	 samen
met	zijn	vrouw	en	dochter	mogen	vliegen.	Ruim
52	 jaar	 geleden	 maakten	 zij	 deze	 vlucht	 voor
het	eerst	om	als	zendeling	onder	de	inheemsen
te	 gaan	 werken.	 Deze	 vlucht	 zal	 een	 van	 hun
laatste	 zijn	 in	 Suriname.	 Na	 het	 opstijgen	 van
Zorg	 en	 Hoop	 draaien	 we	 naar	 het	 zuidoosten
en	 klimmen	 we	 naar	 de	 7500	 voet.	 Hierdoor
vliegen	 we	 boven	 de	 wolken	 en	 is	 het	 een
rustige	 vlucht.	 Na	 een	 half	 uurtje	 vliegen
ontvangen	we	een	bericht	vanaf	de	MAF	basis,
of	 we	 op	 de	 terugweg	 kunnen	 stoppen	 op
Botopasi	 voor	 een	 medische	 evacuatie.	 Snel
maken	we	samen	de	berekeningen	voor	tijd	en
brandstof	en	gelukkig	 is	dit	mogelijk.	Op	Lawa
draaien	we	na	de	landing	het	vliegtuig	snel	om,
om	 zo	 snel	 mogelijk	 naar	 Botopasi	 te	 vliegen.
Daar	 aangekomen	 ligt	 de	 eerste	 patiënt	 al	 op
ons	te	wachten	op	een	brancard	en	krijgen	we
de	 vraag	 of	 we	 nog	 een	 tweede	 patiënt	 mee
kunnen	nemen.	Deze	 is	al	onderweg	en	zou	er
over	20	minuten	zijn.	In	dit	geval	is	het	gelukkig
mogelijk	 en	 geduldig	 wachten	 we	 in	 de
brandende	zon.	Na	2	uur	wachten	komen	er	4
oververhitte	 mannen	 aangelopen	 met	 in	 hun
midden	een	brancard	met	de	patiënt.	Door	het
lage	 water	 was	 de	 tocht	 veel	 langer	 en
zwaarder	 dan	 bij	 hoog	 water,	 maar	 gelukkig
kunnen	de	patienten	nu	ingeladen	worden.	Met
enige	spoed	stijgen	we	op,	zodat	we	niet	 in	de
knoop	komen	met	het	daglicht.	Er	 is	nog	geen
buienontwikkeling,	waardoor	ook	de	terugvlucht
relatief	 comfortabel	 is	 voor	 de	 twee	patienten.
Na	 een	 uur	 vliegen	 komt	 vliegveld	 Zorg	 en
Hoop	weer	 in	zicht.	De	wetenschap	dat	er	een
ambulance	 staat	 te	 wachten,	 betekent	 dat	 de
naam	 van	 het	 viegveld	 een	 letterlijke	 naam	 is
voor	onze	passagiers.	Marc

Bericht	van	de	TFT

MAF	Suriname
Suriname	is	viermaal	zo	groot
als	Nederland.	Tweederde	van

het	land	bestaat	uit	jungle,
waar	verschillende	inheemse

stammen	woonachtig	zijn.

MAF-piloten	dienen	op	de
ruige,	moeilijke	plekken	in	het
binnenland	die	anderen	niet
kunnen	bereiken	of	ervoor
kiezen	om	dat	niet	te	doen.

MAF	Suriname	vervoert
dagelijks	voedsel,	artsen,
hulpverleners,	zieken	en
gewonden,	medicijnen,

bijbelvertalers	en	plaatselijke
evangelisten.	

	Het	plaatsje	Apetina,	waar
contouren	van	een	nieuwe

landingsbaan	zichtbaar
worden.	Op	achtergrond	links
Rooseveltpiek,	rechts	Tebutop.

Nieuw:	KIDS	nieuwsbrief
Voor	alle	kinderen	hebben
Lotte	en	Thomas	een	eigen

Vliegen	met	een	missie	-	KIDS
nieuwsbrief	gemaakt.	Klik	hier

om	deze	te
openen:	Nieuwsbrief	vliegen

met	een	missie	|	kids	1
(Nederlands).pdf	en	deel	het

gerust	uit	in	je	klas!

Dank-	en	gebedspunten
Dank	voor:

De	fijne	schoolomgeving	voor
Lotte	en	Thomas.

De	goede	gezondheid	waarin
we	allemaal	verkeren.

Het	werk	met	MAF	wat	we
inmiddels	opgestart	hebben.	

Bid	voor:
Veilige	vluchten	in	het

regenseizoen.
De	hoge	inflatie	en	de

bijkomende	armoede	voor	de
inwoners	van	Suriname.

TFC	wordt	TFT
Van	Thuisfrontcommissie
naar	Thuisfrontteam.	

Maf	Nederland	heeft	n.a.v.
feedback	van	diverse	TFC's	en

hun	eigen	visie	hierop
nagedacht	over	de	term

Thuisfrontcommissie.	De	term
‘team’	doet	volgens	hun	meer

recht	aan	de	persoonlijke,
praktische	en	soepel

samenwerkende	groepen.

Wordt	betrokken	bij	ons	werk
Voor	ons	werk	met	MAF	ontvangen	wij	geen	salaris.	De	uitzendkosten	worden	gedekt	door
mensen	die	betrokken	willen	zijn	bij	ons	gezin	het	het	werk	van	MAF.	De	uitzending	van
een	MAF	gezin	kost	veel	geld	maar	de	nood	in	Suriname	blijft	hoog.	Daarom	willen	wij	 je
uitnodigen	om	samen	met	ons	dit	belangrijke	werk	van	MAF	Suriname	mogelijk	te	blijven
maken.	Uiteraard	 zijn	we	blij	met	 iedere	gift,	 groot	 en	 klein!	Wel	 stimuleren	we	om	een
maandelijkse	toezegging	te	doen.	Want	met	structurele	steun	is	het	mogelijk	om	dit	werk
te	kunnen	blijven	doen.
	
Wil	 je	het	werk	van	familie	Ketelaar	met	MAF	Suriname	structureel	of	eenmalig	steunen?
Ga	dan	naar	www.maf.nl/ketelaar.	

Jouw	 gift	 komt	 geheel	 ten	 goede	 aan	 het	 steunfonds	 van	 ons	 gezin	 en	 is	 fiscaal
aftrekbaar.

Contact
Familie	Ketelaar

MAF	Suriname
Doekhieweg	Oost	7

Airport	Zorg	&	Hoop,	Paramaribo

P.O.	Box	2031	Paramaribo,	Suriname

info@vliegenmeteenmissie.com

Thuisfrontteam
Voorzitter	Annelieke	de	Jong-Harrijvan

Secretaris	Pauline	Duijster
Penningmeester	Louis	van	Vliet

Gebedscoordinator	Paul	Nagtegaal
Nieuwsbriefcoordinator	Kitty	Kalsbeek

Scholencoordinator	Dick	Duijster
Bedrijvencoordinator	Koos	Verloop	(start	1

januari	2024)

Contact	TFT
pauline@vliegenmeteenmissie.com

Volg	ons

Facebook

Instagram

Website

Aftiteling
De	Nieuwsbrief	is	bedoeld	om	u	op	de	hoogte	te	houden	van	de	ervaringen	van	familie	Ketelaar.
De	verzending	van	de	Nieuwsbrief	wordt	verzorgd	door	de	familie	Ketelaar	en	de	TFT,	in
samenwerking	met	MAF	Nederland.	Als	u	zich	op	wilt	geven	voor	ontvangst	van	de	nieuwsbrief	of
Marc	&	Nathalie	als	supporter	wilt	ondersteunen,	dan	kunt	u	zich	aanmelden	via	de	website
www.maf.nl/ketelaar.	Wijzigingen	(adres,	e-mail,	supportbedrag	etc.)	kunt	u	doorgeven	aan
info@maf.nl	of	aan	MAF	Nederland,	Postbus	7,	7390	AA	Twello.	Vermeld	daarbij	dat	het	om	de
familie	Ketelaar	gaat.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@vliegenmeteenmissie.com	toe	aan	uw	adresboek.
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