Maar wie hopen op de HEERE AUGUSTUS
zullen hun vleugels uitslaan
als een arend 2023
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Leuk dat je een kijkje wilt nemen in onze nieuwsbrief. Op deze
manier willen we jullie op de "hoogte" houden van ons traject
van voorbereiding op onze uitzending. Veel leesplezier!!

INTRO

Het is alweer veel te lang geleden dat u onze nieuwsbrief heeft
gekregen. Het is hoog tijd voor een update. Er is een hoop gebeurt
in de afgelopen tijd en daar maken we u graag deelgenoot van.

VERTREK INDONESIE

Op 26 januari was het zo ver. We verlieten de Nederlandse bodem
om deze te verruilen voor Indonesié. Na een voorspoedige reis
kwamen we aan in Jakarta. De volgende dag reisden we door naar de
eindbestemming Salatiga. Dit kleine stadje in het midden van Java is
onze woonplaats voorlopig. We zijn warm onthaald door onze MAF-
collega's. Wat ons al snel opviel is de indrukwekkende natuur. Wat
een prachtig en divers land is Indonesié. Ook al hebben we nog maar
een heel klein stukje gezien. Met helder weer steekt de hoge
indrukwekkende Merbabu (vulkaan) af tegen de blauwe lucht en deze
is vanuit heel Salatiga te zien. We moesten snel uitleggen aan de
kinderen dat het geen actieve vulkaan is. Ze maakte zich natuurlijk
grote zorgen wat er zou gebeuren als deze uit zou barsten.

WENNEN

Natuurlijk is het erg wennen om in Indonesié te wonen. Een andere
taal, nieuwe mensen, geluiden, geuren, landschappen enz. Op de
derde dag kochten we twee scooters wat ons dagelijks vervoers-
middel is. Boodschappen, kinderen wegbrengen naar school, er op
uit, alles op de scooter. De kinderen vinden het prachtig en er is veel
te zien onderweg! Alleen al wat er allemaal op de scooters wordt
vervoert. Balen rijst, cementzakken, kleine winkeltjes, echt alles gaat
mee. Het verkeer is erg gemoedelijk dus daar waren we snel aan
gewend. De Indonesiérs zijn erg vergevingsgezind dus als we eens
een foutje maken dan is het met een lach weer opgelost.
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SCHOOL

Voor de kinderen was het even wennen op de nieuwe school. Linde
gaat naar een Internationale school en is daar in grade 1 (groep 3)
ingestroomd. Ze krijgt daar les in het Engels, maar daar was ze
gelukkig al aan gewend. Het lespakket wat Jorine in Suriname heeft
onderwezen was ook in het Engels, dus dat maakte de overgang
minder groot. Linde had best even moeite in het begin, maar heeft
zich flink gedragen. Na een paar weken ging het al veel beter. Wat
haar erg geholpen heeft, is een Nederlands vriendinnetje wat bij
haar in de klas zit. Tieme stond al een lange tijd op een wachtlijst
voor Jungleschool. Dit is een internationale school waar het thema
Jungle centraal staat. De school staat in bos en er wordt veel buiten
gespeeld. Helaas is er nog geen plek voor hem en moesten we op
zoek naar een alternatief. Dat vonden we op een educatief
kinderdagverblijf "little Dino Daycare". Hier gaat hij dagelijks naar
toe om lekker te spelen met zijn Indonesische vriendjes en
vriendinnetjes. En natuurlijk leert hij daar ook de taal een beetje
spreken. Gelukkig zijn er een paar juffen die wat Engels kunnen
praten dus daarmee kan hij wel uit de voeten. Momenteel is het
zomervakantie en gaat Linde mee naar het kinderdagverblijf.
Volgende week gaan de scholen weer beginnen en dan hoopt Tieme
op Jungleschool te starten en Linde zal overgaan naar grade 2. Jesse
blijf elke dag thuis bij onze huishelpers. Ze zijn erg dol op hem en
hij wordt goed verzorgd. In het begin was het even wennen om hem
achter te laten, maar al snel zagen we dat hij het goed heeft bij de
huishelpers. Ze vermaken hem goed en koken elke dag een maaltijd
voor ons. Dit is een grote zegen en dat geeft ons de mogelijkheid
om samen te focussen op de taalstudie.

TAALSCHOOL

De reden dat we nu in Salatiga wonen is het volgen van de
taalschool. Het programma duurt zo'n 10 maanden en als alles
goed gaat hopen we half november klaar te zijn. Het kennen van
Indonesisch is hier noodzakelijk. Inmiddels kunnen we een aardig
gesprek voeren en daar genieten we erg van. De mensen zijn erg
vriendelijk en het is gemakkelijk een gesprek te starten op straat.
Ons huiswerk is vaak het interviewen van mensen en vragen stellen
over de cultuur. Zo slaan we twee vliegen in een klap. We oefenen
met de taal en komen veel te weten over de Indonesische cultuur.
Inmiddels zijn we over de helft van de taalschool en hopen we eind
november te verhuizen naar Tarakan (Kalimantan) waar we voor
WWW.FLYINGFAMILY.NL MAF ingezet hopen te worden. Hier zien we erg naar uit.

GEBEDS- EN DANKPUNTEN

We willen graag een aantal dankpunten met u delen.

Wilt u met ons danken voor de kinderen die alle veranderingen tot
nu toe goed hebben doorgemaakt. Ze hebben het naar hun zin op
school en hun draai gevonden in Indonesié. Ook mogen we danken
voor de voortgang met de taalstudie. We maken goede vorderingen
en kunnen al een aardig woordje Indonesisch spreken.

Wilt u met ons meebidden voor de kinderen. We merken dat alle
veranderingen hun tol eisen op hun levens. Er wordt veel
aanpassingsvermogen en flexibiliteit gevraagd.

Hartelijk dank voor jullie steun en gebeden!

FACEBOOK.COM/
MAFFLYINGFAMILY

INSTAGRAM.COM/
MAFFLYINGFAMILY

CONTACTPERSOON TFC POSTADRES HENK & JORINE BANKREKENINGNUMMER
JACCO DE KONING KP 17 NL73 ABNA 0246 9974 27

06-27106550 TARAKAN, KALTARA 77101 T.N.V. MAF NEDERLAND
TFCVERSTEEG@GMAIL.COM 06-51266313 0.V.V. TFC VERSTEEG

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Versteeg. De verzending van de nieuwsbrief
wordt verzorgd door de Thuisfrontcommisie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de
nieuwsbrief of Henk & Jorine als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl
Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello.
Vermeld daarbij dat het om de familie Versteeg gaat.




