
School
Sinds dit jaar zijn we begonnen met Nederlandse les 
voor Mirthe! Mirthe gaat dus naast een school hier waar 
ze frans en engels spreken, nu ook naar een Neder-
landse school. Juf mama (en soms meester papa) geeft 
3 uur per week les. Mirthe vind het ontzettend leuk! De 
Nederlandse klanken gaan goed. Op de letter ‘R’ moet 
ze nog wel oefenen (Vooral als ze later in de buurt van 
Rotterdam komt wonen!).
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Water
Onderweg naar het zuiden van Madagascar praat ik met 
mijn passagier die naar het wisselende landschap kijkt. 
Vanuit de hoofdstad begint het groen en heuvelachtig. 
Later wordt het droger en in het zuiden aangekomen 
overheerst een stoffig en rood gekleurd landschap. Het 
droge zuiden is het zichtbare gevolg van klimaatveran-
dering. De organisatie die ik vandaag vlieg maakt water-
putten. Dit is niet eenvoudig omdat er weinig tot geen 
grondwater is in het droge zuiden. Deze organisatie 
boort daarom speciale waterbronnen aan die uit dieper 
gelegen delen van de aarde komen. Normaal is dit niet 
aan te boren, maar door op zoek te gaan naar scheuren 
in de aardkorst kan dit water gevonden worden en met 
pompen omhoog gehaald worden. Dit kan niet overal, 
maar in het zuiden van Madagascar wel. De eerste drie 
waterbronnen zijn een succes en er is inmiddels geld 
gedoneerd voor nog eens 15 putten. 

Elke aangeboorde bron kan water voorzien voor een 
gemeenschap van zo’n 4000 mensen. Elk dorpje heeft 
een kleine kliniek, een kerk en er is water voor het ver-
bouwen van voedsel. Daar waar de bewoners van de 
regio jaren ervoor nog moesten overleven door de 
vruchten van cactussen te eten en voedsel vanuit nood-
hulp programma’s van de VN, kan nu eigen voedsel 
verbouwd en gegeten worden. Er is inmiddels een trai-
ningsprogramma opgezet om de mensen te leren hoe je 
het beste voedsel kan verbouwen. Een aantal kleine air-
strips liggen in de buurt van deze bronnen. Hier kunnen 
we met MAF landen. 

Medevac

Wouter maakt het harnas vast van een man die met acuut nierfalen naar de hoofdstad gevlogen moet worden.



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Nagel. 
De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich 
op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Wouter & Marlies als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden 
via  de  website www.maf.nl/nagel   Wijzigingen  (adres,  e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan 

MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Nagel gaat.

We willen God danken:
• Voor het werk dat Wouter en Marlies mogen doen in 

Madagaskar. 
• Dat de gezondheid van het gezin nu weer de bete-

rende kant op gaat. 
• Voor die organisatie die waterputten kan boren (en 

waar MAF voor kan vliegen). 
 
Wilt u meebidden:
• Voor de gezondheid van Thamar.
• Voor de zwangerschap van Marlies; dat het goed mag 

blijven gaan en dat de bevalling in Madagaskar kan 
plaatsvinden.

Social media 
Weet u dat u Wouter en Marlies ook kan volgen via 
Instagram of Facebook? www.instagram.com/mafpilot of 
www.facebook.com/mafpilot.

Filmpje
In de vorige nieuwsbrief stond het verhaal van Clarice 
die midden in de bush een moeizame bevalling had. 
Er is nu een kort filmpje gemaakt over de hulp die zij 
kreeg. Het geeft een indrukwekkend beeld van het 
belangrijke werk van Wouter en Marlies in Madagaskar.
https://youtu.be/NVyn7KhSA0Y

Supporters 
Om dit werk van Wouter en Marlies in Madagaskar moge-
lijk te blijven maken, willen we u vragen om extra support. 
De financiële steun die momenteel binnenkomt, is helaas 
niet toereikend genoeg om de komende jaren hun werk 
voort te zetten. Wilt u kijken of er ruimte is om uw bijdrage 
te verhogen? Of kunt u hen steunen met een eenmalige 
extra gift? Kunt u misschien ook anderen enthousiast 
maken om Wouter en Marlies te gaan steunen? 

Meer info 
Peter Wijnhorst, voorzitter@vliegmissie.nl

Winter 
De Nederlandse zomermaanden zijn de koudste 
maanden in Tana. Soms zakt het kwik tot 5 graden. Dan 
is het wel koud om naar mijn werk te fietsen! Maar de 
winter is ook het seizoen van kuchen, hoesten en ziek 
zijn. Als gezin zijn we de afgelopen maanden veel ziek 
geweest. Vooral Thamar was erg vaak ziek. Zonder 
goede medische zorg om ons heen is het dan wel 
lastig om je zonder zorgen door zo’n periode heen te 
slaan. Gelukkig hebben we vrienden en familieleden die 
ons van medisch advies kunnen voorzien. Overleggen 
met een Nederlandse arts en een verpleegkundige via 
Whatsapp is dan heel erg fijn! Vooral als je bedenkt dat 
de gemiddelde arts in Madagascar een opleiding achter 
de rug heeft van zo’n 3 jaar. Dan vertrouwen we liever op 
advies uit Nederland.
Inmiddels gaat het beter met ons en ook Thamar lijkt de 
ergste periode achter de rug te hebben. Helemaal uit 
de zorgen zijn we echter nog niet. Als u voor Thamar wil 
bidden, dan vinden we dat erg fijn.
 
Bezoek
Het grote voordeel van Madagaskar ten opzichte van 
Zuid-Soedan is dat het een veel vriendelijker land is om 
op bezoek te komen! Afgelopen maand zijn onze goede 
vrienden Koen & Tineke langs geweest! Naast genieten 
van het mooie landschap in Madagaskar was het heerlijk 
om bij te kletsen en ervaringen uit te wisselen over het 
leven hier en daar. U/jij bent van harte uitgenodigd! 
 

Zwanger!
Eind oktober verwachten we ons derde kindje! Marlies 
hoopt dit keer in Madagaskar te kunnen blijven voor de 
bevalling, mits de zwangerschap zonder problemen ver-
loopt.

Hartelijke groeten, 
Wouter, Marlies, Mirthe en Thamar
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