
 

Gebedsbrief oktober: gebed om geloof 

“En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof.” Lukas 17:5 

Beste bidder, 

Een eerlijk verzoek van de discipelen. Ze zijn Jezus inmiddels enige tijd gevolgd en hebben gezien wat 

geloof in kan houden. Vlak voor hun vraag heeft Jezus hen verteld over wat echte vergeving 

betekent. De discipelen doorzien hun eigen hart en de moeilijkheid van echte vergeving. Hun reactie 

is puur: ze wenden zich tot Jezus en vragen Hem om hen het geloof te geven dat hiervoor nodig is. 

Het is prachtig hoe zij hun eigen onvermogen inzien, en dit niet beantwoorden door het nog harder 

op eigen houtje te proberen, maar met hun zwakheid bij Jezus te komen en Hem om hulp te vragen.  

Een andere vraag om geloof vinden wij in Markus 9:24: “En meteen riep de vader van het kind onder 

tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.” De uitroep komt van een vader wiens zoon door 

een onreine geest beheerst werd. De vader wil geloven, maar ziet ook zijn eigen twijfels onder ogen. 

Als directe (!) reactie wendt hij zich tot Jezus en smeekt Hem om meer geloof. Twee voorbeelden uit 

de Schrift die ons laten zien dat we God om meer geloof mogen bidden, opdat we mogen groeien in 

vertrouwen op Hem. Soms zien we de uitwerking van ons gebed niet of lijken gebedspunten te groot 

om met rotsvast vertrouwen ervoor te bidden. Dan mogen we de Heere vragen om ons het geloof 

hiervoor te geven. Laten we nu bidden om geloof én in geloof.  

Dank u wel voor uw trouwe gebed! 

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF Nederland 

 
Ten, nine, eight, seven… three, two, one, go! 
Dank mee voor een geweldige Runway Run waar 128 renners hebben gestreden om 10 kilometer 
landingsbaan te voltooien en elk € 1.000 bij elkaar te sparen. Beiden hebben ze gehaald! Dank voor 
bescherming tijdens het evenement en voor de zegen die we mochten ervaren. Het is vrijdag 22 
september. De voeten rennen over het asfalt van Vliegveld Teuge. Samen hebben de renners 
€156.893 bij elkaar gebracht, wat zo’n 653 medische vluchten mogelijk maakt! Dank mee voor dit 
overweldigende resultaat en bid voor deze vluchten. Bid dat de levens van de patiënten op lange 
termijn kunnen worden veranderd en dat zij hierdoorheen de liefde van God mogen ervaren. Dank 
voor de goede sfeer tijdens de run en het gevoel van samenhorigheid. Dank voor het weer: de 
verwachte hevige windstoten bleven uit en tijdens de run was het zelfs droog. De avond stond in het 
teken van Jesaja 55:9: “Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw 
wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.” Bidt u mee dat deze waarheid diep mag wortelen in 
de harten van elke renner, elke bezoeker en van ons allemaal?  
 
"God is ons niet vergeten" 
Dank mee voor de stammen die in Papoea voor het eerst (een deel van) de Bijbel in hun eigen taal 
hebben ontvangen. Bid dat het Woord van God tot hen zal spreken en zij het weten te gebruiken 
voor hun geloof en omgang met elkaar. Luid gejuich galmt door de dichtbegroeide jungle van 
Papoea. Vier stammen ontvangen in een maand tijd het Nieuwe Testament en één volledig 
afgeronde Bijbelvertaling in hun moedertaal. Ontroering en blijdschap voeren de boventoon. “Dit is 
het bewijs dat God ons niet vergeten is.” Sommige stammen wachten jaren, soms zelfs decennialang 
op de vertaling. Het vertalen van de Bijbel kan zo’n 30 jaar duren. Zeker wanneer een stammentaal 
alleen een gesproken taal, zonder schrift, is. Wanneer de Bijbels worden ingevlogen, wordt dit met 
de hele stam gevierd. Eindelijk kunnen zij Gods Woord van redding, zegen en vrede in de taal van 
hun hart lezen. Dank dat MAF de Bijbels naar de stammen mocht brengen en bid dat nog veel meer 



 

Bijbels per vliegtuig kunnen worden vervoerd. Bid ook voor de Bijbelvertalers die aan andere 
vertalingen werken, voor wijsheid en uithoudingsvermogen in dit waardevolle en langdurige werk.   
 
Update Ryan Koher 
Dank mee dat Ryan toestemming heeft gekregen om als vliegtuigmonteur aan het werk te gaan. 
Bid dat hij ook toestemming zal krijgen om weer te vliegen. Bid verder voor de mogelijkheid om 
naar de VS te reizen. Ryan Koher heeft vanuit de justitiële instanties toestemming gekregen om als 
monteur in de hangaar te werken en andere taken op de grond uit te voeren. Wij prijzen God voor 
dit antwoord op gebed! Helaas mag Ryan nog steeds niet werken als piloot. De advocaat van Ryan 
heeft nu een verzoek ingediend bij de officier van justitie dat Ryan het land mag uitreizen. Als dit 
wordt toegestaan, kan Ryan met zijn gezin terugkeren naar de VS. Dit zou de deuren openen voor 
een lang gehoopt weerzien met Ryans familie. De rechter zal hierover volgende week een beslissing 
nemen. Bidt u mee voor een positief besluit? Inmiddels is de arrestatie van Ryan, Eric en Willem tien 
maanden geleden en is de zaak, ondanks hun voorlopige invrijheidstelling, niet afgerond. Wilt u 
blijven bidden dat de drie mannen zonder verdere vervolging worden vrijgepleit? Blijf ook bidden 
voor voortdurende kracht en geduld in dit langdurige proces en voor een gevoel van veiligheid in 
deze onzekere tijd. 
 
Kostbare vracht 
Bid voor ambulancevluchten die te maken hebben met leven en dood. Bid dat de omstandigheden, 
zoals weer en tijd van de dag, zullen meewerken om deze vluchten zo spoedig mogelijk uit te 
voeren. Bid dat God de patiënten moge sparen. Het had een normale vlucht moeten zijn, maar het 
kwam anders. Tijdens zijn eerste vlucht in Papoea worden MAF-piloot Joël Geaslen en zijn instructeur 
opgeroepen voor een ambulancevlucht. Joël denkt dat het alleen om de moeder gaat die een zware 
geboorte achter de rug heeft. Echter, als hij de schooltas die hij moet vervoeren openmaakt, worden 
zijn ogen zo groot als schotels. Daarin ligt veilig opgeborgen de pasgeboren baby. Voorzichtig legt 
Joël het meisje en haar moeder op de brancard op de vloer van de cabine en maakt hen goed vast. 
Voordat ze vertrekken en de reis voortzetten, knielt hij naast hen neer en bidt voor hen. Als hij aan 
zijn klim begint en om de bergen heen navigeert, denk hij: “Dit is waarom we hier zijn gekomen, voor 
deze mensen.” Bidt u mee voor de moeder en haar kindje, voor gezondheid en bescherming? Bidt u 
mee dat we op tijd mogen zijn voor dit soort vluchten? 
 
Verdere gebedspunten 

• Bid voor onze piloten in Zuid-Soedan terwijl zij door het natte seizoen navigeren. Bid voor 

veilige vluchten in vaak moeilijke omstandigheden. 

• Prijs God voor de nieuwe zuidwesterlijke pendelvliegdienst in Oeganda. Bid dat deze nieuwe 

route een succesvol initiatief zal zijn en een waardevolle dienst zal opleveren. 

• Blijf bidden voor de oorlog in Soedan. Bid ook voor rust en vrede in Zuid-Soedan en Congo. In 

beide landen worden in december verkiezingen gehouden.  

• Prijs God voor de vrucht die het Evangelie mag dragen. Toen een piloot een ambulancevlucht 

voorbereidde, hield een dorpsbewoner hem staande om samen te bidden voor de patiënt. 

Het dorp heeft twee jaar geleden voor het eerst het Evangelie gehoord. 

• Bid voor de juiste invulling van openstaande vacatures binnen MAF wereldwijd, dat God de 

juiste mensen in de juiste functies en plekken gaat leiden.  

 

 

Dank u wel voor uw gebed! 

 

PS: Alle gebedspunten zijn ook op onze website terug te lezen: www.maf.nl/gebed. 

http://www.maf.nl/gebed

