
 

Gebedsbrief augustus: bijzonder buitenbeentje 

“En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een 

Samaritaan.” Lukas 17:16  

Beste bidder, 

Waarschijnlijk zijn we allemaal weleens buiten de boot gevallen. Een naar gevoel van buitengesloten 

zijn en eenzaamheid. Daar waren ook de tien melaatse mannen mee bekend, meer dan hen lief was. 

Melaatsheid was hét oordeel voor isolatie en eenzaamheid. Wie met melaatsheid was geslagen, 

moest buiten de gemeenschap gaan wonen en werd aan het leven in al zijn facetten onttrokken. 

Geen bezoeken aan de tempel, geen viering van de sabbat, geen leven in de geborgenheid van het 

gezin. Het is geen wonder dat de mannen zich aan elke strohalm vastklampen die zij te pakken 

kunnen krijgen. Zij roepen Jezus aan en worden genezen. Eind goed, al goed, toch?  

Behalve voor één van hen. Hij is eigenlijk een dubbel buitenbeentje want naast melaats te zijn, is hij 

ook nog eens een Samaritaan. Een lot dat in de toenmalige tijd waarschijnlijk buitengewoon zwaar 

was. Maar het tij zal volledig keren... Zodra hij zijn genezing opmerkt, begint hij als enige van de tien 

mannen ogenblikkelijk God te prijzen, keert om en dankt Jezus. Hij heeft begrepen dat zijn genezing 

enkel en alleen het werk van God is en dat Hem alle eer toekomt. De schouw aan de priester wordt 

dan ook minder belangrijk dan de lofprijzing van de Heelmeester zelf. Hij is een bijzonder dubbel 

buitenbeetje en krijgt een bijzonder dubbel cadeau. Jezus zegt: “Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u 

behouden.” (Lk. 17:19). De man vroeg om genade naar Gods standaard en God besloot dat Zijn 

genade verder zou rijken dan de genezing van deze man alleen. Zijn genade zou hem redden! 

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF Nederland 

 

Blijvend gebed voor familie Koher 

Inmiddels zijn bijna negen maanden verstreken sinds de opening van de zaak rondom Ryan Koher. 

Blijf alstublieft voor Ryan, Willem en Eric bidden terwijl ze wachten op de definitieve uitkomst. Het 

is een tijd van gemengde gevoelens voor gezin Koher: “Dit is in Zijn handen en Zijn timing. Het wordt 

frustrerend; soms voelt het alsof we niet weten wanneer het zal eindigen. Maar we hebben kunnen 

leren en groeien in het wachten op de Heer. […] De Schrift spreekt er veel over – ‘wacht op de Heer.’ 

De Heer is goed voor hen die op Hem wachten; wacht op de Heer, en Hij zal je kracht geven.” Het 

gezin vraagt gebed voor een spoedige sluiting van de zaak zodat zij voor verlof naar Amerika kunnen 

afreizen. Daarna willen zij heel graag terugkeren naar Mozambique om hun werk weer op te pakken. 

Zij geven aan: “We vertrouwen erop dat God ons veilig zal houden zolang het Zijn wil is dat we hier 

zijn. […] Tot nu toe zien we niets dat erop wijst dat het niet Zijn wil is. Sterker nog, we voelen dat Hij 

meer dan ooit wil dat we hier zijn.” Lees meer over de actuele situatie en twee interviews met Ryan 

en Annabel op: Amerikaanse MAF-piloot voorlopig in vrijheid gesteld - MAF 

 

Hulp voor vluchtelingen in Zuid-Soedan 

Bid God om verlossing voor de situatie van de vluchtelingen in Renk, Zuid-Soedan. De 

omstandigheden waarin zij verkeren zijn erbarmelijk en kunnen maar moeilijk worden verholpen 

door de hulporganisaties. Het gaat van kwaad tot erger. Nog steeds komen elke dag zo’n 2.000 

vluchtelingen Zuid-Soedan binnen. In de vluchtelingenkampen ontbreekt het aan alles: tenten, 

voedsel, hygiëne-artikelen en schoon water. Terwijl de aanwezige hulporganisaties hun uiterste best 

doen, is het vechten tegen windmolens. Tot overmaat van ramp zijn er nu een mazelenuitbraak en 

overstromingen gemeld. De hevige regenbuien en het gebrek aan sanitaire voorzieningen vergroten 

https://www.maf.nl/amerikaanse-maf-piloot-onschuldig-gevangen-genomen-in-mozambique/


 

tevens de kans op malaria en cholera. Een probleem in de hulpvoorziening is de moeilijke 

bereikbaarheid van Renk. Dit kan alleen per lucht. Samen met Cordaid vloog MAF malarianetten, 

dekens, zeep en andere dringenge benodigdheden. Deze hulpvluchten zullen doorgaan. Bid voor 

bescherming en verlichting en bid dat MAF de mensen zo goed mogelijk kan helpen.  

 

Vliegschool Teuge 

Bid voor het werk van Mission Aviation Training Centre (MATC) op Teuge. Deze vliegschool is 

gelieerd aan MAF en leidt piloten op die later voor MAF gaan vliegen. Bid voor veilige vluchten en 

goede lesprogramma’s. We zijn erg dankbaar voor het goede werk dat MATC doet in het opleiden 

van de MAF-piloten. Bushvliegen is een apart vak dat goed geleerd en geïnstrueerd moet worden. 

We danken voor de gedreven instructeurs die hun best doen dit vak en hun eigen ervaringen door te 

geven. Dank voor het stijgende aantal studenten dat zich aanmeldt voor een opleiding bij MATC. Bid 

voor wijsheid en leiding in het werk van MATC, zoals het vormgeven van lesprogramma’s en 

innovaties om de piloten zo goed en efficiënt mogelijk op hun werk in het veld voor te bereiden.  

 

Middagmaal per luchtexpres 

Prijs God dat MAF samen met ZOA en het World Food Programme (WFP) kinderen in Oeganda met 

onderwijs en voedsel kan verzorgen. Bid dat de kinderen tot krachtige mensen mogen worden 

opgeleid die hun eigen gemeenschap kunnen dienen zodat er een langdurige verandering ontstaat 

van binnenuit. Het voorzien van voedsel voor kinderen wordt een steeds grotere uitdaging voor veel 

scholen in Oeganda. Terwijl WFP de scholen voorziet van het voedsel dat ze nodig hebben, stelt ZOA 

de kinderen in staat het onderwijs te volgen. Beide organisaties gebruiken MAF om scholen, zoals de 

Ngongosowon basisschool in Amudat, te bereiken. Amudat is een van de meest afgelegen districten 

van het land. Het wegennet is slecht en het gebied wordt beïnvloed door veediefstal, vaak met 

gebruik van vuurwapens. Conflicten als deze verslechteren de mogelijkheden voor transport, 

waardoor de toegang van Amudat tot voedsel verder afneemt. Via de lucht kunnen medewerkers en 

voedsel veilig worden vervoerd, en dat ook nog eens veel sneller. Een vlucht van één uur vervangt 

een volledige dagreis! Dank God voor programma’s als deze die kinderen te mogelijkheid tot groei 

geven en bid dat deze projecten blijvend vrucht mogen dragen. 

 

Verdere gebedspunten 

• Prijs God voor het werk van Christ is the de Answer Ministries en de Fred Hollows Stichting in 

Kenia, die door middel van medische zorg het Evangelie verspreiden. 

• Prijs God voor het werk van MAF Technologies in Papoea-Nieuw-Guinea. Door HF-radio’s en 

andere communicatiemiddelen op te zetten, kunnen zij gemeenschappen helpen om 

informatie over bijv. onderwijs en medische zorg te ontvangen. 

• Dank dat na 16 jaar de landingsbaan van Cavango, Angola, geopend mocht worden en bid 

dat deze baan de bewoners mag dienen. 

• Bid voor de effectieve werking van de vliegtuigen, communicatiesystemen en technologische 

infrastructuur van MAF. Bid voor goed onderhoud en bescherming van apparatuur en 

gereedschappen in extreme klimaten. 

• Dank en bid voor de zendelingen die MAF in Lesotho mag vliegen om het Goede Nieuws aan 

herders te vertellen. 

 

Dank u wel voor uw gebed! 

 

PS: Alle gebedspunten zijn ook op onze website terug te lezen: www.maf.nl/gebed. 

http://www.maf.nl/gebed

