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Het voelt wat onwerkelijk, onze laatste nieuwsbrief vanuit 
Arnhemland. Een brief, waar we onze tijd in Australië mee 
willen afsluiten. 
 
Het regenseizoen is nu echt voorbij. We genieten van de 
Australische ‘winter’, vergelijkbaar met fantastisch zomer-
weer in Nederland. Kamperen en buiten leven is door de 
lagere luchtvochtigheid nu weer goed te doen en daar ge-
nieten we dan ook echt van met elkaar. Zeker nu onze laat-
ste weken in Arnhemland zijn aangebroken. We kijken uit 
naar niet één, maar zelfs twee bezoeken van onze familie. 
Nelleke, al jarenlang trouw TFC lid en zus van Marijn, hoopt 
met haar gezin te komen en Esthers broer met zijn gezin. 
Het is heel fijn om op deze manier onze tijd in Australië af te 
kunnen sluiten.  
 
Landen 
Ooit kwamen we aan met vijf koffers. Op wat extra bagage 
na, zullen we proberen om onze bezittingen in vijf koffers 
weer mee terug te nemen. Best een uitdaging, maar het 
voordeel is dat het wel steeds overzichtelijker wordt in ons 
huis. Inmiddels zijn alle tickets geboekt en als alles goed 
gaat, hopen we op 23 augustus weer voet op Nederlandse 
bodem te zetten. We kijken er naar uit en hebben er zin in. 
En tegelijkertijd is het proces van afscheid nemen in volle 
gang. Afscheid nemen zal nooit makkelijker worden, al heb-
ben we in de loop der jaren wel geleerd om hier mee om te 
gaan. Het klinkt misschien raar, maar het is ook best span-
nend om weer terug te keren naar Nederland. We zijn na 
zes jaar zo gewend geraakt aan het leven hier, dat zo anders 
is dan in Nederland. Het zal tijd kosten om onze draai weer 
te vinden en ‘in te voegen.’ Het leiden van een eenvoudiger 
leven dat in tempo wat lager is, hopen we nog even vast te 
kunnen houden. 
 

Laatste keren 
De laatste werkdag, voor de laatste keer naar school… bij 
afscheid nemen horen veel ‘laatste keren.’ 
De kinderen hebben eind juni vakantie gekregen en zullen 
niet terugkeren naar school als de nieuwe termijn begint. 
Met de familie die gaat komen willen we onze tijd afsluiten 
met een bezoek aan ‘Kakadu National Park’ en tijd nemen 
om op te laden, voordat we het vliegtuig instappen. 
Marijn vliegt nog enkele weken en zal zijn werk in juli af-
ronden. Waar het ooit begon als een jongensdroom om 
piloot te worden, is nu de tijd aangebroken om een nieuwe 
weg in te slaan. Hoe deze eruit zal gaan zien is nog ondui-
delijk, maar in vertrouwen zetten we deze stap. 
Esther heeft haar werk bij Anglicare inmiddels afgerond. 
‘Het is een levensveranderende ervaring geweest om te 
werken met de inheemse bevolking van Arnhemland en ik 
voel me rijk gezegend voor alles wat ik hier heb mogen 
leren.’ Inmiddels heeft Esther ook een baan in Nederland 
gevonden. Eind oktober hoopt zij als gedragswetenschap-
per te starten bij SIRIZ in Gouda. Met verwondering en 
dankbaarheid kijken we terug op de afgelopen maanden 
en zien we Gods voorzienigheid in zoveel facetten dat we 
er stil van worden.  

V.l.n.r. Whayalwanga (mijn ‘tante’ door het adoptiesysteem), 
Esther, Mayalil (mijn ‘moeder’), Rarriwuy (mijn ‘tante’), enkele 
vrouwen van de Bijbelstudiegroep.  

“Moge de Heere uw hart richten op de liefde voor God en de 
standvastige trouw aan Christus.” 

2 Thessalonicenzen 3:5 



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie de Zwart. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd 

door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Marijn & Esther als 

supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl  Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven 

aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie de Zwart gaat. 

Terugblik 
Het is niet eenvoudig om te beschrijven hoe we ons voelen 
als we terugkijken en reflecteren op de afgelopen zes jaar. 
Zoveel verschillende emoties en gevoelens die over elkaar 
heen buitelen. Toch doen we een poging. 

We hebben zoveel geleerd en we zijn gegroeid in de afgelo-
pen jaren, met vallen en opstaan. We zijn moeilijkheden en 
uitdagingen aangegaan, hebben grenzen verlegd en we 
hebben geworsteld. 

De onderlinge hechte band in ons gezin is nog hechter ge-
worden en we zullen de ‘quality time’ die we hadden met 
ons vijven, altijd blijven koesteren. Onze kinderen hebben 
hun kindertijd op de ouderwetse manier kunnen ervaren, 
vrij om de natuur te verkennen en vies en bezweet thuis te 
komen, nadat ze in de bush hebben gespeeld. We hebben 
genoten van Gods prachtige schepping in Arnhemland, de 
Northern Territories en andere delen van Australië ver-
kend.  

We hebben vrienden voor het leven gemaakt, zowel binnen 
het MAF-team als in de bredere gemeenschap hier. We 
hebben de prachtige kans gehad om te leven en te werken 
met de Yolŋu-bevolking. We hebben iets van de taal mogen 
leren. We zijn uitgenodigd om deel te nemen aan traditio-
nele activiteiten en hebben het wereldbeeld en de waarden 
van de Yolŋu cultuur beter leren begrijpen. We hebben er 
een familie bijgekregen en de relaties die zich hebben ge-
vormd, nemen we mee in onze herinneringen. 

Bepaalde dingen, zoals zwemmen in de zee, ‘even’ op de 
koffie gaan bij familie of verse producten in de winkel, zul-
len we nooit meer voor lief nemen. We hebben geleerd om 
steeds weer te vertrouwen op Gods timing en op 
Zijn voorziening in alle dingen.  

We hebben geleerd tijd vrij te maken om stil te zijn en die 
stilte en vrede met ons mee te dragen, zelfs in de meest 
chaotische momenten. We keren terug naar Nederland 
met een fris perspectief, een waardevolle ervaring en een 
verrijking van ons leven. 

 

We kunnen eerlijkgezegd niet in woorden uitdrukken hoe-
veel uw/jouw betrokkenheid ons, met name gedurende de 
afgelopen zes jaar, heeft bemoedigd. Een tekstberichtje 
om te zeggen dat je voor ons bidt, het kaartje/pakketje in 
de post, de telefoontjes, de e-mails en antwoorden op on-
ze nieuwsbrieven… we waarderen ze allemaal en voelen 
ons heel dankbaar voor ieder van jullie. 

Bedankt dat u/jij in de afgelopen jaren met ons hebt 
‘meegereisd’, onze nieuwsbrieven hebt gelezen en ons op 
welke manier dan ook hebt ondersteund. Zonder uw/jouw 
hulp was het voor ons niet mogelijk geweest om dit werk 
onder de Yolŋu bevolking te doen. 

 

Hartelijke groet,  

 

Marijn & Esther,  

Jesse, Sophie en Sil de Zwart 

 Contactgegevens:  

Familie de Zwart   

c/o MAF 

PO Box 821 

0881, Nhulunbuy, NT 

Australia 

estherdezwart@live.nl 

www.dezwart4maf.nl 

www.maf.nl/dezwart 

Supporten? 
 

Steun Familie de Zwart via  

www.maf.nl/dezwart 

IBAN: NL64 ABNA 0614943906 

t.n.v. MAF Nederland 

o.v.v. Steunfonds de Zwart 

Thuisfrontcommissie 
 

Marijn van Poelje 

De Nieuwekamp 24 

7345 DB, Wenum Wiesel 

055 – 506 11 12 

Marijn.van.poelje@solcon.nl 

tfcdezwart@gmail.com  
 

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar tfcdezwart@gmail.com  

Kidsnieuws 
Het was best lastig om onze 
schooltijd hier af te sluiten en 
gedag te zeggen tegen onze 
vrienden. We gaan ze zeker mis-
sen. Ook gaan we de zon wel 
missen, de mooie natuur en dieren in Australië. En het  
feit dat we nog maar 1 dag jarig zullen zijn i.p.v. kaarten 
en pakketjes te ontvangen voor twee maanden lang ;-) 
Maar we hebben er ook veel zin in! 

Gebedspunten 

 Wilt u danken voor de zegeningen die we ervaren 
in de voorzieningen die God ons geeft. 

 Wilt u danken voor de zes jaren die we in Arn-
hemland hebben mogen dienen. 

 Wilt u bidden voor de Yolngu bevolking, voor 
standvastigheid in het Christelijk geloof.  

 Wilt u bidden voor een goede afronding en een 
veilige en voorspoedige terugreis naar Nederland. 

http://www.maf.nl/
http://www.dezwart4maf.nl
mailto:Marijn.van.poelje@solcon.nl

