
 

Gebedsbrief juli: de meester van genade 

“En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons.” Lukas 17:13  

Beste bidder, 

Afgelopen maand zijn we begonnen het grote geloof van tien bijzondere mannen te onderzoeken. 

Daarbij is er niet sprake van grote leiders in het volk van Israël, maar van tien eenvoudige mannen, 

die uitgesloten uit de gemeenschap het leven van melaatsen leidden. Niet alleen hun daden (hun 

vertrek naar de priester om hun genezen lichamen te vertonen nog vóórdat ze genezen waren) maar 

ook hun woorden getuigen van hun grote geloof. Volgens het Evangelie van Lukas spreken zij Jezus 

met de volgende woorden aan: “Jezus, Meester, ontferm U over ons.”  

Het zijn bijzondere woorden die zij kiezen. Ten eerste noemen zij Jezus ‘Meester’. Het Griekse woord 

epistátēs drukt iemands ontzag uit tegenover een andere persoon en rekent diegene volledige 

autoriteit toe. Het is dus meer dan de titel ‘leraar’ die hun tijdgenoten weleens voor Jezus benutten. 

Sterker nog, het wordt epistátēs wordt verder alleen door de discipelen gebruikt! Het is een titel van 

eerbetoon voor de autoriteit van Jezus als Heere over alles. De melaatse mannen vervolgen hun 

aanhef met de woorden “ontferm u over ons”. Het Griekse woord eleeó beschrijft daarbij de vraag 

om genade. Echter, niet genade volgens onze eigen definities, maar genade volgens de standaard van 

God. De mannen laten het oordeel de genade en genezing die hun ten deel zou kunnen vallen 

volledig over aan Jezus. Hij moge bepalen welke genade in de ogen van God goed is voor hen. Ze 

geven zich volledig over aan de Man die in hun ogen volledige autoriteit heeft. Laten ook wij ons zo 

overgeven aan God en bidden in het geloof dat Jezus Christus ‘Meester’ is én wonderen kan doen.  

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF Nederland 

 

Gebed voor onze uitgezonden staf 

Dank en bid voor onze geweldige International Staf die uitgezonden zijn en voor onze kandidaten 

die zich voorbereiden op uitzending. Dank voor hun moed om Gods roep te volgen en bid voor 

bescherming, leiding en vreugde op hun weg. Vanuit Nederland zijn er meer dan 30 Internationale 

Stafleden uitgezonden, vaak met hun gezin. Bid voor hen dat ze de nabijheid van God mogen ervaren 

in de dagelijkse taken en bezigheden. Bid om kracht en lichtpunten als ze moeilijkheden ervaren. 

Dank ook voor de vele mooie momenten die ze beschrijven en ervaren. Dank en bid voor 

mogelijkheden om de liefde van God uit te dragen, waar ze ook zijn. We willen ook gebed vragen 

voor de kandidaten in voorbereiding. Bid voor de praktische punten zoals certificaten en toetsen, 

visa, verkoop van huizen en de verscheping van goederen. Bid ook voor hun geestelijke bescherming 

als ze zich voorbereiden op een grote verandering en dank dat God nabij is.  

 

Voortdurende oorlog in Soedan 

Laten we bidden voor de aanhoudende oorlog in Soedan. Bid dat vrede zijn intrede mag nemen en 

bid voor de vluchtelingen die dagelijks de buurlanden Zuid-Soedan en Tsjaad binnenkomen. Bid 

voor bescherming en bid dat MAF kan helpen in deze situatie. Meer dan 1,4 miljoen mensen zijn op 

de vlucht voor de verwoestende oorlog in Soedan. MAF vliegt o.a. in Zuid-Soedan om medewerkers 

van ontwikkelingsorganisaties naar plekken langs de grens met Soedan te brengen. Hier vangen zij 

vluchtelingen op en proberen hen een zo veilig mogelijk aankomst te bieden. Ook heeft MAF een 

aantal vluchtelingen naar andere plekken gevlogen. Het civiele vluchtverkeer in en uit Soedan is niet 

toegestaan. MAF opereert daarom vanuit Zuid-Soedan en Tsjaad om te helpen waar mogelijk. Bid dat 

de juiste hulp bij de mensen komt die dit zo nodig hebben. Bid voor lichtpunten in deze donkere tijd 



 

en bid dat de medewerkers van de betrokken hulporganisaties en van MAF Gods Licht kunnen 

brengen in deze schrijnende situatie.  

 

Ambulancevlucht voor Bernadete 

Dank God voor een geslaagde ambulancevlucht in Timor-Leste. Bid voor het herstel van Bernadete 

en haar pasgeboren kind Luiza. Bid ook voor andere moeders die complicaties bij de bevalling 

ervaren. Bid voor bescherming en dat de hulp die nodig is beschikbaar zal zijn. In Timor-Leste staan 

alle tekens op rood. Bernadete is van een gezond kindje bevallen, maar haar eigen lichaam herstelt 

niet zoals het zou moeten. De verpleegkundige in de kleine kliniek zijn het met elkaar eens: 

Bernadete moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis in de hoofdstad. Er is geen tijd te verliezen. 

Situaties zoals deze doen zich helaas veel te vaak voor in de afgelegen gebieden van landen waarin 

MAF vliegt. Bid voor aanstaande moeders en de bevallingen. Bid voor bescherming en toegang tot 

goede medische zorg. Bid voor wijsheid voor het betrokken medische personeel. Dank voor de 

mogelijkheden die MAF heeft om mensen zoals Bernadete naar het ziekenhuis te brengen. Dank voor 

de vlucht die haar drie uur varen over de ruige zee heeft bespaard. Bid dat dit soort vluchten steeds 

vaker mogelijk zijn doordat MAF haar vliegnetwerk kan uitbreiden. 

 

Gebed voor vliegoperaties 

Prijs de Heere dat MAF nu al sinds meer dan 75 jaar mag vliegen voor hulp en het Evangelie. Dank 

God dat Hij het werk zegent en dat we mochten groeien van aanvankelijk vier landen naar nu meer 

dan 25 landen. Bid voor zegen voor de toekomst. In 1945 werd MAF opgericht door vier 

oorlogsveteranen die de droom koesterden om vliegtuigen niet voor dood en verwoesting te 

gebruiken maar juist in te zetten voor vrede en leven. MAF ontstond tegelijkertijd in vier landen met 

maar een handvol pioniers en piloten. Vandaag de dag is de missie uitgegroeid tot operaties 

verspreid over de hele wereld, tienduizenden vluchten per jaar en zo’n 1.300 medewerkers 

wereldwijd. Dank God voor zijn voortdurende zegeningen en bid dat al het werk dat MAF doet mag 

bijdragen aan Zijn eer en de verkondiging van Zijn Koninkrijk. Bid ook voor de toekomst van MAF, 

voor wijsheid voor haar leiders en bescherming in de landen waar we werken. Bid ook voor grote 

projecten die de komende jaren zullen worden opgepakt, zoals de vernieuwing van de vloot. Bid dat 

vliegtuigen die in de toekomst te oud worden voor de veiligheidsstandaarden van MAF, kunnen 

worden vervangen en in capaciteit kunnen worden uitgebreid om nog meer mensen te dienen.  

 

Verdere gebedspunten 

• Blijf bidden voor de sluiting van de zaak rondom Ryan Koher. De juridische procedures lopen 

nog door. Bid voor bescherming, rust en vrede.  

• In Tsjaad en Papoea-Nieuw-Guinea heerst een brandstofcrisis die ook impact op MAF heeft. 

Bid dat er genoeg brandstof ter beschikking is om de vliegoperaties uit te kunnen voeren.  

• Bid voor de inspecties van landingsbanen in Oeganda en Madagaskar, dat ze in goede 

toestand worden aangetroffen en nodige verbeteringen snel kunnen worden uitgevoerd.  

• Dank voor de samenwerking van MAF met meerdere projecten die water in landen in Oost-

Afrika realiseren. Een regio die veel droogte ervaart. 

• Dank dat het MAF-programma van Tanzania dit jaar zijn 60-jarig jubileum mag vieren. Dank 

voor alle levens die God heeft veranderd en bid voor zegen voor het land en zijn bewoners. 

 

Dank u wel voor uw gebed! 

 

PS: Alle gebedspunten zijn ook op onze website terug te lezen: www.maf.nl/gebed. 

http://www.maf.nl/gebed

