Gebedsbrief juni: bewijs van zaken die men nog niet ziet

“En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde,
terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden.” Lukas 17:14

Beste bidder,

Korte stilte. Vragende blikken. Een vastbesloten stap en de stoet vertrekt. Wat een geloof! Jezus
heeft zojuist tien melaatse mannen naar de priesters gestuurd terwijl ze nog niet genezen zijn. De
schrift leert in Leviticus 14:2 dat een melaatse zich aan de priester dient te vertonen nadat hij
genezen is, niet eerder. Het feit dat de mannen zonder tegenstribbelingen op weg gaan, getuigt van
hun geloof in de genezende kracht van Jezus. En hun geloof wordt beloond: onderweg naar de
priesters worden zij gereinigd. De melaatsheid is over, helemaal over!

Waar Jezus op andere momenten een melaatse ter plekke geneest en naar de priester stuurt (Mat.
8:4), verlangt Jezus in dit geval dat de mannen op weg gaan zonder de uitwerking van de genezing te
zien. De situatie herinnert ons aan andere verhalen waarin de uitwerking komt met een stap in
geloof. Denk aan de doortocht van de Jordaan waarbij de priesters eerst een voet in de Jordaan
moesten zetten voordat het water week (Joz. 3:15). Soms moeten wij eerst een stap in geloof zetten
voordat we het wonder kunnen zien. “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt,
en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” (Heb. 11:1). Misschien is het geloof ook wel een
bewijs van zaken die men nég niet ziet. Laten we vanuit dit geloof bidden!

Anna-Maria Ahle
Gebedscodordinator MAF Nederland

Blijvend gebed voor Ryan Koher

Wilt u blijven bidden voor de volledige vrijlating van Ryan Koher, Willem du Plessis en Eric Dry? Bid
voor kracht in dit proces dat nu meer dan een half jaar loopt. Het juridische proces rondom de drie
mannen is helaas nog niet afgerond. De juridisch adviseur van Ryan in Mozambique blijft aandringen
op afronding van het onderzoek en de volledige vrijlating. De huidige voorlopige vrijlating vereist dat
Ryan zich elke 15 dagen bij de autoriteiten moet melden en hij het land niet mag verlaten. Ryan,
Annabel en hun jongens bevinden zich momenteel thuis in Nampula, Mozambique, en genieten van
het samenzijn als gezin. Dank mee dat er voor Annabel en de jongens visa geregeld konden worden
die hen toestaan om tot begin november in Mozambique te blijven. Bid alstublieft voor rust en
kracht voor het gezin terwijl de onderzoeken doorgaan. Blijf bidden dat de zaak volledig wordt
opgelost en de drie mannen vrij zijn van verdere juridische vervolging. Ryan en Annabel hebben een
videoboodschap opgenomen waarin zij vertellen over hun actuele situatie en u willen bedanken voor
alle gebeden en medeleven. U kunt de video bekijken via www.maf.nl/amerikaanse-maf-piloot-
onschuldig-gevangen-genomen-in-mozambique/

Huis ingestort!

Dank dat God Nepao’s leven heeft gespaard nadat zijn huis boven hem in elkaar stortte. Dank voor
de ambulancevlucht die hem op tijd naar het ziekenhuis kon brengen en voor de kundige dr. Diana
Zwijnenburg die in het ziekenhuis alle registers opentrok om Nepao te helpen. Luid gekraak! Te laat
realiseert Nepao zich dat de palen, waarop zijn huis gebouwd is, het begeven. Het huis stort in
elkaar. Nepao wordt eronder bedolven. Het feit dat hij een maand later lachend en zwaaiend op de
plek van het ongeluk staat, is een wonder! Regelmatig gebeuren ongelukken in afgelegen gebieden
en wordt er een ambulancevlucht van MAF aangevraagd. Dank dat we deze vluchten kunnen
aanbieden en bid voor bescherming op de grond en in de lucht. Bid voor de mensen die we naar het
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ziekenhuis kunnen brengen, maar bid ook voor de mensen die te ver van een landingsbaan wonen en
het niet op tijd redden. Bid dat we als MAF ons vliegnetwerk steeds meer kunnen uitbouwen om te
helpen waar dit het hardst nodig is. Lees Nepao’s verhaal hier: Als de grondpalen het begeven - MAF

Opwekkingsconferentie

Dank God voor een mooie Opwekkingsconferentie tijdens het Pinksterweekend. Dank dat
duizenden mensen in geloof mochten worden opgebouwd en velen van hen ook over het werk van
MAF hebben gehoord. Landingsbaan, junglepad en vliegtuig. Tijdens deze Pinksterconferentie
konden de bezoekers aan den lijve het verschil ervaren tussen lopen en vliegen. Zij konden kiezen
tussen op blote voeten door het junglepad lopen of de weg afsnijden door de landingsbaan te
passeren. We zijn dankbaar dat we op deze manier veel mensen het verhaal en belang van MAF
duidelijk konden maken. Isolatie is een groot maar haast onzichtbaar probleem in veel landen van
deze wereld. Met onze vliegtuigen willen we een brug bouwen en hoop geven. Bid dat de mensen
die in de meest afgelegen gebieden wonen, bereikt kunnen worden met hulp en het Evangelie. Bid
voor bemoediging, bescherming en Leven.

Liku vertelt het Evangelie in Puluk

Draag in gebed de vele lokale zendelingen op die MAF overal ter wereld mag ondersteunen. Bid
dat zij hun landgenoten het Evangelie op een manier mogen uitleggen die harten raakt. Dank dat
we met MAF veel reistijd kunnen besparen en kunnen zorgen voor veilige reizen. Liku is opgegroeid
in de tradities en bijgeloven van de Wano-stam (Papoea, Indonesié). Door zendelingen hoorde Liku
over God en gaf hij zijn leven aan Hem. Sindsdien reist Liku rond om in andere dorpen over God te
vertellen. Hij werd zelfs gevraagd door de dorpsgemeenschap van Puluk om bij hen te komen wonen
en hen te onderrichten in de Bijbel. Dat wilde hij zeker doen, alleen lag Puluk veel te ver weg. MAF
moest helpen! Inmiddels is Liku met zijn hele gezin in Puluk gearriveerd en geeft hij Bijbelles aan de
hele dorpsgemeenschap. Hij ziet toekomstige voorgangers en zendelingen opstaan. Het Evangelie
gaat door! Dank voor mensen zoals Liku die zich laten roepen om erop uit te trekken en het Evangelie
te vertellen. Bid voor hun werk en bid dat ze samen met MAF diegenen mogen bereiken die nog
nooit over God hebben gehoord.

Verdere gebedspunten

e Prijs God dat de bouw van de hangaar in Suriname bijna afgesloten en de verhuizing
aanstaande is. Bid voor een spoedige ingebruikname.

e Prijs God voor het Wereldvoedselprogramma en ZOA die ervoor zorgen dat 400 kinderen in
Amudat, Oeganda, te eten krijgen en naar school gaan.

e Bid om Gods bescherming in het conflict in Soedan en voor vrede en veiligheid in de
buurlanden. Bid voor de vluchtelingen die massaal naar Zuid-Soedan komen. Bid voor
wijsheid in de inzet van MAF.

e Bid voor het nieuwste MAF-programma: Guinee. Bid voor goede samenwerking met de
autoriteiten en partners.

e Dank voor het werk van MAF Technologies, die o.a. de levering van Audio-Bijbels verzorgen
en zonnepanelen voor ziekenhuizen installeren.

Dank u wel voor uw gebed!

PS: Alle gebedspunten zijn ook op onze website terug te lezen: www.maf.nl/gebed.
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