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Lieve familie, vrienden en bekenden,

MAF en verloskunde
Het is zaterdagochtend. Ik ben de ontbijtboel nog aan het 
opruimen als Wouters collega Ryan binnen komt lopen. Hij 
heeft een aanvraag voor een medische evacuatie binnen 
gekregen. De patiënt is een zwangere vrouw bij wie de 
bevalling niet wil lukken. Ryan vraagt of ik mee kan gaan.  
Niet veel later zit ik in de auto onderweg naar het vlieg-
veld. Op het vliegveld zie ik mijn collega’s al staan. Ze laden 
de tassen met medisch materiaal op een bagagekarretje. 
Terwijl het vliegtuig klaar gemaakt wordt voor vertrek, 
proberen we contact te krijgen met de zwangere. Ze is 
onderweg naar de airstrip waar we naartoe gaan - zo’n 
4 uur lopen vanaf haar woonplaats. Ze is aanspreekbaar 
en vertelt dat ze al sinds zondag bezig is met haar beval-
ling. Desondanks zegt ze haar baby zojuist nog gevoeld 
te hebben.
 
Na een vlucht van 45 minuten landen we midden in de 
bush op de airstrip van Sahakevo. We worden al opge-
wacht. Onder de dichtstbijzijnde boom ligt Clarice. Ze 
is vanuit haar dorp gedragen op een zelfgebouwde 
stretcher. Haar ogen staan helder, ondanks dat ze al 
een week bezig is om haar eerste kindje op de wereld 
te helpen! Ze vertelt dat ze sinds zondag weeën heeft en 
dat het hoofdje van de baby al sinds dinsdag zichtbaar is. 
Een aantal vrouwen vormen met kleden een afscheiding 
tussen Clarice en alle toeschouwers, zodat we Clarice 
kunnen onderzoeken. Er is geen bed, geen tafel en 
zelfs geen huis bij de airstrip, en dus blijven we onder 
de boom zodat er toch enigszins beschutting is. Links 
naast de tas met medische spullen ligt een koeienvlaai.  
 

Als we Clarice onderzoeken, zien we inderdaad het 
hoofdje van de baby al voor een stukje. We besluiten 
om ter plekke te proberen of we de baby met een aantal 
extra handelingen geboren kunnen laten worden. Ik zoek 
ondertussen naar het hartje van de baby. Geen harttonen.  
Een kwartier later is de baby nog niet geboren. Er lijkt 
geen beweging in te zitten. We besluiten dat een keizer-
snede de enige optie lijkt. Maar waar gaan we dit doen? 
Na wat rondvragen blijkt een dorpje verderop een kleine 
kliniek te hebben, met een verpleegkundige. Het is onge-
veer een half uur lopen. We kijken elkaar aan; dat bete-
kent dat we vandaag niet meer terug kunnen vliegen.  
 
Bepakt en bezakt lopen we in een kleine stoet naar 
het volgende dorp. Clarice gaat vooruit. We stappen 
in een wankele kano om een rivier over te steken. 
Het is een prachtige wandeling. Van een uur. Als we 
aankomen bij het kliniekje begint het al te scheme-
ren. Binnen is het donker, er is geen elektriciteit. Het 
ruikt onaangenaam. We kijken snel rond en ontdek-
ken dat er aan de achterkant een kleine veranda 
is. Daar valt nog net wat licht op en, belangrijker 
nog, het ruikt er beter. Dit wordt de operatiekamer.  

Snel bereiden we alles voor. De anesthesist zet een rug-
genprik en al snel kan dr. Uwe beginnen met opereren. 
Er wordt een levenloos jongetje geboren.
Een flinke baby voor deze kleine, Malagasy dame. Na het 
dichtmaken van de baarmoeder, wachten we even tot 
de baarmoeder beter samentrekt. Dit is nodig om het 
bloedverlies te beperken. De baarmoeder reageert niet 
en de verschillende medicijnen geven niet het gewenste 
effect. We besluiten haar een bloedtransfusie te geven. 
Clarice en ik blijken dezelfde bloedgroep te hebben 
en zo wordt er binnen no time een zak bloed gevuld 
vanuit mijn arm en doorgegeven aan Clarice. Terwijl 
het bloed instroomt, begint haar baarmoeder einde-
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We willen God danken:
• Dat Clarice haar traumatische bevalling en keizersnede 

heeft overleefd. 
• Voor het familiebezoek bij Wouter en Marlies.
• Dat Mirthe het op haar nieuwe, kleinschalige school 

veel beter naar haar zin heeft.
• Voor de goede gezondheid van Thamar in de afgelopen 

maanden. Ze is nu eindelijk ook goed aan het groeien! 

Wilt u meebidden:
• De eerste maanden van het jaar staan in het teken van 

cyclonen en tropische stormen. Dat betekent veel regen 
en overstromingen. Wegen zijn slecht of niet begaan-
baar. MAF voert dan ‘survey vluchten’ uit; vanuit de 
lucht wordt een inschatting van de ‘schade’ gemaakt 
en vervolgens worden hulpverleners naar de getrof-

fen gebieden gebracht. Bidt u mee dat de schade en 
ellende dit jaar meevalt?

Puzzelactie
Er zijn nog puzzels beschikbaar van het Vlaardingse 
Deltahotel voor €16,-/st. Met uw aankoop steunt u direct 
het werk van Wouter en Marlies. Ook leuk om cadeau te 
doen! Bestellen via bit.ly/PuzzelDeltaHotel.

Social media 
Weet u dat u Wouter en Marlies ook kan volgen via Insta-
gram of Facebook? www.instagram.com/mafpilot of 
www.facebook.com/mafpilot.

Meer info 
Peter Wijnhorst, voorzitter@vliegmissie.nl

lijk te reageren en kan de operatie afgerond worden. 
Ondertussen is het pikdonker en met hoofdlampjes en 
mobiele telefoons schijnen we bij om nog iets te kunnen 
zien. We blijven overnachten in het dorp. We worden in 
maar liefst twee verschillende huizen ontvangen voor 
een diner en mogen daarna gebruik maken van een 
woning van een vriendelijke dorpbewoonster om een 
paar uurtjes te kunnen slapen.
 
‘s Ochtends vroeg lopen we terug naar de kleine kliniek 
om nog even bij Clarice te kijken. We helpen haar over-
eind en met hulp van haar moeder loopt ze een klein 
stukje. Wat een kracht heeft deze vrouw!
Hierna lopen we stil de weg terug naar het MAF vlieg-
tuig. Bedroefd dat deze baby niet de kans heeft gekre-
gen om op te groeien, maar dankbaar dat we er konden 
zijn om het leven van deze krachtige vrouw te redden.

Hartelijke groeten, 
Wouter, Marlies, Mirthe en Thamar

kort
In december kregen we voor het eerst 
bezoek in Madagaskar! Marlies’ ouders 
verbleven bijna 7 weken bij ons. Heer-
lijk de tijd om het leven in Mada-
gaskar mee te (be)leven! 

Onze oppas Olivia, beviel op 
2 december van een gezonde 

dochter. Mirthe en Thamar zijn 
dol op de kleine Anaïs!
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