Nieuwsbrief familie Ketelaar
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Lieve mensen,

Terwijl we deze nieuwsbrief schrijven, kijken we vanuit ons slaapkamerraam uit op een
regenachtig Engels landschap. De natuur is in een winterslaap, maar we zien ook de eerste
voortekenen van de lente al opkomen! De omgeving en de ervaringen op All Nations Christian
College zijn prachtig en indrukwekkend tegelijk. We zijn zo dankbaar dat we hier als gezin drie
maanden mogen verblijven! We nemen je daarom graag mee in een aantal van onze belevenissen.
We hopen dat je het leuk vindt om mee te lezen en dat het je mag bemoedigen.

Met een hartelijke groet van Marc, Nathalie, Lotte, Thomas en Daniel Ketelaar

Wonen en studeren op All Nations

'Lotte, Thomas, Daniel, jullie mogen je jas en laarzen pakken,
want het is nu echt tijd om te gaan eten in Maple Hall. Neem
direct je schooltas mee, want wij hebben meteen lessen na het
ontbijt!' Een beetje mopperend komen de kinderen langzaam in
beweging. Tot Thomas bedenkt dat hij vandaag hulpje van de juf
is. Hij kan ineens niet wachten om te gaan! '"Hebben we vandaag
een lange of een korte dag?' vraagt Thomas. 'Het is een korte
dag en we zien jullie weer bij de lunch in Maple Hall,
antwoorden we.

Een typische start van de dag van ons op All Nations. We zijn
inimiddels goed aangekomen, een beetje gesetteld en volgen er
vijf dagen in de week de En Route cursus. Dit is een tien-weekse

cursus die je in een sneltreinvaart voorbereidt op missiewerk in
een andere cultuur. De groep bestaat uit tien personen,
waarvan acht Nederlanders die vanuit MAF worden uitgezonden en twee Britse mannelijke
studenten. Een behoorlijke Nederlandse vertegenwoordiging dus! We wonen, eten en studeren op
de campus. Ook de kinderen hebben hier een klein klaslokaaltje.

allnations )

training for mission

Cursusoverzicht En Route - All Nations Christian College

De ‘en route’ cursus bestaat uit vijf modules en behandeld drie integrerende studiegebieden, namelijk: (1) geestelijke en
persoonlijke ontwikkeling, (2) bijbels en theologisch onderwijs en (3) interculturele vorming.

MODULE 4: CULTUREN INTEGREREN EN
VERBINDEN

MODULE 5: BOUWEN AAN HET KONINKRIJK
VAN GOD - INTEGRALE MISSIE

Onderwerpen module 1 Onderwerpen module 4

Onderwerpen module 5

Onderzoeksproject (week 10)

week 7, week 8 en week 3

Januari - maart 2023

Het gebouw waar All Nations om bekend staat is
Easneye house. Dit eeuwenoude gebouw is
gebouwd om tot zegen te zijn voor mensen over
de hele wereld. We kunnen wel stellen: dat
gebed is absoluut verhoord! Als gezin hebben we
twee smalle, kleine kamers met een eigen
wastafeltje toegewezen gekregen op de tweede
verdieping van Easneye House. Van kamer

nummer 8 hebben we onze zitkamer gemaakt.
Op kamer nummer 7 slapen we met ons vijven!
Ook de andere Nederlandse gezinnen verblijven allemaal in twee kamers in dezelfde lange gang op
de tweede verdieping. De gedeelde badkamer en toiletten zijn op de gang. Het is dus een beetje
alsof je met veel gezinnen samen op schoolkamp bent.

We genieten enorm van het verblijf op All Nations, maar even wennen is het zeker. Er is vooral een
gemis van oude gewoonten, die zo vertrouwd bleken te zijn. Wanneer er een veel veranderingen
zijn, kosten kleine dingen een hoop energie!

Voor lessen of maaltijden moet je je letterlijk verplaatsen naar een ander gebouw op de campus.
Maar op All Nations kom je in aanraking met veel verschillende culturen, gewoontes en talen en
dat betekent dat je, naast jezelf letterlijk ergens naar toe moet verplaatsen, ook jezelf leert
verplaatsen in andere mensen, talen en culturen. Het leven bestaat hier uit eenvoud, maar door
alle lessen en gesprekken voelen we ons rijk gezegend!

De transitie naar een andere cultuur

Huilend staat Thomas in de supermarkt. 'lk wil gewoon nu terug
naar Nederland mama'. Hij gooit de boodschappen die hij eerst
perse wil vasthouden op de grond en schreeuwt het bijna uit
van frustratie. De eerste dagen zitten erop. Het vele
kennismaken, voor de kinderen een taal die ze niet verstaan,
ander eten en andere gewoontes is gewoon even te veel. We
staan rond 17:00 uur in de supermarkt, die we ondanks een 'full
board' toch zo nu en dan bezoeken. Marc en ik hebben een
discussie over welke soort noodles we moeten kopen. Daniel
huilt en is duidelijk oververmoeid. Onze biologische klok staat
inmiddels op 18:00 uur en al lijkt een uurtje tijdsverschil niet
veel uit te maken, rondom etenstijd en bedtijden merken wij bij
ons allemaal een duidelijk verschil! We besluiten het onszelf

niet te moeilijk te maken en nemen verschillende dingen mee.
Na een paar dagen in de chaos van een transitie merken we dat
de kinderen behoefte hebben aan houvast en duidelijkheid. Maar dat het samenzijn als gezin ons
allemaal goed doet. We besluiten hier dan ook op te letten. De dagritme kaartjes hangen we op, we
kiezen ervoor om niet aan alle activiteiten mee te doen en zorgen voor voldoende slaap. Nu we de
eerste weken erop hebben zitten merken we al een duidelijk verschil. De ongeschreven regels (en
die hebben de Engelsen volop!) worden voor ons steeds duidelijker, je kent de weg een beetje en
Daniel roept bij het zien van het prachtige gebouw: 'huis!, huis!'. Voor de kinderen wordt hun
klasje al snel gewoon school, wordt met z'n allen in een slaapkamer slapen heel gewoon en went
het tweemaal per dag warme eten steeds meer (al smokkelen we af en toe een boterham met
hagelslag mee naar binnen ;-)).

Andere ontwikkelingen

Afgelopen december gaven we in onze kerstgroet aan dat we
hoopten zicht te krijgen waar we in 2023 mogen dienen.
Inmiddels hebben we hier enkele gesprekken over gehad met
MAFNL. Op dit moment zijn er twee landen als mogelijke opties
voor ons gezin om naar uitgezonden te worden. Dit zijn twee
hele verschillende landen, maar dat er bij beide landen een
grote (geestelijke) nood is, dat is zeker! We hopen hier in de
aankomende weken meer duidelijkheid over te krijgen. Onder
andere door gesprekken met MAF Nederland, MAF
International en mensen ‘uit het veld' te hebben. En
vanzelfsprekend is dit ook een groot gebedspunt van ons!

Concrete gebedspunten

e Vertrouwen op God's leiding voor besluit over land van
uitzending

e De groep mensen die ons structureel financieel
ondersteunen mag vergroten

e Voor herstel bij (griep)virussen en verkoudheden die hier
snel opgepakt worden, waardoor de kinderen veel koorts
hebben en ziek zijn.

e Voor een goede nachtrust met voldoende slaap, zodat
we kunnen uitrusten, alle prikkels en ervaringen verwerken
en we met voldoende rust en geduld de volgende dag
kunnen starten.

Een bericht vanuit de thuisfrontcommissie

Een korte terugblik op ons eerste jaar als thuisfrontcommissie, kan samengevat worden in één
woord: Verwondering. Een jaar geleden waren we nog redelijk onbekenden van elkaar, met
ieder van ons de gemeenschappelijke kennis met Marc en/of Nathalie. Hun verlangen om
uitgezonden te worden voor MAF, werd ons verlangen om daar onderdeel van te kunnen zijn
op een manier die bij ieder van ons past. MAF vliegt hulp en het Evangelie naar moeilijk
bereikbare gebieden. Hoe mooi is het, dat zelfs wij vanuit Nederland, hier een klein onderdeel
van mogen zijn om als commissie er te zijn voor Marc en Nathalie die zich voorbereiden op de
uitzending. Afgelopen jaar hebben we elkaar op een mooie manier leren kennen, met elkaar
opgetrokken om fondsen te werven en geld acties te houden om zo een financiéle basis te
gaan creéren voor het onderhoud van Marc, Nathalie en de kinderen. In de volgende
nieuwsbrief komen we hier ook op terug. Mocht je het leuk vinden te weten wie we zijn en in
contact met ons te willen komen, dan kan je onze informatie vinden op de website. We horen
graagvan je!

Hartelijke groet namens de TFC, Kitty

Worship
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Open Heaven - Lion of Judah
So Lion of Judah roar, we won't be silent anymore

Lion of Judah roar, mighty battle cry come forth

Adres familie Ketelaar 1 januari - 31 maart

2023 Klik hier om Marc & Nathalie
All Nations Christian College, Easneye financieel te ondersteunen
Ware, Hertfordshire, SG12 8LX
United Kingdom Financieel
Jouw financiele gift wordt voor de volle
We vinden het leuk om een kaartje te 100% gebruikt voor het levensonderhoud
ontvangen! van Marc, Nathalie en de kinderen. Een
financiele gift geven en daarmee het werk
Marc & Nathalie: van Marc en Nathalie steunen kan door hier
info@vliegenmeteenmissie.com te klikken.
Thuisfrontcommissie: Deelnemen aan de gebedsappgroep
pauline@vliegenmeteenmissie.com Aanmelden kan door een bericht te sturen
(secretaris) of naar paul@vliegenmeteenmissie.com of door
kitty@vliegenmeteenmissie.com hier te klikken.

(nieuwsbrief)

Volg ons op sociale media

Instagram  Facebook

Klik hier om naar onze website te gaan

Aftiteling

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen
van familie Ketelaar. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd
door de familie Ketelaar en de TFC, in samenwerking met MAF Nederland.

Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Marc &
Nathalie als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de
website www.maf.nl/ketelaar. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag

etc.) kunt u doorgeven aan info@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7,
7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Ketelaar gaat.

Flying for Life

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.* Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. « U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. * Voor een goede

ontvangst voegt u nieuwsbrief@vliegenmeteenmissie.com toe aan uw adresboek.

@ Laposta
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