
De school op de compound.

In onze tuin staan veel bananenbomen.
Onderaan een tros bananen hangt een
bloem. We leren nu dat de bananen rijp
zijn als de bloem zijn bladen laten vallen.
Iedere week een paar bladen, totdat er

bijna geen bloem meer over is.

Familie Schenkeveld
Dick - Mardine - Samuël - Ruth - Jafeth

Het went (niet)
Binnenkort ‘vieren’ we dat we alweer een half jaar in Liberia zijn. Geluiden,
geuren, gewoonten, enz. die in het begin intensief binnenkomen, worden
wat normaler. De typisch Liberiaanse handdruk, het Liberiaans Engels, het
participeren in het altijd interessante verkeer (veel teveel mensen in een
auto, of een auto vol met grote banden, of zelfs mensen die meeliften op
de moterkap of waar dan ook aan een auto, het kan allemaal hier). Maar
toch zijn er dingen die nooit wennen, althans, we hopen dat we er niet aan
wennen. Zo denken we aan Princess, een meisje van een jaar of 12 die
bananen probeert te verkopen. In een kort gesprekje vertelde ze dat haar
moeder is overleden. ‘Was she ill (ziek)?’ Met een lege blik in haar ogen
vertelde ze dat ze een jaar geleden gedood is door iemand. En zij was erbij.
Dan breekt je hart! En dit is maar één voorbeeld van de velen...
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Thuis
Thuis is veel veranderd in de afgelopen maanden. Waar Mardine de eerste
17 weken met alle 3 de kinderen thuis was, gaan Samuël en Ruth sinds half
augustus naar de school op de compound. Het is een co-op (soort
dependance) van de Dakar Academy in Senagal. Wat een zegen dat deze
school hier is! Met 11 nationaliteiten is het een veelkleurige school. Samuël
doet Grade 1 (groep 3 in NL) en Ruth Kindergarten (groep 2). Jafeth mag
sinds kort een paar morgentjes naar de Pre-School. Dat betekent heel wat
uren ‘over’ voor Mardine. Zoekend naar wat God van ons vraagt om te
doen in die vrijgekomen uren.. Pas kwam de vraag langs of ze foto's kon
maken in Home of Hope. Een opvanghuis voor jonge vrouwen en kinderen,
vaak tienermoeders, die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen
wonen of zelfs op straat gezet zijn. In Home of Hope krijgen ze een aantal
maanden les in praktische vaardigheden zoals zeep maken, om daar later
een klein bedrijfje in te beginnen, maar ook lessen rondom hun trauma's.

Een huis op de compound, typisch met een
geit voor de deur en de was ligt op het gras

te drogen.

MAF in Liberia
Als Operations Manager is Dick verantwoordelijk voor het reilen en zeilen
op de grond én voor de piloten in de lucht en de verschillende
bestemmingen waarheen MAF hier in Liberia vliegt. Een onderdeel van het
werk is ook om de klantenkring uit te bereiden. Daarvoor heeft hij
regelmatig ontmoetingen. Zo bijvoorbeeld met pastor Moses. Hij is een
Liberiaanse voorganger van de kerk waar we nu heengaan. Maar daarnaast
is hij ook ‘president’ van meer dan 100 soortgelijke kerken in Liberia. Hij
kende het werk van MAF nog niet goed. Na uitleg en wat voorbeelden,
deelde hij een incident bij een kerk meer in het binnenland van Liberia. Een
man had een herseninfarct gehad en één kant van zijn lichaam was
verlamd. Hij werd naar een ziekenhuis hier in Monrovia gebracht, met de
motorfiets. Een rit van 11 uur over voornamelijk slechte, modderige wegen..
Als ze hadden geweten van MAF had hij in een klein uurtje in de stad
geweest op een veel comfortabeler manier. Zomaar een voorbeeldje
waarin MAF een groot verschil heeft gemaakt.



Kijk op www.maf.nl/schenkeveld
om u aan te melden voor onze
nieuwsbrief.
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Voor TFC-zaken:
tfc@mafschenkeveld.nl

Bid- en dankpunten
Willen jullie meebidden voor...
... rust en vrede rondom de komende verkiezingen op 10 oktober?
... hulp, kracht en wijsheid voor iedere dag voor ons allemaal?
Willen jullie danken voor...
... een goede start voor de kinderen op school?
... wijsheid in het werk, bij Dick op kantoor, maar ook voor Mardine thuis?
... fijne contacten binnen het internationale team én met andere gezinnen hier?

kinderenkinderen

BerichtjeBerichtje
van devan de

Dick & Mardine
Schenkeveld

H A R T E L I J K E
G R O E T  V A N

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Schenkeveld. De verzending van de
Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor
ontvangst van de nieuwsbrief of Dick & Mardine als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website

www.maf.nl/schenkeveld. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF
Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Schenkeveld gaat.
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Ik ga nu 5 dagen naar school en vind
het erg leuk. In de pauze voetbal ik

graag buiten met de grotere jongens. 

Ik vind het erg leuk op school en heb
gelukkig een paar nieuwe vriendinnetjes.  

Op vrijdag draagt iedereen een schoolshirt.

Ik mag nu ook 's morgens
naar school bij Mr. Rogee.

Van de TFC
De zomervakantie is voorbij en dat betekent dat ook het TFC de draad weer heeft
opgepakt. Het TFC bestaat uit een groep enthousiaste mensen, die zich wil
inzetten voor de ondersteuning van het werk dat Dick voor de MAF mag doen in
Liberia. Door samen voor hen te bidden en door het bij elkaar brengen van
voldoende financiële middelen. In dat alles weten we ons afhankelijk van onze
God, die mensen roept en bekwaam maakt voor de taak die van hen verlangt
wordt. Dat is niet altijd makkelijk, maar we weten dat Hij die roept, getrouw is. Hij
zal het ook doen (1 Thess. 5:24). In deze afhankelijkheid kunnen wij als thuisfront
dit werk doen, in biddend opzicht tot de HEERE, die een God is van nabij. Die
harten neigt, ja van allen die dit gezin en het werk opdragen in het gebed. En wat
de toekomst dan ook brengen zal, wij mogen bemoedigd worden en opgeroepen
door Paulus: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens, door bidden
en smeken, met dankzegging bekend worden bij God” (Filip. 4:6-7). Zo is het
verlangen om ook het komende jaar de uitzending mogelijk te maken. En zo mee
te bouwen aan Gods Koninkrijk in dat deel van de wereld.
Een hartelijke groet, Wim van Tuyl (voorzitter TFC)


